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One 


"Sebastian!" 


Üzerine örtülü ağır ve kalın yorgana daha çok sarınıp beş dakika daha uyuyabilmek için dualar etmeye başlamıştı bile. Ağzındaki kuruluğu fark ettiğinde bir kaç kere şapırdattı ve yüzünü yastığa gömdü. 


"Uyan artık tembel teneke!" Annesinin tiz sesi yeniden kulağına dolunca yastığını iki eliyle tutup kulaklarına bastırdı. Bir yandan da "Geliyorum!" diye bağırmaya çalıştığı için sesi olması gerekenden boğuk çıkmıştı. 


Yatağında dönüp sırtüstü uzandıktan sonra kollarını iki yana açarak gerindi. Bir yandan da gözlerini ovuşturdu ve uykusunu alamamış olmanın getirisiyle esnedi. Ağrıyan sırtı yüzünden yavaşça doğruldu ve zaten dağınık olan uzun saçlarını daha çok karıştırıp ayaklandı. Önce banyoya gidip rutin işlerini halletti , ardından akşamdan sandalyesinin üzerine astığı kıyafetlerini giydi. 
Aynanın karşısına geçip gömleğinin düğmelerine iliklerken , bir yandan da saçını yatırmaya uğraştı. 


"Sebastian!" 
"Geldim!" 


Saçlarına son bir rötuş verip yine sandalyesinin üzerine astığı kahve ceketini üzerine geçirdi ve kendini odasından dışarı attı. Burnuna dolan güzel kokuyla gözlerini bir süre kapadı , ardından neşeli bir şekilde merdivenlerden inmeye başladı. 


"Günaydın!" deyip mutfağa daldığında , masanın üzerindeki pankekleri fark etti. Pankeklerden iştahla yiyen küçük kardeşinin yanağından bir makas aldı ve o da bir tanesini alıp yemeye başladı. 
Bu sırada tezgahta yemek yapmakla meşgul olan annesi ona yandan bir bakış atıp yüzüne bir sırıtış yerleştirdi. 


"Beğendin mi?" dedi ima dolu sesiyle. Sebastian bir pankek daha alıp yerken kaşlarını çattı ve annesinin imalı sesine karşılık kardeşine döndü. Başını 'ne var' der gibi iki yana salladı. Şimdi aynı sırıtış Riley'nin de yüzündeydi. 


"Brianna sabahın köründe senin için pankek yapmış!" dedi Riley iki elini birleştirip kalbine götürerek sahte bir romantiklikle. Bunun üzerine annesi Nolan , elindeki havluyu kızının başına vurdu. Riley gülse de Sebastian elindeki pankeki yavaşça masaya geri bırakmıştı. Lokmalar sanki ağzında büyüyormuş gibi hissetti. 


"Yemeyecek misin?" dedi Riley şaşkınlıkla. Sebastian başını iki yana sallayınca ortadaki tabağı sevinçle önüne çekti küçük kız. Bunun üzerine Nolan bakışlarını Sebastian'a dikti. Bu bakışların ne anlama geldiğini bilen Sebastian ise itinayla ona bakmaktan kaçındı. 


"Daha evlenmek için neyi bekliyorsun anlamıyorum." dedi Nolan eline bir bıçak alıp domatesleri doğramaya başlarken. Sebastian gözlerini devirdi. "Anne.." 


"Kasabanın en zenginlerinden , üstelik seni seviyor." 
"Bunları konuşmuştuk." diye sızlandı Sebastian. 


"Sonunun Yancy gibi olmasını mı istiyorsun?" 


Sebastian kaşlarını kaldırdı. "Nesi varmış? Herif sokak sokak gezip hayatının aşkını arıyor." 


"O bir deli." dedi Riley dolu ağzıyla. Sebastian ona kendini savunması gerektiğini haykıran bakışlarını atınca Riley lokmasını yutup oturuşunu dikleştirdi. "Yani , bence abim ve Brianna yakışmıyorlar." 


"Az önce evlenmelerini ve her gün pankek yapmalarını söylüyordun Riley." dedi Nolan bezgince. 
Sebastian'ın bakışları bu sefer tehditkardı. Riley abisine dudak büzdü ve ellerini masummuş gibi havaya kaldırdı. "Açtım." diye fısıldadı bir yandan da. 


Ardından oluşan sessizliği Sebastian'ın güvensiz çıkan sesi bozdu ve söylediği şey Nolan'ın elindeki bıçağı tezgaha düşürmesine ve Riley'nin yemek yemeyi kesmesine neden olmuştu. 


"Bir daha ki teslimat Hudson'a olacak." 


Nolan elini , beline sarılı havluya silip temizledikten sonra bir kaç yavaş adımla Sebastian'a yaklaştı. Önünde birleştirdiği ellerinin üzerine kendi ellerini koydu ve başını iki yana sallarken konuştu. "Olmaz." 


"En az bir aylık yol." dedi Riley , bakışları annesi ve abisinin arasında mekik dokuyordu. 
"Hector özellikle beni seçti." dedi omuz silkip. "Parası çok iyiydi ben de-" 


"Kabul ettin." diyerek tamamladı onu Nolan. Sesi öyle donuktu ki Sebastian'ın yerin desenlerini izleyen gözleri yukarı kalkıp annesini bulmuştu. 


"Bana söz vermiştin , uzağa gitmeyeceğini söylemiştin." Sesinin titrediğini ve gözlerinin dolduğunu fark eden Sebastian ellerini annesinin yüzüne koyup onu sakinleştirmeye çalıştı. 


"Bir şey olmayacak , geri geleceğim." 


"Baban da böyle demişti." Artık Nolan'ın sesi duyulamayacak kadar kısılmıştı. Riley dolan gözlerini pankeklere dikip ağlamamaya çalışırken Sebastian annesinin başını göğsüne yasladı. 
"Shh..İyi olacağım." Gülümsedi ve başını kardeşine çevirdi. "Hem seni lunaparka bile götürebilirim." 


Riley'nin bir anlığına gözleri parıldadı. "Gerçekten mi? O kadar çok paramız mı olacak?" 
Sebastian yine gülerek başını sallayınca Riley ellerini birbirine çırptı. Nolan başını kaldırıp Sebastian'la yüz yüze geldiğinde elinin tersiyle göz yaşlarını sildi ve diğerini de oğlunun yanağına koydu. 

"İlk ve son olacak." 


Sebastian annesinin yanağında duran eline bir öpücük kondurdu ve gülümsedi. "Söz." 


Nolan , oğunun bu şımarık hallerine gülmeden edemeyince Sebastian da daha fazla dayanamamış büyük kollarıyla kadını sarıp sarmalamıştı. Ancak sevgi pıtırcığı halleri aralarına giren kara kediyle bölünmüştü. 


"Bana yok mu?" 


Aynı samimiyeti kardeşine de gösterirken bir yandan da kulağına eğildi ve annesinin duyamayacağı bir sesle fısıldadı. "Demek evlenmek ha? Seninle sonra görüşeceğiz." 


Riley masumca gülümseyip abisinden uzaklaştıktan hemen sonra başını güvende hissettiği tek yere 


, annesinin boynuna gömdü. Bu hareketi üzerine Sebastian onun yanağından bir makas aldı. 


"O halde.." deyip cümlesine başlayan Sebastian biraz sonra portmantodan aldığı kasketini evin girişine asılı aynaya bakıp takarken devam ettirdi. "..bana şans dileyin." 


Nolan kucağındaki kızından ayrılıp oğlunu uğurlamak için kapıya yöneldi. Parmak ucunda yükselip kendinden hayli uzun oğluna sarılırken Sebastian da eğilmek zorunda kalmıştı. 
"Tanrı seni korusun oğlum." 


Sebastian annesinin sırtını sıvazlayıp duasını içtenlikle karşılarken az sonra ayrılıp elini kapı kulpuna götürdü. Kapıyı açıp çıkacağı sıradaysa tekrar annesine döndü. 


"Eğer o soktuğumun Ralph'ı- 
"Sebastian!" üslubunu annesinin ikazıyla fark eden Sebastian daha nazik olmaya çalıştı. 


"Kıymetli ev sahibimiz Ward hazretlerine kirayı gelince ödeyeceğimi söyledim. Eğer hala gelip kapıya dayanırsa-" 


"Merak etme abi , bence bu sokağa adımını bile atamaz." Riley ağzını eliyle kapatıp gülerken Sebastian da gülümsedi. Oldukça sinir bozucu bir ev sahipleri vardı ve para için yapmayacağı şey yoktu. Kapılarına son dayandığında Sebastian'ın canına tak etmişti ve ona bir güzel haddini bildirmişti. Nolan sokağa atılmalarını beklemişti ama neyse ki Ralph öyle korkmuştu ki buna cesaret bile edememişti. Şimdi ise Sebastian'ın tek korkusu yokluğunda yapabileceği şeylerdi. 


Sebastian evden çıktığında ilk gördüğü şey evlerinin hemen karşısında , buradaki çoğu eve nazaran lüks sayılan hanenin penceresinden kendisine bakan Brianna olmuştu. Sokağa adımını atmasıyla birlikte içeriye giren genç kız ile gözlerini devirmiş , bir yandan kasketini düzeltip bir yandan da kapının önündeki basamakları inmeye başlamıştı. Az sonra karşı evin kapısı açılmış ve Brianna belirmişti. Sebastian her ne kadar onu umursamayıp yoluna devam etmeyi düşünse de arkasından seslenildiği için durmak zorunda kalmıştı. Kimin seslendiğini bildiği için dönüp bakma ihtiyacı hissetmemiş , kızın önüne kadar gelmesini beklemişti. Az sonra elbisesinin eteklerini yerdeki çamur birikintilerine değdirmemek için yukarı çekerek yanına ulaşan Brianna , yüzünde çekici sayılabilecek bir gülümsemeyle Sebastian'a bakıyordu. 


"Günaydın." dedi utangaç bir sesle. Sebastian başını salladı. "Sana da." 


Brianna , Sebastian'ın soğuk tavırlarına alışık olduğu için kendinden taviz vermeyerek devam etti. 
"Limana mı? Kahvaltını yapmışsındır umarım." Sesindeki ima Sebastian'ı az sonra çileden çıkartabilirdi. 


"Maalesef yapamadım. Annem pankek konusunda gerçekten kötü." 


Brianna'nın yüzündeki gururlu ifade az sonra yerini asılmış bir surata bırakırken Sebastian onun aksine gülümsüyordu. Elini dostane bir şekilde Brianna'nın omzuna koydu ve "Sana iyi günler dilerim Brianna , biraz acalem var." deyip hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Brianna yavaş ve kırgın bir şekilde arkasını döndüğünde ise karşı evin camından önündeki kasedeki pankekleri bir yandan ağzına atıp diğer yandan kahkahayla gülen Riley'le karşılaştı. Riley ise Brianna ile göz göze geldiği anda kaseyle birlikte içeriye kaçmıştı. 


ek 
Saklandığı yosunların arasından görüşünü engelleyen yığını iki yandan tutup ayırdıktan hemen 


sonra önündeki mercan resifini gözüne kestirdi. Kendini kamufle ettiğini sanan en yakın dostu , havada sallanan kuyruğu yüzünden kendini ele vermişti bile. Yosunların arasından sessizce sıyrılıp 


kendini ona doğru itti ve başını ara sıra yukarı kaldırıp kendini arayan dostunun hemen arkasına geçerek kulağına doğru bağırdı. 


"Buldum seni!" 
Flounder korkuyla gizlendiği mercan resifinden uzaklaşıp etrafında bir kaç tur döndü. 
"Arel beni korkuttun!" Kendisine kahkahalarla gülen arkadaşını omuzlarından itti. 


"Hep aynı yere saklanıyorsun.." diye söyledi Arel kahkahalarının arasından. "..ve hep aynı tepkiyi veriyorsun." 


Onu biraz süzen Flounder , söylediklerinden alınmış bir şekilde önce kollarını birbirine bağladı ardından kuyruğunu hızlı hızlı sallayarak okyanusun derinliklerine ilerlemeye başladı. 


Arkasından "Flounder!" diye bağırıp adını seslenen Arel ise arkadaşının yersiz alınganlıklarını tamamen unutmuşa benziyordu. Halbuki korktuğunda ne kadar komik görünmüştü. 


"Flounder dur! Üzgünüm." 


Dediğini yapmasını beklemediğinden hızını düşürmemişti ama düşündüğünün aksine Flounder aniden durmuş ve Arel de ona çarparak durabilmişti. Flounder'ın bakışları karşısındaki şeye kitlenmişken Arel de bakışlarını o yöne çevirdi ve okyanusun dibine çökmüş bir gemi ile karşılaştı. 
Geminin bir yarısı yalnızca iskeletten ibaretken diğer yanı daha az hasar almıştı. Arel , Flounder'ın korkuyla kendi arkasına geçmesiyle kendine geldi. 


"Gidelim buradan Arel." 


Ancak Flounder'ın aksine Arel oldukça heyecanlanmıştı. "Acaba içinde bir şeyler var mıdır?" diye soran Arel'in gözleri gemiye bakarken parıldıyordu. 


"Vazgeç şu insan sevdandan! Köpek balıkları olabilir." dedi Flounder titreyerek etrafına bakınırken. Okyanusta çok fazla ilerlemişlerdi ve köpek balıklarının bölgesinde bile olabilirlerdi. 


"Yapma Flounder.." diye söylendi Arel yüzgeçlerini gemiye doğru hareket ettirirken. "Bir bakıp çıkarız? Süs balığı gibi davranma." 


Pekala , işte Arel kesinlikle söylememesi gereken bir şey söylemişti. Flounder göğsünü kabartıp bakışlarını derinleştirdi. "Ben süs balığı değilim!" 


"O halde.." deyip gülümseyerek gemiye süzülen Arel'i Flounder takip etti. Flounder'ın yersiz alınganlıklarını nasıl lehine çevirebileceğini iyi biliyordu. Zavallı Flounder ise bunun farkında bile değildi. 


"Pekala.." dedi Flounder geminin tamamen içine girdiklerinde. Yine de engel olamadığı titremesiyle birlikte etrafına bir tur dönüp gemiyi inceledi. "Her ne yapıyorsan çabuk ol." 


Arel gülümseyerek başını salladı ve geminin içinde turlamaya başladı. Karşısına çıkan dümen onu şaşırtmamıştı çünkü bir gemiyle ilk defa karşılaşmıyordu. Biraz daha turladıktan sonra ise yerde , okyanusun altından kırılan güneş ışıklarının vurduğu , parıldayan gümüş bir çatalla karşılaştı. Bu şeyi daha önce görmemişti. Meraklı bir şekilde geminin tabanına süzüldü ve yerdeki çatalı ellerinin arasına aldı. 


"Sence bu ne Flounder?" dedi çatalı evirip çevirip incelerken. Parmaklarını çatalın sivri ucuna batırıp geri çekti ve acıyan parmağını dudaklarına götürüp öptü. 


"Bilmem.." dedi Flounder arkadaşına yaklaşıp elindeki şeye bakarken. "Triton'ın mızrağına benziyor." 


"Triton'ın mızrağı mı.." diye söylenip kendi kendine düşünen Arel çatalı çevirip dururken aniden bağırmasıyla Flouder yine korkmuştu. 


"Triton! Müsabakayı kaçırdım Flounder! Babam beni öldürecek!" 


Arel paniklemiş bir halde kuyruğunu hızlıca oynatırken Flounder onu rahatlatmak yerine daha çok strese soktu. "Evet , bu sefer cidden canını okuyacak." 


O sırada bulundukları geminin küçük yuvarlak penceresinin önünden geçen karaltı ikisinin de duraksamasına neden oldu. Bakışları birbirlerini bulduğunda aynı anda yutkunmuşlardı. 


"Hayır.." diye fısıldadı Flounder sakin bir sesle. "Bana o şeyin düşündüğüm şey olmadığını söyle." 


"Üzgünüm Flounder ama.." Karaltının sebebi geminin iskelet kısmında içeriye doğru süzüldüğü anda Arel "Köpek balığı!" diye bağırıp kitlenmiş duran Flounder'ın eline sarıldı. Arkalarından yaklaşan köpek balığını camsız pencerenin içinden geçerek bir süreliğine yavaşlatabileceğini düşünen Arel'i Flounder takip etti. 


"Kendine gel Flounder! Yüzgeçlerini oynat!" Arel kolundan tutup onu çekiştirirken Flounder'ın hiç bir şey yapmayışı onları yavaşlatıyordu. 


"Öleceğiz.." diye mırıldanan Flounder'ın ardından pencereden geçmek için hamle yapan köpek balığı ilk denemesinde başarısız olunca geriye çekilip hızını arttırarak bir defa daha geçmeye çalışmış ancak büyüklüğü yüzünden pencereye sıkışıp kalmıştı. Sivri dişli ağzını sağa sola hareket ettirip sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışırken iki çocuk da bunun olmayacağının farkındaydılar. 
Nihayet köpek balığının savunmasız halinden güç alan Flounder kendine gelebildiğinde ona biraz yaklaşıp dil çıkarması üzerine Arel gözlerini devirdi. 


Köpek balığı macerasının ardından aceleyle saraya dönen Arel , babasına görünmeden gizli hazine odasına gidip elindeki çatalı bırakacaktı ki sert bir sesin adını seslenmesiyle korkmuş , çatalı arkasına gizlemişti. Görünmeden gidebilmeyi düşünmesi tabii ki de aptallıktı. Hele her yerde aranırken. 


Yüzgeçlerini suçlu olduğunu bilir gibi yavaşlıkla babasının yanına doğru hareket ettirmiş , başını da yine aynı suçluluk duygusuyla eğmişti. Triton oğlunu çatık kaşlarıyla bir süre süzmüş , kollarını da birbirine bağlayarak kendine daha heybetli bir görünüm vermişti. 


"Neredeydin?" dedi sakin olmaya çalışır bir sesle Triton. Arel başını kaldırmadan cevapladı. 
"Ben..Özür dilerim baba Flounder'laydım." 


"Ne kadar rezil olduğumu biliyor musun! Oğlumun müsabakadan korkup kaçtığının dedikodularını duyarken!" 


Arel başını eğmeye devam etse de bir yandan güçsüz bir sesle mırıldandı. "İstemediğimi biliyorsun.." 


Şimdi Triton'ın bakışları az öncekine göre daha yumuşaktı. Kendini oğluna doğru sürükleyip büyük elleriyle onun omuzlarını kavradı. "Hepimizin görevleri var Arel. Kral olmayı sevdiğimi mi sanıyorsun?" 


Arel başını kaldırıp babasına bakma ihtiyacı hissetti. "O tahta oturmak için güçsüz olmadığını 


kanıtlaman gerek. İstesen de istemesen de." 


Ama Arel'in istediği taht değildi ki..O sadece keşfetmek istiyordu. Koleksiyonuna her gün yeni bir parça ekleyip insanlar hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyordu. Yine de bunu babasına söyleyemezdi. Yoksa bir hayal kırıklığı olarak hayatına devam ederdi ve babasını üzmek belki de yapmak isteyeceği son şeydi. 


"Peki baba." dedi güçsüz bir sesle. Triton bunun üzerine gülümseyip ellerini oğlunun omuzlarından çekti. 


"Bir dahaki müsabakada beni onurlandır." demeyi de ihmal etmedi. Arel hızlıca başını sallayıp konuşmanın bittiğini fark ettiğinde arkasını döndü ve kuyruğunu sallayarak oradan uzaklaştı. 
Beklediği gibi bir tepki almamıştı ve bu onu mutlu etmişti. Yine de o müsabakaya katılmak istemiyordu , etrafında ise kendini anlayacak bir kişi bile yoktu. Flounder sadece onu dinliyor ve insanlardan uzak durması gerektiğini tekrarlayıp duruyordu. Arel'in istediği şey ise onu cesaretlendirecek biriydi. 


Hazine odasının önüne geldiğinde önce etrafına bakındı ve ortalıkta kimsenin olmadığından emin oldu. Ardından kapı niyetine kullandığı büyük kayayı iki eliyle bastırıp diğer tarafa güçlükle ittikten hemen sonra ortaya çıkan küçük açıklıktan içeri süzüldü. Mağaranın ortasında kendisine bakan Flounder'ı bulmayı bekliyordu bu yüzden şaşırmadı. 


"Çok kızdı mı?" dedi Flounder üzerine yattığı kayada rahat bir pozisyon ararken. Arel başını iki yana salladı. "Hayır o kadar kötü değildi." Elinde tuttuğu çatalı hala incelemeye devam ediyordu. 


"Belki de bir taraktır." dedi Flounder , pek de umurunda gibi durmuyordu ama o da bu dişli aletin ne olduğunu merak etmişti. Arel , Flounder'ın kurduğu cümleyle çatalı altın sarısı saçlarına götürdü ve ona doladı. Flounder onaylar bir ses çıkardı. "Evet o kesinlikle bir tarak." 


Arel çatalı saçlarından çekip eline aldı. Ardından mağaranın dört bir yanına astığı ya da koyduğu insan eşyalarına bakındı. 


"Keşke ne işe yaradıklarını sorabilecek biri olsaydı." 


Flounder omuz silkti. "Tek yolu insanlarla konuşmak." diye mırıldandı ve bu Arel'in bir iç geçirmesine sebep oldu. 


"O kadar isterdim ki." deyip oturduğu kayalığın üzerinden kalktı ve yüzgeçlerini hareket ettirip mağaranın diğer köşesindeki antika kutuya ilerledi. Kutuyu iki eliyle kavrayıp açtıktan hemen sonra çatalı özenle içine yerleştirdi ve geri kapattı. Başını mağaranın yukarısındaki açıklığa kaldırdı. "Bir gün onlardan biriyle konuşabilir miyim sence Flounder?" 


Flounder mağaranın açıklığına doğru süzülen arkadaşına bakarken onu acımasızca cevapladı. 
"Ağlarına takılıp ateşte pişmeden önce mi? Belki yalvarırsan seni dinlerler." 


Arel ona kulak asmadı. Yalnızca ateşin sıcaklığını hissedebilmek bile ona müthiş bir duygu gibi geliyordu. Mağaranın açıklığından dışarı çıktığında biraz daha yukarıya ilerleyip yüzeye çıktı. 
Yüzüne çarpan hava onu gülümsetti ve karanlık gök yüzüne bir süre baktı. Hemen arkasında yüzeye çıkan arkadaşının sesini duydu. Ancak sonra karanlık gök yüzü arkalarından gelen sarı bir ışıkla aydınlanınca dönüp bakma ihtiyacı hissettiler. Arkalarını döndükleri anda biraz uzaklarında , çeşitli yerlere astıkları aydınlatmalar yüzünden ışıl ışıl görünen bir gemiyle karşılaştılar. Arel hayranlıkla önlerindeki gemiye bakarken Flounder ise yüzünde korkunç bir ifadeyle Arel'e bakıyordu. 


"Hayır." dedi arkadaşının içinden geçenleri okuyabildiğinden. Arel yüzgeçlerini gemiye doğru hareket ettirmeye başlamıştı bile. 


"Arel!" diye seslendi Flounder. Geri dönmesi için dualar etse de Arel'in bu fırsatı geri tepmeyeceğinin de bilincindeydi. 


"Sadece bakacağım Flounder." dedi Arel gemiye doğru yüzerken durup Flounder'a bakarken. 


"Ne kadar kötü olabilir ki?" 


Two 


"Pişt!" 


Sebastian mırıldandı ve bedenini yatağın diğer tarafına çevirdi. Ancak başucundaki gürültü kesilmemişti. 


"Seb ! " 
Mırıldanması birden bağırtıya dönüştü. "Ne?" 
"Dümen sırası bende." 


Sebastian dirseklerinin üzerinde doğruldu ve yarı kapalı gözüyle uykusunu bölen Buster'a sinirle baktı. 


"Peki bundan bana ne?" 


Buster onun omzuna vurdu. "Hadi dostum , biraz eğleniriz. Lorenzo çoktan uyumuştur." Sinsi bir şekilde avuç içlerini birbirine sürttü. "Lee de ukulelesini getirmiş." 


Sebastian donuk bakışlarını Buster'ın üzerinden çekmeden yavaşça başını salladı. "Tamam , geliyorum." 


"Harika." Buster gülümseyerek Sebastian'ın yanından ayrıldıktan sonra Sebastian uyuşuk bir halde yatağından doğruldu. Ellerini gözlerine götürüp biraz ayılmak için ovuşturmayı denedi ve başını hızlıca iki yana salladı. Gözleri arkadaşlarının boş yataklarında gezindi , bütün ağır koliler ona kalmıştı ve bu yüzden uykusu da oldukça derinleşmiş olmalıydı. 


Adımlarını odanın dışına sürükledikten sonra sintine merdivenlerine ulaşmadan önce Lorenzo'nun odasının içine şöyle bir bakındı. Kaptanları kaçıncı rüyasını görüyordu bilmiyordu ama horlaması bile öfke saçıyordu. Eğer yakalanırlarsa kötü sonuçlanabilirdi. 


Sintineyi terk edip güverteye çıktığında bütün arkadaşlarının dümenin etrafına toplanmış olduğunu gördü. Kimi yerde kimi de fıçıların üzerinde oturuyordu. Sebastian'ın geldiğini gören Buster oturduğu fıçıdan kalkıp Sebastian'ı lakayt bir biçimde selamladıktan sonra yere oturdu. Sebastian ise arkadaşının bu yılışıklığına karşı gülüp kendi için ayrılmış yere ilerledi. 


"Al bakalım Seb!" Sebastian eline tutuşturulan bardağı aldı ve içindekine göz gezdirdi. "Bunun nereden geldiğini sormalı mıyım?" Şüpheyle içkisinden bir yudum aldı. 


"Lorenzo'dan aşırdım." dedi Buster gülüp işaret parmağını dudaklarına götürüp bunun bir sır olduğunu belli edercesine. Sebastian yerde oturan Buster'a şakadan bir tekme savurdu. "Bir gün senin yüzünden hepimizi denize atacak." 


Buster onu pek umursamadı. Elinde ukuleleyle bekleyen Lee'ye döndü. "Hadi bir şeyler tıngırdat!" 


Genç çocuk heyecanla başını sallayarak ukuleleyi uygun konuma getirdi. Gemicilik hayatının ilk gününde böyle eğleneceğini muhtemelen düşünmezdi. 


Lee'nin şarkı çalmaya başladığı ve hep bir ağızdan eşlik edildiği anlarda geminin hemen yanında duran Arel işittiği seslere kulak kabarttı. Merak ve heyecan içinde yüzüne yayılan gülümsemeyle birlikte geminin halatlarından birine tutundu. 


"Arel ne yaptığını sanıyorsun!" 


Arkasından bağıran Flounder'a kulak asmadı. Kendini yukarı çekmeye devam etti , çelimsiz kollarına rağmen neredeyse zorlanmayışını müsabaka provalarına borçluydu. Halat bittiği sırada elini bu sefer geminin tahtalarından birine attı ve tutunarak kendini yukarı çekti. Dirseklerini yasladığı tahtadan doğrulup geminin içine göz gezdirdi. Sesin kaynağı biraz uzağındaydı , dümenin etrafına toplanmış şarkılar söyleyen insanlara bakarken o da eşlik edercesine kuyruğunu sallıyordu. 


Oturduğu fıçıdan kalkıp kalabalığın ortasına geçen iri kıyım bir adamı fark eden Arel dikkatini ona verdi. Kaşlarını çattı , bardağındaki içkisini fondiplerken geriye attığı başıyla hareket eden sarı saçlarına hayranlıkla baktı. Bardağı bir diğerinin eline tutuşturup ayaklarını yere vurmaya başladığındaysa bunun bir tür dans olduğunu anlamıştı. Aynı anda havada birbirine çarptığı elleri ve hep hayran olduğu bacaklara bakarken başını kolunun üzerine yatırıp olağanüstü güzellikteki bu insanı seyre dalmıştı. Biraz sonra gülmeye başladığında kısılan gözleri ve çevresinde oluşan çizgiler Arel'in midesinin kasılmasına sebep oldu. İnsanlara hep hayrandı ama daha önce böyle hissetmediğine emindi. 


O büyülünmişçesine uzağında olup bitenler izlerken aniden karşısına çıkıveren bir tüy yumağı ile başını hızlıca kaldırmıştı. Daha önce görmediği bu hayvan büyük delikli burnunu Arel'in ellerinin üzerine getirip koklamaya başladığında Arel korkudan ölecek gibiydi. Az sonra koklamayı kestiğinde ağzını açmış , Arel'in sivri dişlerinden korkmasına bile fırsat vermeden yüzünü yalamaya başlamıştı. Arel'in korkusu köpeğin bu hareketiyle tamamen geçtiğinde yüzünü köpekten kurtarmaya çalışıyordu. 


"Dur artık." dedi başını sağa sola çevirirken. Köpek komutu alıp durduktan sonra aniden havlamaya başlaması Arel'i yeniden panik haline soktu. 


"Sus!" diye uyaran Arel'i umursamayan köpek etrafında dönüp kuyruğunu sallarken havlaması daha da şiddetlendi. Köpeğin sesini duyan Sebastian dans etmeyi kesip o tarafa döndüğünde Arel yakalanacağını anladı ve tahtayı tutan ellerini serbest bırakarak kendini suya attı. Neyse ki Sebastian onu görememişti ama Arel yüksekten atladığı için havaya dağılan su yüzünden kaşlarını çatarak o yöne ilerlemişti. 


"Oscar? O neydi oğlum?" Sebastian'ı görmesiyle Arel'in olduğu yerde zıplayıp havlayan köpekle Sebastian eğilip suya baktı. Ama karanlıktan başka bir şey göremedi. 


"Sen oyun mu istiyorsun?" deyip dizlerini kırarak ilgi bekleyen köpeğin başını okşayan Sebastian onu yere devirip göbeğini kaşımaya başladı. Lorenzo'nun çekilebilir tek yanının köpeği olmasından 


kimse şikayetçi değildi. 


Bu sırada olası bir yakalanma tehlikesinden kurtulan Arel'in yanına hızla yüzen Flounder onu omuzlarından tutup sarstı. 


"Ne oldu? Seni gördüler mi? Yoksa zarar mı verdiler? İyisin değil mi" deyip sorularını ardarda sıralaması yüzünden başı dönen Arel işaret parmağını Flounder'ın ağzına bastırıp onu susturdu. 


"İyiyim Flounder. Hatta biraz fazla iyiyim." 


Arel gülümseyerek başını kaldırıp gemiye bakarken Flounder kaşlarını çattı. "O halde neden atladın?" 


Arel omuz silkti. "Beni görecekti." Gülümsemesi daha da yüzüne yayıldı. Flounder şüpheyle Arel'in baktığı yere başını kaldırdı. "Bu berbat! Neye gülüyorsun sen?" 


"Bilmiyorum Flounder , engel olamıyorum." 


Flounder büyükçe bir göz devirmesi eşliğinde Arel'in kolunu tuttu. "Yakalanmadan önce geri dönmeliyiz." 


"Ama-" 
"Aması yok Arel! Hadi!" 


Arel ne kadar istemese de omuzlarını düşürdü ve Flounder'a uymaya karar verdi. Yalnız olsa şansını bir kez daha denerdi ama Flounder'ı riske atmak istemiyordu. 


O sırada sevilmekten mayışmış olan köpek duyduğu su sesiyle kulaklarını kabartıp yattığı yerden doğrulmuştu. Az sonra Sebastian'ın elleri arasından sıyrılan köpek patilerini geminin bariyerine atıp denize doğru havlamaya başlamıştı. Sebebi ise denizin içine doğru süzülen kuyruklardı. 


"Oscar , bana ne anlatmaya çalışıyorsun?" diyerek ayağa kalkan Sebastian da Oscar'ın olduğu yere gelip denize baktı. 


"Yoksa bir şey mi düşürdün?" deyip kısık gözlerle solundaki köpeğe dönünce Oscar ağlak bir ses çıkarıp başını Sebastian'ın karnına sürttü. Sebastian ise kızdığını düşünmemesi için köpeğin başını ardarda okşadı. Evet , muhtemelen Oscar denize bir şey düşürmüştü ve bütün bu huzursuzluğunun sebebi buydu. 


O dümenden uzakta köpekle ilgilenirken dümen tarafından birinin bağırmasıyla o tarafa döndü. 
Bağıran Jamar'dı ve görünüşe göre nefes nefese kalmıştı. 


"Yangın!" Jamar büyük bir telaşla bağırarak dümenin etrafındakileri uyarıyordu. 
"Kuzinede yangın çıkmış!" 


Jamar cümlesini tamamlar tamamlamaz arkalarında oluşan küçük çaplı bir patlama herkesin kendini siper etmesine neden olmuştu. Sebastian yerinden fırlayıp arkadaşlarının olduğu tarafa koştu ve şoka girmiş arkadaşlarına talimatlar vererek kendilerine getirmeye çalıştı. 


"Ne duruyorsunuz kovaları getirin!" 
Bir kaç kişi Sebastian'ı dinleyip koşuşturmaya başladığında Lorenzo da sintineden çıkıyordu. 


"Neler oluyor!" diye soran Lorenzo kuzine tarafından çıkan alevleri görünce ellerini şaşkınlıkla başına götürdü. 


"Aman Tanrım.." 


Ellerinde kovalarla gelen grup kovaları herkese birer tane verecek şekilde dağıttıktan sonra hep beraber kovaları denize attılar ve ona bağlı iple geri çektiler. Taşıyabildikleri kadar suyla yangını söndürmeye çalışmaları umutsuz gibi duruyordu. Geminin ahşap olması zaten kötü bir etken olduğu gibi yangın depo kısmına da çoktan sıçramıştı. Lorenzo bütün emeğinin gözlerinin önünde cayır cayır yanışını seyrederken oldukça yıkılmış görünüyordu. 


"Sebastian boşuna uğraşıyoruz!" dedi Buster elindeki kovayı fırlatıp. "Geberip gitmeden önce feribotlara binmeliyiz." 


Sebastian çektiği son suyu yine alevlere döktükten hemen sonra o da elindeki kovayı yere attı. 
Buster haklıydı , yangın çoktan engellenemez hale gelmişti. 


"Herkes feribotlara!" diye seslendi Sebastian. Bunun üzerine diğer herkes de ellerindeki kovayı bırakmış geminin kenarına bağlı feribotlara doğru koşmaya başlamışlardı. 


"Hadi Lorenzo!" dedi Sebastian kitlenmiş adamın koluna girerek. Lorenzo , Sebastian'ın kendini feribota sürüklemesine izin verirken kendinde gibi görünmüyordu. 


Sebastian Lorenzo'yu feribota bindirdikten hemen sonra kendi de binmek için bir ayağını atmıştı ki parasının hala sintinedeki odasında olduğunu hatırladı. Yangın oraya da sıçramış olabilirdi bu yüzden binmek için tekrar bir hamle yaptı ama yine terddüte kapılıp duraksadı. Buster onu binmesi için el hareketiyle teşvik etti. 


"Neyi bekliyorsun? Binsene!" Oscar da sanki Buster'a hak verir gibi bir kaç kez havladı. 


"Gidin , yüzerek geleceğim." diyen Sebastian bacağını feribottan çekmek için hamle yaptı ama Buster onu pantolonundan yakaladı. 


"Delirdin mi bin şuna!" 


"Eve boş dönemem!" Ani bir hamleyle bacağını Buster'dan kurtaran Sebastian , sintine tarafına koşmaya başladı. Buster arkasından adını haykırsa da Sebastian'ın geri dönmeyeceğini biliyordu. 
İçinden onun için dua edip feribotu aşağı indirmekten başka çaresiyse o an için yoktu. 


Sebastian yangının henüz sintineye sıçramadığını gördüğünde içi az da olsa ferahladı. Hız kesmeden ilerledi ve merdivenleri üçer beşer atlayarak sintineye indi. İki göz odadan oluşan sintinenin Sol tarafına girdi ve kendi yatağını bulduktan sonra yatağın yanındaki komodine uzandı. 
Parasını koyduğu küçük keseyi cebine attıktan sonra yine aynı hızda odadan ayrılıp sintineyi terk etmek istedi ama merdivenlerin sonunda onu bekleyen alevleri gördü. Yangının bu denli hızlı yayılmasına bir küfür mırıldanıp dumandan zehirlenmemek için kıyafetinin boğazını burnuna götürdü. 


"Hadi Sebastian.." diyerek güçlü kalmaya çalışan genç adam hızlı bir şekilde merdivenleri tırmanıp alevlerin arasından güverteye atladı. Yere düşüp dizlerinin üzerinde güçlükle doğrulduğunda duman yüzünden öksürmeye başlamıştı. Alev yüzünden yanan gözlerini güçlükle aralamaya çalışıp etrafına bakındı. Yangının yalnızca geminin baş kısmını ele geçirmediğini fark ettiğindeyse ayağa kalkıp kolunu burnuna ve ağzına siper ederek o yöne koşmaya başladı. Arkasından onu takip eden ateşin sıcaklığını hissedebiliyordu. 


Dumanın bütün bilincini ele geçirdiği zaman ise nihayet geminin başına ulaşabilmiş ve kendini aşağı atabilmişti. 


Karanlık denizin kendini içine çektiği anda ise mücadele etmeye çalışan kolları yüzeye çıkmak için çırpınıyordu ama bir yerden sonra yorulduğunu hissetti. Ciğerleri önce zehirli gazla şimdi ise suyla dolarken kendini oldukça bitkin hissediyordu. Bilinci tamamen kapanmadan önce yarım yamalak açık kalan gözleri kendine yaklaşan bir siluet fark etti. Belki de Azrail'di? Peki neden gözüne bu kadar güzel gözüküyordu? Her neyse..demek ki o kadar iyi bir insandı ki Azrail onu böyle karşılıyordu. 


Artık bilincini tamamen yitirdiğinde Azrail'inin onu kavrayıp yüzeye çekerek hayatını kurtarmaya çalıştığından habersizdi. Arel , Sebastian'ın sırtını göğsüne yaslayıp kuyruğunu akıl almaz bir hızda oynatarak kıyıya ulaşmaya çalışırken hareketsiz kaldığı için öldüğünü düşünüyordu. Flounder'ın gitmelerini söylediği andan çok geçmemişti ki denzin altına yansıyan kızıl ışıklarla yeniden yüzeye çıkmış , geminin alevler içinde kaldığını görmüşlerdi. Daha bu şoku atlatamamışken denizde feribotla açılan diğerlerini fark eden Arel, içerisinde Sebastian'ı göremeyince büyük bir üzüntü yaşamış ancak gemiden denize atlayan birini fark ettiğindeyse kendini görmesini umursamadan 


Three 


Parmaklarına doladığı bir tutam saçı yumuşak hareketlerle okşadıktan sonra onu bırakıp diğer bir tutama uzandı. Güneşin kendini yakmasını bile umursamadan geceden beri izlediği adamın saçlarıyla oynamaya devam ediyordu. Bakışları arada bir Sebastian'ın bacaklarına kayıyor , iç geçirip yeniden saçlarına dönüyordu. 


O kadar çok incelemişti ki artık yüzünün her ayrıntısı ezberindeydi. Güneş yüzünden hafif çatılmış kaşları , şekilli burnu , kendisininkine nazaran daha hacimli dudakları..Her bakışında daha çok kapılıyor her kapılışında ise daha çok üzülüyordu. Çünkü biliyordu ki Sebastian onun duygularına asla karşılık vermezdi , hatta bakmaya bile tahammül edebileceğinden emin değildi. 


Arel düşünceler içinde çırpınarak Sebastian'ı izlerken , uyuklayan adamın hafif kıpırtısı elini saçlarından çekmesine neden oldu. Kumda biraz geriye kayıp ondan uzaklaştıktan sonra şaşkın bir gözle onu izleyen Arel , Sebastian'ın gözlerini açmaya çalışmasıyla kendini yakalanma heyecanıyla denize attı. Sebastian yan tarafından fırlayan şeyle kendine geldiğinde gözlerini tamamen açmış doğrulup kumların üzerine oturmuştu. 


"Kimse var mı?" deyip etrafına bakındığında karşılaştığı koca bir hiçlik kafasını olabildiğince karıştırmıştı. Suya atladığında kendinde değildi , hatta doğru dürüst atlayabildiğini bile hatırlayamıyordu. Peki cehennemin dibinde olmak yerine kıyıda işi neydi? 


Elini cebine attı ve bulmak istediği şeyi ellerinin arasına aldı. Keseyi çıkarıp içindekini kontrol etti. 
Paralar da üzerindeki kıyafetler gibi nemliydi. Demek çok uzun süredir kıyıdaydı.. 


"Teşekkür ederim." 
"Önemli değil." 


Evet! Birisi onu buraya sürüklemişti. Kafasında net bir görüntü yoktu ama duyduğu sesten oldukça emindi. Ani bir hareketle ayağa kalktığında başı döndüğü için hafifçe yalpaladı. "Buradasın biliyorum!" diye bağırarak kayalık yerde ilerledi ve kayalığın yukarısına göz gezdirdi. Ardından arkasını döndü ve az önce yattığı yere geri giderek diğer kıyı şeridine baktı. Ama kendinden başka kimse görünmüyordu. 


"Aklımı kaçırıyorum.." diye fısıldadı Sebastian hala gözleri şüpheyle etrafta gezinirken. Ellerini şakaklarına götürüp biraz ovdu ve kendine gelmeyi bekledi. Onu kayaların arkasından izleyen Arel ise gülmesini ağzını kapatarak bastırmaya çalışıyordu. Sebastian'ın yürüdüğünü ve kıyıdan uzaklaştığını gördüğünde ise eğlencesi bir anda sona ermiş , arkasından seslenecek gibi olduğunda ağzını eliyle kapatarak engel olmuştu. Başını eğerek boynundaki kolyeye baktı ve midyeyi avucunun içine aldı. Geri dönmek ve hayatına kaldığı yerden devam etmek zorundaydı. Tek sorun ise bunu hiç istememesiydi. 


Küçük kız elbisesinin uzun eteğini biraz yukarı toplayarak kapılarının önündeki basamaklardan birine oturdu. Küçük defterini dizlerinin üzerine koyup kaldığı sayfayı açtı ve 'h' harfini yazıp tekrar etmek için elindeki tüyü mürekkep kabına batırdı. Kasabadaki diğer çocukların aksine Sebastian ona okuma yazmayı öğretiyordu. Mürekkebi ise yine Sebastian , denizden getirdiği mürekkep balıkları sayesinde yapıyordu. Çoğunu satsa da birazını Riley için ayırıyordu , karşılığında ise ondan yeni harfler öğrenmesini istiyordu. Şimdi ise küçük kız o dönene kadar alfabeyi bitirmeyi kafaya koymuştu. Böylece lunapark için hak kazanabilecekti. 


Riley dalgınca önündeki kağıda yazı yazarken kağıdı kaplayan bir gölge başını kaldırmasına neden oldu. Kendisine sevecence gülümseyen Buster'ı görünce kaşları anında çatılmıştı. Buster ise onun başını okşayıp bir şey demeden basamakları çıkmış ve evin kapısına ulaşarak kapıyı bir kaç kez tıklatmıştı. 


Riley defterini basamağa geri bırakıp ayağa kalktı. Annesi gülümseyerek kapıyı açtığında karşısında Riley'i ya da bir komşusunu bekliyordu ama gördüğü yüz onu şaşırtmıştı. Ağzından güçsüz bir "Buster?" çıkması saniyeler sürmüştü. 


"Burada ne işin var?" diyerek devam ettiğinde sesi yine kısıktı. Buster ise bir şey demeden başındaki kasketi çıkarıp ellerini önünde birleştirdi. Bakışlarını ise Nolan'dan olabildiğince kaçırıyordu. Bunun ne anlama geldiğini anlayan Riley anlık bir şaşkınlıkla gerileyince yerdeki mürekkep kutusuna çarpmış ve bütün boyayı basamaklara dökmüştü. Aynı anda dolan gözleri ve büzülen dudaklarıyla annesine bakıyordu. 


"Oh , hayır..." dedi Nolan elini başına götürüp bütün bunların bir rüya olmasını dileyerek. Gözünün karardığını hissettiğinde tek eliyle kapıya tutunmuştu ama Buster onun koluna girerek düşmesini engellemişti. Sendeleyen kadını zar zor içeriye taşımış , koltuğa bıraktığı anda ise Nolan çoktan bayılmıştı. 


"Bayan Reed!" dedi Buster yanağına bir kaç kez vurarak. Riley biraz suyun onu kendine getirebileceğini düşünerek mutfağa koşmuş , sürahideki suyu fazlasıyla bir bardağa boşaltmıştı. 
Onlar Nolan'ı kendine getirebilmek için uğraşırken kasabaya henüz yeni girmiş Sebastian evlerine hem erken hem de boş dönmediği için mutluydu. Tabii yaşanılan kazanın hiç olmamasını tercih ederdi ama yine de bunun için yas tutacak değildi. 


Annesine kazadan bahsetmemesi gerektiğini biliyordu. Yoksa kafayı yerdi ve pimpirikleşirdi. Bu yüzden yol boyu bir mazeret aramış , Lorenzo'nun güzergah değişikliği yapmasında karar kılmıştı. 
Kasabaya girip evlerine yaklaştığında onlara küçük bir sürpriz yapıp bahçeden girmeyi bile düşünmüştü ama evlerinin kapısını sonuna kadar açık bulmayı ve basamaklarda rüzgar yüzünden uçuşan defter sayfalarıyla dağılmış mürekkebi görmeyi beklemediğinden bir kaç saniye bakakalmıştı. 


"Anne!" 


Kendine gelebildiğinde var gücüyle eve koşması uzun sürmemişti. Hızlı koştuğundan kapıya tutunarak güçlükle durabilmiş , yine aynı hızda içeriye girdiğinde ise koltukta uzanan annesi ve başında onu kendisine getirmeye çalışan Buster'la karşılaşmıştı. 


"Anne.." deyip koltuğa soluk soluğa yaklaştı ve annesinin yanağına hafifçe dokunarak kendisine getirmeyi denedi. Nolan'ın gözleri Sebastian'ın sesini duymasıyla yavaşça aralandı ve güçsüzce ellerinden birini oğlunun yüzüne koydu. 


"Sebastian?" diye sorduğunda genç adam onu başını sallayarak onayladı. "Buradayım." Ardından gözlerini kendine mahcupça bakan Buster'a çevirdi. Böyle olmasını o da istemiyormuş gibi dursa da Sebastian'ı sapasağlam karşısında bulmak içini ferahlatmıştı. 


"Ben..özür dilerim. Ama nasıl kurtuld-" Sebastian aniden ayağa kalkıp Buster'ı kolundan tutup çekiştirerek susturdu. "Yorucu bir geceydi değil mi Buster? Hadi eve gidip biraz dinlen." 


Sebastian adamı tek bir kelime etmesine fırsat vermeden kapının önüne koyduğunda Buster ani bir hamleyle kolunu kurtarıp fısıldadı. "Cidden Seb , hepimiz öldüğünü düşündük." 


Sebastian başını içeriye uzatıp annesinin kendini duymayacağından emin olduktan sonra Buster'a 


doğru eğilip kısık bir sesle konuştu. "Nasıl oldu bilmiyorum." Duraksadı ve hatırladığı ses kulaklarında çınladı. "Uyandığımda kıyıdaydım." 


Buster da kafası karışmış gibi yüzünü buruşturdu. Ardından omuz silkti ve Sebastian'a iki büyük adım atarak kucakladı. "Nasıl olduysa oldu..buradasın ya.." 


Buster'ın içten kucaklamasına Sebastian da karşılık verdi. Yüzünde ister istemez bir tebessüm oluştu. Buster'ın sırtını bir kaç kez patpatladı ve ondan ayrılıp omzunu sıktı. "İçeri dönsem iyi olacak." 


Buster başını salladı ve asker selamı vererek basamakları inmeye yöneldi. Sebastian o gittikten sonra gözlerini yumdu ve büyük bir iç çekerek içeriye dönmek için hazırlandı. Kapıyı kapatıp arkasını dönmesiyle ise üzerine atlayan Riley ile geriye sendelemişti. 


"Hey hey.." diye fısıldadı Sebastian başını boynuna gömüp hıçkırıklara boğulan kızı sakinleştirmeye çalışırken. Elini saçlarına götürdü ve yavaşça okşadı. Ardından Riley'i tamamen kucağına alıp koltuğa ilerledi ve annesinin hemen yanına oturdu. Riley başını Sebastian'ın omzundan kaldırınca Sebastian yanağındaki yaşları baş parmağıyla temizledi. 


"Küçük bir kaza oldu." diye başladı Sebastian hala kardeşinin yüzünü temizlerken. Ses tonunu olabildiğince normal bir şey söylüyormuş gibi ayarlamaya çalışıyordu. 


"Ayrı feribotlara binip karada buluşamayınca Buster yanlış anlamış." diye devam etti. Riley burnunu çekerek ikna olmuş bir tavırla ağlamasını kesse de Nolan aynı görüşte değildi. 


Yine de bunu çocuklarına yansıtmak yerine başını sallamayı tercih etti. 

"Bir daha asla.." dediğindeyse Sebastian onu cümlesini tamamlamasına gerek kalmadan onayladı. 
"Asla." 

Annesine dönüp gülümsedi ve onu kolunun altına alıp başına bir öpücük kondurdu. Söylediği bir 

yalandı ve gerçeği yalnız kendisi biliyordu. O kıyıya kimin sayesinde geldiğini ve duyduğu sesin 


kime ait olduğunu kafasında sorup duruyor ama mantıklı bir cevap alamıyordu. Annesine ve Riley'e sarılırken de düşündüğü tek şey buydu. 


"Bu çocuk iyice sorumsuzlaşıyor!" Triton tahtın önünde söylenerek daireler çizerken sevgili eşi Athena gözleriyle onu takip ediyordu. 


"Eğer yine yüzeye çıkmışsa bu sefer-" 


"Triton.." dedi Athena oturduğu yerden kalkıp eşine doğru yüzerken. "Onu yeterince uyardık. 
Sence de biraz abartmıyor musun?" 


Triton'ın siniri Athena'nın yumuşak sesiyle neredeyse geçtiğinde sesli bir nefes verdi. "Öyle mi yapıyorum?" 


Athena yavaşça başını salladı ve Triton'un geniş omzuna avucunu yasladı. "Ona güvenmelisin." 


Triton bir süre gözlerini yumup sakinleşmeyi ve Athena gibi düşünmeyi denedi. Oğluna elbette güveniyordu ama o daha çok gençti ve hata yapmaya çok müsaitti. Tek oğlunu kaybetme düşüncesi ona korkunç geliyordu. 


"Geldim!" 


Biraz uzaktan kendilerine yaklaşan Arel'in sesini işittiklerinde birbirlerinden ayrılıp ona döndüler. 
Kafasına beceriksizce geçirmeye çalıştığı kaskı ve elinde tuttuğu mızrakla biraz sonra tahtın hemen önünde durmuştu. 


"Üzgünüm biraz geciktim." Cümlesini tamamlayıp kaskını taktıktan sonra dişlerini göstererek Triton'a gülümsedi. Hemen sonra ise kaskı yamuldu ama o gülümsemesinden taviz vermedi. 
Athena tahtın aşağısındaki oğluna güler yüzle ilerledi ve yamulmuş kaskını nazikçe düzeltti. 


"Ben de babana haftalardır nasıl çalıştığını anlatıyordum." dedi Athena , Arel'e göz kırpıp gülümseyerek eşine dönerken. Arel ister istemez yutkundu ve az ileride kendini bekleyen rakibine baktı. Kendisinden daha iri ve muhtemelen tecrübeliydi de. Ancak her antrenmanda olduğu gibi onu da yeneceğini bildiğinden içinde oluşan herhangi bir korku yoktu. 


"Göreceğiz bakalım." diyen Triton tahtına geri oturdu ve başını da eline yaslayarak beklemeye başladı. Arel de arkasını dönüp arenaya ilerlemeye başladı ve seyirci koltuklarında oturan Flounder'la göz göze geldi. Arel'in gece yaşananlardan dolayı arkadaşının ne kadar tedirgin olduğunu anlaması uzun sürmemişti. Ona bir sorun olmadığını göstermek adına küçük bir gülümseme gönderdikten sonra dikkatini karşısına geçen rakibine verdi. Elindeki mızrağı dikkatlice kavradı ve sivri uçlarını ona doğrulttu. İkisi de uygun pozisyonu aldıklarında koç , deniz kabuklarından yapılma düdüğü çaldı ve müsabaka başlamış oldu. 


İlk atağı yapan Arel'di. Ancak yapmaya çalıştığı hamle başarısız olunca rakibinden kaçmak için arkasına geçip kendini korumak istedi ama yaptığı hamle yeniden başarısızlığa uğrayınca elindeki mızrak yere düşmüş , tamamen savunmasız kalmıştı. 


Arel'in kaybettiğini gören Triton tahtından doğrulduğunda Arel yutkunmadan edemedi. 


"Ne oluyor Arel?" diye seslenen babasının sesindeki hayal kırıklığı bütün bedeninin titremesine neden olmuştu. İşin aslı ne olduğunu kendisi de bilmiyordu. 


"Sadece dikkatim dağıldı." dedi Arel düşen mızrağına uzanıp yeniden elleri arasına alırken. 
Yamulan kaskını tek eliyle düzeltti ve mızrağı yeniden sıkıca kavrayarak pozisyon almış rakibine döndü. Düdüğün çalınmasıyla birlikte atakta bulunması gerekirken rakibinin kaskının altından görünen sarı saçları onu bir an afallatmış , karın boşluğuna bir darbe yemesine neden olmuştu. 
Hemen ardından aldığı diğer darbelerle de kendini yerde ve mızrağın sivri ucunu boynunun biraz ilerisinde bulması pek uzun sürmemişti. 


Başarısızlığı uzun süre sonra iliklerine kadar hisseden Arel , boynuna dayalı mızrağı eliyle itip düştüğü yerden kalktıktan sonra Triton'ın ona bir şey demesine fırsat vermeden kendini arenanın çıkışına sürükledi. Giderken dolan gözleri ve yere attığı kaskı yüzünden Athena peşinden gitmek için hamle yaptı ama Triton onu durdurdu. 


"Ben konuşurum." Gözleri arenanın çıkışına yüzen Flounder'ı takip ediyordu. 


Arel kendini huzurlu ve güvende hissettiği tek yere atabildiğinde , hazine odasının tam ortasında duran kaya yığının üzerine oturmuştu. Göz yaşları deniz suyuna karışıyor , iç çekip duruyordu. 
Oturduğu kayanın hemen altına uzanıp eline aldığı ahşap kutuyu açtı ve içinden çıkardığı kolyeyi avuçlarının arasına aldı. İstiridyenin iki yanından tutup açtı ve onu karşılayan resme çatık kaşlarıyla baktı. 


"Hepsi senin suçun." derken aslında bunun , onun suçu olmadığını söyleyen diğer tarafı yüzünden ağlaması daha da şiddetlendi. Çok geçmeden mağaranın kapı görevi gören kaya yığını hareket 


ettiğinde Arel o yöne döndü ve kendisine bakan Flounder ile karşılaştı. İçeriye süzülen Flounder , Arel'in yanına geldikten sonra elini omzuna koyarak ona bir nevi destek çıkmaya çalıştı. 


"Bu ben değilim." dedi Arel başını iki yana sallayarak. "Ben babamın istediği kişi olamam Flounder." 


Elinde tuttuğu istiridyeyi Flounder'a çevirdi. "Bize anlattıkları gibi değildi. O kadar güzeldi ki Flounder.. Yüzü , elleri , ayakları..Bana onu kurtardığım için teşekkür bile etti-" 


Arel cümlesine devam etmek istemişti ancak mağaranın solunda oluşan karaltı yüzünden sözü yarıda kesilmişti. İki çocuk da irkilerek başlarını çevirdiklerinde onları karşılayan tanıdık yüzle Arel oturduğu yerden hızla kalkmış , elindeki istiridyeyi arkasına gizlemişti. Sanki diğer her şeyi gizleyebilecekmiş gibi.. 


Galiba her şey bu sefer gerçekten bitmişti. 


Four 


Gölgelerin arasından bütün heybetiyle açığa çıkan Triton , bakışlarını mağaranın her bir yerinde gezdiriyor ve her gezdirişinde kaşları biraz daha çatılıyordu. Gözleri nihayet Arel'le buluştuğunda Arel o kadar korkmuştu ki kendini biraz gerilerken bulmuştu. 


"Dışarı çık Flounder." 


Flounder arkasında duran Arel'e üzgünce bakıp aniden içine dolan bir cesaretle Triton'a atıldığında bunu yaptığına çok geçmeden pişman olmuştu. 


"Ama-" 
"Dışarı dedim Flounder!" 


Flounder irkilip kuyruğunu hızlıca sallayarak mağarayı terk ettiğinde Arel bakışlarını babasından kaçırıyordu. Triton kendini Arel'e sürükleyip arkasında sakladığı kolunu sertçe kavradı ve kendine çekerek avucunun arasındaki kolyeyi aldı. Arel dudaklarını ısırarak başını eğerken Triton kolyedeki resme bakıyordu. 


"Bir insanı ölümden mi kurtardın?" Sesindeki sakinlik ürkütücüydü. 
"Evet." diye yanıtladı Arel güçsüz bir sesle. 


"Kurallar koyarım ve onlara uyulmasını beklerim." dedi Triton hala sakinliğini korurken. "Bu oğlum olsa bile." 


"Çaresizdi.." dedi Arel sesini olabildiğine yumuşatıp başını kaldırarak babasına bakarken. Bunun üzerine Triton da ona bakmayı seçmişti. 


"İnsan dünyası ve deniz dünyası arasında bağ kurmak yasaktır! Bunu biliyorsun!" Triton sesini yükseltmesine engel olamamıştı. 


"Ama ölebilirdi.." 
"Bir insan eksilirdi!" 


Babasının bu bencil düşüncesinden dolayı sinirlenen Arel de kaşlarını çatıp ona atıldığında Triton şaşırsa da bunu yüzüne yansıtmamıştı. 


"Onu tanımıyorsun bile!" Eh şey..kendisi de tanımıyordu. 
"Tanımak mı? Hepsi eli zıpkınlı avcılar!" 
"Onu seviyorum!" 


Arel ağzından kaçıveren şeyle gerileyip iki eliyle ağzını kapattığında Triton'ın bembeyaz teni önce kırmızıya ardından da mora dönmeye başlamıştı. 


"Sen aklını mı kaçırdın! O bir insan sense bir-" 
"Umurumda değil!" 


Triton elindeki mızrağı geçen her saniye biraz daha sert kavrarken Arel kendini güvende hissettiği 


kayanın arkasına sığınmıştı. Hayatı boyunca babasını kendisine karşı bu denli öfkeli görmediği için nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu ama duygularını açıkça ifade ederse babası onu dinler sanmıştı. Yanılmıştı.. 


"Pekala..seni kendine getirmenin yolu buysa , öyle olsun!" 


Triton'ın mızrağından çıkan şimşekler mağaranın dört bir yanına acımasızca dağılırken bin bir zahmetle bir araya getirdiği hazinesi gözlerinin önünde parçalara ayrılmaya başlamıştı. Kum saati , şamdan , vazo ve hatta çok sevdiği heykeller.. Hepsi birer toz yığınına dönüşüyordu. 


"Baba dur artık! Lütfen!" Saklandığı kayanın arkasından çıkan Arel babasına yönelip onun kolunu kavradı ve ağlayarak yalvarmaya devam etti. "Lütfen baba!" 


Triton elbette onu dinlemedi. Her bir eşyanın en küçük parçasına ayrıldığından emin olana kadar durmadı. Mağarayı aydınlatan acımasız şimşekler son bulduğunda Triton başını eğerek bakışlarını avucunda tuttuğu kolyeye çevirdi. Arel de onun bakışlarını takip ettiğinde yapmak üzere olduğu şeyi anladı ve kolyeyi almak için bir hamlede bulundu ama Triton onu engelledi. 


"Lütfen.." 


Kolye , Triton'ın avucunun içinde çatırdadıktan sonra avucunu geri açan Triton onları bırakarak parçaların yere süzülmesine izin verdi. Şok olmuş bir halde hala koluna sarılıp ağlayan Arel'in ellerinden kolunu sertçe çeken Triton ne kadar içten içe üzülse de kendini mağaranın dışına sürükledi ve yaptığının doğru olduğunu kendine hatırlatıp vicdanını rahatlatmaya çalışarak orayı terk etti. 


Arel yavaşça dibe süzülüp yerdeki istiridye parçalarını titizlikle topladıktan sonra kayanın üzerine oturdu ve elindeki parçalanmış resme bakarken hıçkırmaya başladı. 


"Keşke seninle-" Hıçkırdı. "..seninle gelebilseydim." 


Avucunun içindeki parçalara biraz oynama yaparak bir araya getiren Arel , düzelen resme tebessümle baktı. 


"Bu kadar güzel gülüp nasıl kötü olabilirsin ki?" Tebessüm eden ağzı yeniden bükülürken bu sefer hıçkırmaları daha da şiddetlendi. "Hiç bir zaman bana böyle gülmeyeceksin değil mi?" 


Elini eğip parçaların tekrar yere düşmesini sağladıktan sonra yüzünü elleriyle kapatan Arel içindeki bütün zehri ağlayarak akıtmaya çalışıyordu. Üzerine yüklenen sorumluluk zaten yeterince ağırken özel hayatına da müdahale edilmesi onu son derece yıpratmıştı. Ellerini yüzünden çekip mağaraya bakmaya korkuyordu. Bütün emekleri bir anda yok olmuştu. 


Arel ağlamaya devam ederken ellerinin arasından yüzüne yansıyan sarı bir ışık hüzmesi fark etti. 
Ağlamasına ara vererek ellerini şaşkınlık içinde yüzünden çektiğinde karşısında onu karşılayan küçük sarı bir ışık topu duruyordu. Gözlerini kırpıştırıp hayal görmediğinden emin olduktan sonra topun mağaranın yukarısındaki oyuğa hareket etmesiyle başını kaldırıp ona bakan Arel , topun arkasında bıraktığı ize şaşkınlıkla baktı. Hemen sonra meraklı yanı kendini ele geçirdiğinde oturduğu yerden kalkmış , topun arkasından ilerlemeye başlamıştı. 


Mağara oyuğundan dışarı çıktığında ilk olarak etrafına bakınıp ışık topunu aramış , ardından biraz uzaktaki izleri takip etmeye koyulmuştu. Ona yetişebilmek için kuyruğunu olabildiğinde hızlı hareket ettirmeye çalışıyordu ve sonunda başarılı da olmuştu. Top artık görüş alanındaydı ama biraz ileride tamamen durmuş gözüküyordu. Kaşlarını çatıp biraz yavaşlayarak topun yanına ulaştığında topun aniden ışığının sönüp yok olmasıyla irkilerek biraz geriledi. Işığın sönmesiyle 


bulunduğu bölgede karanlık hakim olmuştu. Etrafına bakındı , daha önce böyle iğrenç bir yer görmediğine emindi. Her taraf yosun ve balçıkla doluydu. Bir o kadar sessiz ve ürkütücüydü de. 


Geri dönmek istedi. Arkasını döndü ve küçük mağarasına geri gidebilmek için hızlı davranmaya çalıştı ama vücuduna sarınan bir şey yüzünden bunu yapamamıştı. Bakışlarını aşağı indirdi ve kendini saran şeyin ne olduğuna bakmaya çalıştı. Bu bir..vantuz muydu? Kendini saran şey aynı zamanda onu kendine çevirdiğinde Arel karşılaştığı yüzle korkarak bağırmak istedi ancak bu sefer diğer bir vantuz ağzını kapatmıştı. 


"Yolunu mu kaybettin küçüğüm?" 


Arel kendini saran şeylerden kurtulmak için debelense de başarılı olamıyordu. Gözlerinin önündeki yüz onu korkutmaya yetmişti ve başına gelecekleri az çok tahmin edebiliyordu. Bu yeşil ve şişman şey onu tek lokmada yiyecekti! 


Diğer bir vantuzun saçlarını okşadığını hisseden Arel korkuyla yutkundu. 


"Ah..ağlamaktan harap olmuşsun." deyip dudak büzen tuhaf yaratık yüzünü Arel'inkine yaklaştırdı. 
"Anlatmak ister misin?" 


Arel başını hızlıca sallarken aynı anda ağzını kapatan vantuzun yavaş yavaş geri çekildiğini hissetti. Ağzının tamamen özgürlüğe kavuştuğunu hisseden Arel birden bağırmaya başladı ve aynı zamanda kuyruğunu sallayarak kurtulmayı denedi. Ancak çok geçmeden vantuz yeniden ağzını kapatarak ona engel olmuştu. 


"Shhh...Benim bölgemde olan sensin küçüğüm. Bağırman yersiz." 
Arel ilk defa merakına lanetler okumaya o anda başlamıştı. Ne vardı o topun peşinden gitmeseydi? 


Karşısındaki tuhaf varlık gözlerini bir süre yumup vantuzlarından birini Arel'in sarı saçlarında gezindirmeye devam ederken bir süre yalnızca sustu. Sanki bir şeye odaklanmaya çalışıyormuş gibi sakin ve bir o kadar da sessizdi. Az sonra gözlerini açtığında yüzüne yayılan gülümseme Arel'in kaşlarını çatmasına sebep olmuştu. 


"Demek bir insanı seviyorsun." 
Arel korkuyla gözlerini irileştirdi. "Baban bunu pek iyi karşılamadı değil mi?" 


İşte bu kadarı çok fazlaydı! Arel olağan gücüyle kendini saran şeylerden kurtulmaya uğraşırken vantuzların aniden gevşeyip kendini bırakmasıyla bu tuhaf varlıktan uzaklaştı ve yüzünde oluşan büyük bir şaşkınlıkla ona bakmaya başladı. 


"Sen bunu nereden biliyorsun?!" 


Uzakta olduğu için Arel onun neye benzediğini artık daha net görebiliyordu. Bir başı ve elleri vardı , oldukça iri ve yeşil renkteydi. Vücudunun yarısından aşağısı ise tamamen siyahtı ve vantuzlardan oluşuyordu. Oldukça ürkütücü görünse de konuşma tarzı tam tersini gösteriyordu. Yine de Arel ondan uzakta durmakta ısrarcıydı. 


"Adım Ursula.." Vantuzlarını ağır ağır hareket ettirip yerini değiştirirken Arel onu izliyordu. 
Ellerini kaldırıp iki yana açılmasıyla etrafta oluşan bir çok ışık topu Arel'in yüzüne yansırken konuşmasına devam etti. "..ve ben her şeyi bilirim." 


Arel kafası karışmış bir şekilde ona ve etraftaki ışık toplarına baktı. "Beni buraya sen çağırdın." 
dedi takip ettiği ışık topunu kastederek. Ursula , Arel'in kurduğu cümleyle gülümserken Arel bir 


daha gülmemesini diledi. Ne kadar korkunçtu öyle.. 
"İstediğin her şeyi sana verebilirim küçük." 


Ursula her kelimesinde Arel'e biraz daha yaklaştı. "Sınırsız güç , sonsuz güzellik , bir parça huzur.." 


Yüzünü tamamen Arel'inkine oranladı. "Ya da bir çift ayak." 


Arel bir an gözlerinin karardığını hissetti. Yıllardır hayalini kurduğu şeye ulaşmak bu kadar basit miydi yani? Aklı başından gitmiş gibi hissediyordu. 


"B-bunu gerçekten yapabilir misin?" 


"Benim lügatımda imkansız yok küçüğüm. Ama zafere giden yol dikenlidir , evrenin her yerinde bu böyledir." 


Arel kafası karışmış bir şekilde kaşlarını çattı. "Bu da ne demek?" 


"Demek istediğim.." Arel'in etrafında yavaş hareketlerde dönmeye başladı. "Tamamen insana dönüştükten sonra yalnızca bir haftan olacak. Eğer-" Cümlesine devam etmeden önce elini hemen önündeki küreye doğru kaldırdı ve kürenin ekranda Sebastian'ın yüzü belirdi. Şuandaki görüntüsü olduğu belliydi. Kayalık bir tepede omzuna örttüğü küçük battaniyesiyle birlikte denizi seyrediyordu. Arel küreye neredeyse çekilircesine yaklaştığında ellerinden birini de küreye dayadı. 
Onu tekrar görebilmeyi o kadar istiyordu ki. 


Az sonra kadraja giren tüy yumağı sevecence Sebastian'a sürtünüp dikkatini çekmeye çalışınca Arel'in yüzünde beliren tebessümü fark eden Ursula arkasından ona yaklaştı 

"Onu kendine aşık edemezsen.." Küreye yansıyan görüntü birden son bulduğunda Arel arkasını dönüp Ursula'ya baktı. 


"Yalnızca eski formuna dönmekle kalmaz , ölürsün." 


Arel'in ağzı şaşkınlıkla ve korkuyla aralandı. Bu sırada Ursula'nın vantuzlarından biri görüş alanına girdikten hemen sonra narin boğazında gezintiye çıkmıştı. 


"Ve bütün bunlar olurken sesin bende kalacak." 


Arel kendini köşeye kıstıran Ursula'dan uzaklaşıp elini boğazına götürdü. "Ama sesim olmadan nasıl yaparım?" 


"Ah küçüğüm.." dedi Ursula biraz gerileyip. "Hiç bir iyilik karşılıksız kalmaz." 


Arel ona katılmıyordu. Sebastian'ı kurtarırken hiç bir karşılık beklememişti. Bu yaratık pek çok şeyi biliyor olabilirdi ama sevgiden haberi olmadığına adı gibi emindi artık Arel. 

Ama ne kadar korkunç gelse de istediği şeye bir evet kadar yakındı. İstediği hayat her müsabakada galip gelip babasını onurlandırmak ya da ileride omzuna yüklenecek tahtın sorumluluklarına hazırlanmak değildi. Herkesi memnun etmeye çalışmaktan fazlasıyla sıkılmıştı ve bugünden sonra kimsenin onun düşüncelerine itibar etmediğinin de farkına varmıştı. Hayatı boyunca mutsuz olmak yerine deneyebilirdi. Mutlu olmayı deneyebilirdi. Ama ya başarısız olursa...Başarısız olması demek hem Sebastian'ı hem de beğenmediği o hayatı kaybetmesi demekti. Yine de önünde gümüş tepside sunulan bu fırsatı geri tepmeyeceğini de biliyordu. Bu hayatının şansıydı. 


"Tamam." 


Ursula'nın gözleri heyecanla parladığında Arel bu parıltıyı göremeyecek kadar heyecanlıydı. 
Kendini bir peri gibi gösteren bu yaratığın aslında Triton'ın yüzyıllar önce hırsından dolayı lanetlediği kardeşi olduğunu nereden bilebilirdi ki? Ya da tahtın biricik varisi Triton'ın oğlunu öldürüp tahtı tamamen ele geçirmek için kurduğu planları..Arel yalnızca mutlu olmak istiyordu. 


"Kabul ediyorum." 


O anda bulundukları yerin atmosferi tamamen değişmişti sanki. Ursula'nın yüzü gülmekten yırtılacak raddeye geldiğinde bir o kadar da korkunç ve az öncekinin aksine samimiyetsiz duruyordu. Ellerinden çıkmaya başlayan yeşilimsi ışıklar etrafı öyle bir aydınlatıyordu ki Arel gözlerini kısmak zorunda kalmıştı. Aynı anda oynattığı parmakları Arel'İn boğazının kasılmasına sebep olduğunda Arel acı içinde ellerini boğazına götürdü. Yemek borusundan ağzına doğu çıkan şeyi hissedebiliyor ancak hiç bir şey yapamıyordu. Az sonra ağzından çıkan mavi bir top suda zarifçe süzülüp Ursula'nın yanına ulaştığında bir şey söylemek için ağzını açtı ama artık konuşamıyordu. 


Az sonra aynı ışıklar tüm vücudunu halka halka sararken kuyruğunda hissettiği hareketlilik onu rahatsız etti. Işık onu tümüyle ele geçirirken kendini yorgunca bırakmış bütün bunların bitmesini bekliyordu. Elleri iki yana açılmış , başı geriye düşmüşken adeta bir inci gibi parlayan Arel , kuyruğu ikiye ayrılıyormuşcasına duyduğu rahatsız edici his yüzünden çığlık atmayı denedi ama elbette başaramadı. Biraz sonra ışıklar onu rahat bırakmış ve kuyruğu tamamen yok olmuşken artık bir insan olduğu için suyun altında nefes alamayışıyla ciğerlerine kaçan su yüzünden nefesini tutmayı denedi. 


Kuyruğu yerine geçen ayaklarını beceriksizce sallayarak yüzeye çıkmaya çabalayışını izleyen Ursula bir an önce gebermesi için ardından dua etmeye başlamıştı bile. 


Yaklaşık on beş dakikalık bir uğraşın ardından yüzeye çıkan Arel daha fazla dayanamamış , kendini tamamen suya bırakmışken neyse ki dalgaların insafına uğramış ve dalgalar onu kıyıya kadar sürüklemişti. Ciğerlerinde biriken suyu beceriksiz öksürüşlerle gidermeye çalışan Arel'in bilinci de pek yerinde değildi. Oldukça yorgun düşmüştü ve az sonra gözlerinin kendiliğinden kapanması işten bile değildi. 


Evren sanki ikisinin buluşmasını istiyormuş gibi o sırada Sebastian da Arel'in uzandığı kıyının hemen üstündeki kayalıklarda Oscar ile birlikte oturuyordu. Lorenzo'nun yeni gemisinin bakımıyla uğraşmış ve hava da soğuyunca yorulduğu için Oscar ile birlikte biraz dinlenmek istemişti. 


Denizin hırçın dalgalarını seyreden Sebastian dalıp gitmişken aniden üzerindeki battaniyeyi ısırıp çekiştirmeye başlayan Oscar ile irkildi. Köpek bir yandan da kuyruğunu sallıyor ve gördüğü şey her ne ise Sebastian'ın da görmesini istiyordu. 


"Oscar bırak beni yeterince yoruldum." diye söylenen Sebastian battaniyeyi çekip Oscar'ın ağzından kurtardıktan sonra yere eğilip eline bir sopa aldı ve Oscar'ın gerisine fırlattı. 


"Yakala!" 


Ancak Oscar gidip sopayı getirmek yerine Sebastian'a donukça bakmaya devam edince Sebastian da ona bakmayı sürdürüdü. "Bana öyle bakma." dedi Sebastian kaşlarını çatıp köpeği anlamaya çalışarak bakarken. Ancak Oscar'ın ısrarcı tavrı onun da yelkenleri suya indirmesine neden olmuştu. 


"Tamam sen kazandın." deyip ayağa kalktığında Oscar yeniden eski neşesine bürünmüş , kayalıklardan aşağı zıplaya zıplaya inmeye başlamıştı. 


Az sonra kuma ayak bastıklarında Sebastian karşısındaki manzaraya şaşkınlık içinde bakakalmıştı. 
Kumda yüzüstü uzanan ve tamamen çıplak bu çocuk.. Bir saldırıya uğramış olabilir miydi? 
Sebastian'dan önce ona ulaşan Oscar çocuğun etrafında zıplayıp havlarken Sebastian da koşup onun yanına gelmişti. Dizlerinin üzerine çöküp çocuğun yüzünü kapatan saçlarını geriye ittikten sonra bir kaç saniye kitlenmiş gibi odağını yüzünden başka bir şeye veremedi. 


Kendine gelebildiğinde ilk yaptığı şey nabzını kontrol etmek olmuştu. Yaşadığından emin olduktan sonra tenindeki hakim olan soğuklukla ürpermiş ve üzerindeki battaniyeyi alarak çıplak çocuğun bedenine sarmıştı. Onu yüzüstü çevirip yanağına bir kaç küçük dokunuşta bulunmuş ve kendine getirmeyi denemişti. 


"Hey.." 


Sebastian'ın dokunuşları ve Oscar'ın havlamasıyla kendine gelen Arel gözlerini yarım yamalak açabildiğinde karşısında onu bulmayı beklemiyordu. Bu nasıl güzel bir tesadüftü böyle? Sebastian'ı görmesiyle Arel'in dudakları yukarı kıvrıldı ve Sebastian da kendini ilk defa gören bu yabancının ne diye sırıttığını sorgulamaya başladı. 


"Sen de nereden çıktın böyle?" 


Five 


Gördüğü yüz onu bir nebze daha kendine getirirken ne kadar şanslı olduğunu içinden tekrar edip duruyordu. Kıyıdaydı ve o buradaydı. Peki ya yüzgeçleri? Yerinden fırladı ve oturur pozisyona geçti. Baldırlarına kadar gelen pikenin hemen altında onu karşılayan bir çift ayak duruyordu. 
İçinde kopan fırtınalar ne kadar büyük olsa da bunu dışarıya yansıtmamaya gayret ediyordu. Yoksa Sebastian işkillenebilirdi. Ayaklarının bütün dikkatini dağıttığını , başını sağına çevirip Sebastian'a bakınca fark etmişti. 


"Bir saldırıya mı uğradın?" 


Sebastian kaşlarını kaldırıp onu izlerken neden bu kadar garip davrandığını anlamaya çalışıyordu. 
Arel başını iki yana salladı. 


"O zaman biraz yüzmek istedin?" 


Arel vereceği cevabı gözlerini kısıp biraz düşündükten sonra bunu onaylamanın en doğrusu olacağına karar verip bu sefer başını yukarı aşağı salladı. Sesi olsaydı her şey daha kolay olabilirdi. 


"Neden konuşmuyorsun?" Sebastian bu sefer tek kaşını kaldırmış , çocuğa şüpheyle bakıyordu. 
Arel ellerini boğazına götürdü ve yine başını iki yana salladı. Sebastian bunun ne anlama geldiğini anladığında şüpheli yaklaştığı için kendinden biraz utanmış , çocuk adına da üzülmüştü. 


"Dalgaları görmüyor musun? Ölebilirdin aklını mı kaçırdın?" Sebastian Arel'i tatlı tatlı azarlarken bir yandan da onu ayağa kaldırıyordu. 


Arel ise bunu ilk defa yaptığı için sendelemesine engel olamadı ve korkuyla Sebastian'ın koluna sarıldı. 


"İyi misin?" diye soran Sebastian'ı yine başını sallayıp onaylayan Arel ilk adımını atmayı denedi. 
Ama bu şey düşündüğünden daha zordu! Bacağını bükemeyip yere düşecekken Sebastian onu yeniden tuttu ve doğrulmasını sağladı. 


"Tamam sana eşlik etsem iyi olacak." 


Arel beline sarılan elle birlikte adımlarını gittikçe daha iyi atmaya başlarken sürekli başını kaldırıp Sebastian'a bakmaktan kendini alamıyordu. Onun yanında hatta kollarının altındaydı. Kendisiyle konuşuyor ve tiksintiyle bakmıyordu. Dilediği her şey gerçek olmuştu. 


Sebastian onu biraz ilerideki limana getirdiğinde onu kayalardan birinin üzerine özenle oturtmuş , omuzlarını sıyıran battaniyeyi tutup yukarı çekerek üzerini örtmüştü. Kafasında hala soru işaretleri vardı , dilsiz bir çocuk neden çıplak bir şekilde dalgaların boyunu aştığı denize girsindi ki? 


"Aç mısın?" dedi Sebastian oturduğu için Arel'e doğru eğilerek. Ardından güldü ve sempatik olmaya çalıştı. "Su insanı acıktırır." 


Arel başını iki yana salladı. Ona bakarken yüzünde oluşan tebessümü bazen fark etmiyor , fark ettiğinde ise anında siliyordu. Az önce olduğu gibi. 


"Evin buraya uzak mı?" 


"Denizin dibi sayılıyor mu?" 


Arel bir tepki vermek yerine bakışlarını ayaklarına dikti. Ayak parmaklarını oynatıp onlara mutluluk içinde bakarken Sebastian umutsuz bir şekilde gözlerini kapayarak ofladı. Bu çocuk bu yaşına kadar nasıl hayatta kalabilmişti böyle? Oldukça saf duruyordu. 


"Burada bekle..tamam mı?" Arel başını kaldırıp Sebastian'a baktı. "Sana kıyafet getireceğim." 


Arel yine bir tepki vermeyince Sebastian anladığını umarak doğruldu ve iskelede ilerleyerek gemiye ulaştı. Arel arkasından bakarken gemiye bindiğinden emin olduktan sonra mutluluğunu daha fazla gizleyememiş , ayaklarını ardı ardına kuma vurarak ve elleriyle yüzünü kapayarak sevincini yaşamıştı. Ellerini yüzünden gülümseyerek çektiğindeyse hemen önünde oturmuş kendini yatık bir kafayla izleyen Oscar'la karşılaşmıştı. Köpeğin başına uzanıp hafifçe okşamasının ardından kuyruğunu sallamaya başlayan Oscar ona doğru atladı ve yüzünü yalamaya başladı. Tabii Oscar onu önceden tanıyordu , o yüzden yabancılamamıştı. 


"Bunları-" Gemiden iskeleye atlayan Sebastian elinde temiz kıyafetlerle Arel'e dönmüştü ki Oscar'la ne kadar iyi anlaştıklarını görmüştü. Batmak üzere olan güneşin kızıllığı yüzüne vurmuş , ilk gördüğünden bu yana yüzündeki eksik olmayan gülümsemesi daha da belirginleşmişti. 


"..bulabildim." Yüksek sesle başladığı cümlesini kısık ve dalmış bir şekilde bitirdiğinde başını iki yana sallayıp hemen toparlanmış ve Arel'e doğru yürüyüp kucağına kıyafetleri bırakmıştı. 


"Oscar şımarma!" deyip köpeğin tasmasına uzanan Sebastian , Arel'in yüzünü salyalara boğan köpeği tutarak yanına çekti. 


"Yedek kıyafetlerimden yani.." Arel'i baştan aşağı süzdü. 
"Biraz büyük olabilir." 


Arel ilk giyeceği insan kıyafetinin Sebastian'a ait olmasına içten içe sevinmişti. Minnettar bir gülümsemeyle başını kaldırıp Sebastian'a baktı. O gülümsemeye devam ederken Seb de bir şey demeden onu izlediğinin farkında değildi. Yaklaşık yarım dakika sonra gemiden birisinin adını seslenmesiyle irkilip bu sessiz bakışmaya bir son verdi. 


"Sebastian! Gel de yardım et!" 


Arkasına dönüp bir gemiye bir de Arel'e bakan Sebastian gerileyerek gemiye giderken konuştu. 
"Gitmem gerek , bir daha denize girmek için uygun zamanı bekle." Tek gözünü kırpıp arkasını döndükten sonra gemiye , Lorenzo'nun yanına koşan Sebastian'ın arkasından bakan Arel omuzlarını indirip bir süre boşalan iskeleyi seyretti. Ardından bakışlarını kucağındaki kıyafetlere çevirdi. Ayağa kalktı ve üzerindeki battaniyeyi bir kenara bırakıp kıyafetlere yöneldi. Az sonra her şeyi üzerine geçirdikten sonra Sebastian'ın ne demek istediğini de anlamış oldu. Üzerindeki gömlek o kadar boldu ki içinde neredeyse kaybolmuştu. Ama yine de üzerinde Sebastian'ın kokusu olduğu için rahatsız değildi. 


Yaklaşık bir saat sonra Sebastian'ın gemideki işi tamamen bitmiş , yorgun bir şekilde gemiden iskeleye atlarken eve gidip biraz pineklemenin hayalini kurmaya başlamıştı. 


Yevmiyesini özenle sayıp küçük sırt çantasının içine yerleştirirken iskelenin bitimine gelen Sebastian , başını kaldırdığı anda karşısında hala aynı kayanın üzerinde oturup kendisine bakan çocukla karşılaştı. Üzerindeki kıyafetler o kadar boldu ki anlık gelen gülmesini zorla bastırdı. 


"Neden gitmiyorsun?" dedi ona biraz daha yaklaşıp yüz seviyesine eğilirken. Ardından dilsiz birine sorulabilecek en mantıklı şeyi sorduğu için kendini tebrik etti. 


"Evine gitmelisin." El hareketleriyle de ona gitmesi gerektiğini anlatıyordu. İşaret ve orta 


parmağını birer bacak gibi hareket ettirdi. 
"Tamam mı?" 


Sebastian herhangi bir geri dönüt alamayınca geri doğruldu ve anlaşıldığını umarak Arel'in tam tersi istikamete yürümeye başladı. Ancak biraz ilerlemişti ki hemen arkasında duyduğu güçsüz ayak sesleri durmasına ve arkasını dönmesine neden olmuştu. Arkasını döndüğündeyse kendiyle beraber duran Arel'le karşılaşmıştı. 


" Anlaşabildiğimizi sanıyordum." dedi Sebastian ağlar bir ses tonuyla. "Bak.." bir adım atıp ona yaklaştı. "Evine git. Tamam mı? Ailen merak eder." 


Arel , Sebastian'ın cümlesiyle biraz duraksadı. Evet , ailesi meraktan delirmiş olmalıydı ama geri gidemezdi ki. 


"Seninle kalmak istiyorum." 


Sebastian en azından bu sefer anladığını düşünüp arkasını yeniden dönerek ilerlemeye başladı. 
Ancak çok geçmeden yeniden kulaklarını dolduran paytak ayak sesleri yüzünden durup dönmek zorunda kalmıştı. Kendini bir an yavru bir ördeğin annesi gibi hissetmişti. 


"Pekala.." sakin kalmaya çalışarak Arel'e biraz yaklaştı. "Bu kadar ısrarcı olduğuna göre bana bir şey anlatmaya çalışıyorsun?" 


Arel , kafası karışsa da başını sallayarak onu onayladı. 

"Bir evin var değil mi?" 

Bu sefer Arel başını iki yana salladı. Sebastian tek kaşını kaldırdı. 
"Ailen?" 


Aldığı cevap hep aynıydı. Bu çocuğun kimsesi , hatta bir evi yok muydu yani? Sebastian'ın düşünceleri yeniden derinleşmeye başladı. Artık bir saldırıya ya da onun gibi bir şeye uğradığına emindi. Ama bir dolandırıcı da olabilirdi? Sebastian onu yeniden baştan aşağı süzdü. Arkasında kavuşturduğu elleri , sabırsızca olduğu yerde sallanışı..İnsan sarrafı sayılmazdı ama bu çocuğun dolandırıcı olmadığına da adı kadar emindi. 


Elini çantasına götürdü ve fermuar niyetine kullandığı uzun lastiği tek bir hareketle söktü. Arel'e yaklaşıp lastiği belinin etrafına dolarken yakınlığından dolayı Arel istemeden aldığı nefesini tutmuştu. Neredeyse düşecek gibi duran pantolonu lastik sayesinde sabitleyen Sebastian biraz geri çekilip eserine bakarken çantasını omzuna taktı. 


"Seni burada bırakırsam annem beni asla affetmez." diye mırıldandı Sebastian başını gökyüzüne çevirip. Daha çok kendi kendine konuşuyor gibiydi. Nolan ne kadar evlatlarını tek başına büyütse de onlara her zaman iyiliği ve doğruluğu öğütlemişti. Şimdi giderse vicdan azabı peşini bırakmayacakmış gibi geliyordu. 


"Pekala , geceyi bizimle geçir. Sabah da ne yapabileceğimize bakalım. Anlaştık mı?" 


Arel hızlıca başını salladı. Sebastian çocuğun bu haline gülüp tek elini omzuna attıktan sonra ona yön vererek iskeleden uzaklaşmaya başladılar. 


Arel çevresinde olup biten her şeye iri ve hayran gözlerle bakarken kendisini izleyen diğer gözlerden habersizdi. Yan yana dizilmiş kepenk indiren dükkanlar , caddede ilerleyen at arabaları , 


giyinişleri Arel'e göre muazzam görünen çeşit çeşit insanlar..Önünden geçmekte olduğu dükkanın içinde gördüğü heykellerle aklı başından giden Arel , Sebastian'ın kolunun altından kurtulup dükkana doğru koştuktan sonra ellerini cama dayayıp içeriye bakmaya başladı. İçeride birbirinden çeşit biblolar vardı ve Arel'in define arayışlarında da karşılaşmaktan en çok keyif aldığı şeylerden biri biblolardı. 


Az sonra Sebastian da kollarını birbirine bağlayıp omzunu cama yasladıktan sonra içeriyi izleyen çocuğa bakmaya başladı. "Hoşuna mı gitti?" 


Arel gülümseyen yüzünü hemen yanındaki Sebastian'a çevirdi. İster istemez Sebastian da kendini gülümserken bulmuştu. Bu çocuğun gülüşü bulaşıcı falan mıydı? Neden ona her baktığında dudakları geriliyordu? 


"Ehem.." boğazını temizledikten sonra yaslandığı camdan omzunu çekti ve bakışlarını ondan olabildiğince kaçırdı. "Gidelim artık." 


Arel denileni yapıp camdan uzaklaştıktan sonra Sebastian'ın yürümeye başlamasıyla onu takip etmeye koyuldu. Asfalt yoldan ayrılıp toprak yola geçtiklerinde ana caddeden de çıkmışlardı. Artık etrafta sıralı dükkanlar değil küçük , taştan yapılma evler vardı. İnsanlar evlerinin bahçesinde ya da yollara oturmuş sohbet ediyor , bazıları oradan oraya koşuşturup işini yapıyordu. 


O etrafına bakınırken önünde yürüyen Sebastian'ın durduğunu göremeyince sırtına çarpmış ve irkilmişti. Sebastian arkasını dönüp ona baktığında oldukça şaşkın bir suratla karşılaşmıştı. 


"Rahatla..ilk defa insan görüyor gibisin." 


Arel , Sebastian'ın kurduğu cümleyle yutkundu. Sebastian onu rahatlatmaya çalışırken daha çok paniklettiğinin farkında değildi. Arel kafasında bin bir çeşit senaryo kurmaya başlamıştı bile..anlamış olabilir miydi? 


"Burada bekle." Yan tarafındaki eve döndü ve parmak ucunda yükselip pencereden içeriye bakmaya çalıştı. "Anneme haber vermeliyim." Seb , annesini içeride görmesiyle normal boyuna indi ve Arel'e küçük bir gülümseme gönderip basamakları hızlıca çıkmaya başladı. 


Arel midesinin bulandığını hissetti ama Sebastian her güldüğünde olan şey buydu. Artık yavaş yavaş alışmaya başlamıştı. 


Ellerini arkasında kavuşturup bir süre Sebastian'ın içeri girdiği eve baktı. Ardından etrafına bakınmak için arkasını dönmüştü ki burun buruna geldiği yüz onu korkutmuş ve gerilemesine neden olmuştu. 


"Merhaba.." 


Sebastian dışında ilk defa bir insanla muhattap olan Arel biraz ürkmüştü. Karşısındaki kız hiç de Seb gibi insancıl durmuyordu. Sesi soğuk ve şüpheciydi. Arel gözlerini biraz aşağı kaydırdığında elinde dumanı tüten bir tabak tuttuğunu görmüştü. Üzeri bir bezle örtülüydü , neye benzediğini göremese de kokusu hoşuna gitmişti. 


Arel'in konuşmamasından dolayı gözlerini kısıp ona biraz daha yaklaşan kız , Arel'in gerilemesine neden oldu. "Dilini mi yuttun?" 


Tuhaf soruya karşılık dilinin yerinde olduğunu göstermek adına onu dışarıya çıkaran Arel üzerine kız gözlerini devirdi. "Komik olduğunu mu sanıyorsun?" 


Arel'in , içinden Sebastian'ın biran önce gelmesi için yalvardığı saniyelerde arkasında duyulan kapı 


sesi ikisini de o tarafa yöneltmişti. Sebastian bir Arel'e bir de Brianna'ya bakarken basamakları inip yanlarına geliyordu. 


"Brianna?" diye sordu Sebastian neden burada olduğunu sorgular bir sesle. Başını yanında duran Arel'e çevirdiğinde onun da kendisine baktığını gördü ve 'ne oldu' der gibi başını iki yana salladı. 
Bunun üzerine Arel dudaklarını büzdü ve omuzlarını kaldırıp indirdi. 


"Biraz turta getirmiştim." Tabağı Sebastian'a uzattı. "Yorulmuşsundur diye." ardından gülümsedi. 
Tabağın kendine daha yakın olmasından dolayı burnunu bir kaç kez içine çeken Arel , Sebastian'ın ona dönüp bakmasıyla nefesini çekmeyi bıraktı. Ardından çekinerek milimetrik hareketlerle ondan biraz uzaklaşmayı denedi. 


"Peki ver bakalım." 


Sebastian , Brianna'nın elindeki tabağı alırken kız mutluluktan neredeyse bayılacak gibiydi. 
Sebastian onu ilk defa reddetmemişti. 


"Saol Anna." diyerek teşekkür eden Sebastian , kızın yaşadığı duygu yoğunluğunun farkında olmadan her saniye onu daha da felç ediyordu sanki. 


"Önemli değil.." dedi Brianna ayağıyla yeri eşeleyip parmaklarıyla oynarken. Ardından aklına bir şey gelmiş gibi başını ayaklarından kaldırıp üzgün bir ifadeyle Sebastian'a döndü. 
"Duyduğuma göre Hudson yolculuğu pek iyi geçmemiş. Sen iyi misin?" 


Hudson lafı Sebastian'ı bir anlık duraksattı. "Evet.." dedi dalgınca , ardından bunu fark edip kendini toparladı. "Evet iyiyim. Ufak bir kaza işte." 


"Ufak mı?" Arel , Sebastian'ın duraklamasına bıyık altından güldü. 


"Gitsek iyi olacak , iyi akşamlar Brianna." diyen Sebastian'ın ardından Brianna da ona iyi akşamlar dileyip koşarak karşı eve ilerledi. Bir an önce odasına kapanıp saatlerce ağlamak istiyordu. 


Brianna'nın gidişinin ardından yalnız kalan Seb ve Arel sessizlik içinde birbirlerine bakmaya başladıklarında Sebastian çok geçmeden bunu bozmuştu. 


"Normalde almazdım ama sen sevmiş gibiydin." Göz kırpıp dirseğiyle Arel'i dürttüğünde çocuk gülmüştü. Ve kaçınılmaz son..gülüşü Sebastian'a da bulaşmıştı. O gülüp gözlerinin içine baktığı her saniye ise Arel'in içi dolup taşıyor gibiydi. O şekilde ne kadar durduklarını bilmiyordu , Sebastian'ın sesiyle kendine geldi. 


"İçeri girelim , soğuk olmaya başladı." 


Oysa Arel üşüdüğünün farkında bile değildi. 


Six 


Arel ve Sebastian eve ilk girdiklerinde onları Nolan karşılamıştı. Arel fotoğrafta gördüğü bu kadının yakından daha güzel olduğunu düşündü. Sebastian'ın kime çektiği de belli olmuştu. 


"Ah zavallıcık.." dedi Nolan bir kaç adımla Arel'in yanına gelip elini onun omzuna koyduktan sonra. Bariz bir şekilde ona acıyordu ve Arel bundan biraz rahatsızlık duydu. Ama onlara aslında bir prens olduğunu istese de söyleyemezdi zaten. 


"Şanslısın ki Sebastian'a rastlamışsın." 
Evet , dünyanın en şanslı insanı(?) benim. 


Az sonra evin bahçeye açılan kapısından fırlayan küçük çocuk koşmaya başlayınca Arel yönünü gürültüye çevirdi. Çocuk koşup Sebastian'a sarılırken bir yandan da elindekine bakmaya çalışıyordu. 


"Tanrım Brianna'yı seviyorum!" dedi örtüyü kaldırıp turtaya bakarken. Gözleri iştahla büyümüş , dili dudaklarının üzerinde gezintiye çıkmıştı. 


"Boşuna sulanma , misafirimiz var." dedi Sebastian turtayı yukarı kaldırıp Riley'den uzaklaştırdıktan sonra. Hızlı adımlarla mutfağa yürüdü ve turtayı masanın üzerine bıraktı. Bu sırada Riley dudaklarını büzmüş , Arel'i izlemeye başlamıştı. 


"Adın ne?" dedi hala şüpheci bakışlar atarken. Arel'in ona cevap verememesi üzerine küçük kız konuşmaya deva etti. 


"Konuşmayı sevmiyor musun?" 
Yine bir cevap alamadı. 
"Ben çok severim. Ama herkes susmamı söylüyor." 


Sebastian mutfaktan döndüğünde kardeşinin son cümlesini duyabilmişti. "Çünkü başımızı şişiriyorsun!" 


Riley ona dönüp dil çıkardı. "Ona da mı susmasını söyledin yoksa?" dedi ve yanına gelen abisinin cevabını beklerken kollarını çok bilmiş gibi birbirine bağladı. Sebastian geniş avucuyla kardeşinin başını kavradıktan sonra sağa sola çekiştirdi. "Hayır Bayan Ukala , o zaten dilsiz." 


Riley başını abisinin ellerinden zar zor kurtardıktan sonra şaşırmış bir ifadeyle Arel'e baktı. "Özür dilerim bilmiyordum." 


Arel bir sorun olmadığını belirtir gibi gülümseyince Riley de ona gülümsedi. 


"Üzerimi değiştirmeliyim." diyen Sebastian başını eğip kardeşine baktı. "Onunla turtayı paylaşmak ister misin?" 


"Evet!" dedi Riley öne atılıp Arel'in elini tutmadan önce. 


"Güzel , ben de birazdan gelirim." Sebastian eğilip kardeşinin alnına bir öpücük kondurduktan sonra adımlarını hızlıca merdivenlere çevirdi ve ikişer ikişer çıkmaya başladı. 


"Hadi gel." dedi Riley , Arel'i elinden tutup mutfağa çekerken. Onu bir sandalyeye yöneltti ve 


oturmasını sağladıktan sonra tezgahın altındaki çekmeceye koştu. Hareketleri o kadar hızlıydı ki Arel bakarken yorulmuştu. 


Sonunda Riley onun önüne bir çatal bıraktığında Arel kaşlarını çatıp önündeki çatala bakmaya başladı. Bu bir tarak değil miydi , neden Riley ondan saçlarını taramasını istiyordu ki? 


Riley , Arel'in yanındaki sandalyeye çabucak oturup tabağın üzerindeki örtüyü kaldırmasıyla çatalıyla turtadan koca bir dilim alıp ağzına atması bir oldu. Arel de böylece tarak sandığı şeyin aslında yemek yemek için olan bir gereç olduğunu anlamış oldu. Riley ağzına zar zor sığan dilimi yutmaya uğraşırken bakışlarını elindeki çatalla oynayan Arel'e çevirdi. 


"Yesene." derken konuşmak için ağzını zar zor açabilmişti. Arel gözlerini kısıp Riley'nin çatalı nasıl kavradığına baktı ve kendi de aynını yapıp turtaya uzandı. Çatalına aldığı dilimi ağzına atıp çiğnerken hareketleri tadını almaya çalışır gibi yavaştı. Lokmasını yuttuğundaysa tadı gerçekten de muazzam gelmişti. 


"Sevdin değil mi?" dedi Riley yeni bir dilimi ağzına atmadan önce. "Brianna'nın en çok tatlılarına bayılıyorum." Cümlesini kurduktan sonra kendi kendine kıkırdadı. O konuşurken Arel de acıktığını fark etmiş , önündeki turtadan büyük bir iştahla yemeye başlamıştı. 


"Abimin dikkatini çekmek için hamaratlığını kullanıyor.." dedi Riley çatalını yalayıp. O böyle deyince Arel ağzındaki lokmayı çevirmeyi bırakmış , Riley'e bakmıştı. Riley , Arel'in donuk bakışlarını fark etmeden çatalını yalamaya devam ederken bir yandan da cümlesini devam ettirdi. 


"Evlenmeyi kafaya koymuş." diyen Riley çatalını bırakıp eliyle ağzını kapattı ve kıkırdadı. 
"Annem böyle konuştuğumu duyarsa çok kızar." Kafasını arkaya çevirip açık duran bahçe kapısına baktı ve annesinin uzakta , bitkileri suladığını görünce rahatlamış bir şekilde önüne döndü. 


Küçük kızın gülüşüne Arel de sahte bir tebessümle karşılık verdi ve elindeki çatalı yavaşça masaya geri bıraktı. Brianna..gerçekten güzel ve becerikli bir kızdı. Karnında uçuşan kelebeklerin durduğunu ve kalbinin acıdığını hissetti Arel. Yine yeni bir duygu tatmıştı. 


"Oburlar doydu mu bakalım?" 


Mutfağa enerjik bir giriş yapan Sebastian , Arel'in başını kaldırıp ona bakmasına neden oldu. 
Üzerindekiler daha rahat görünüyordu ve uzun saçlarını da bir toka yardımıyla bağlamıştı. Alnına düşen bir kaç perçem Arel'in kelebeklerini yeniden harekete geçirdi. 


"Kesinlikle doymuşsunuz." dedi Sebastian yarısı boşalan tabağa bakıp. Ardından aynı masa üzerindeki meyve sepetine uzandı ve bir elma aldı. Elmasından büyük bir ısırık aldıktan sonra kardeşini oturduğu yerden kaldırıp kendi oturdu ve Riley'i de kucağına çekti. 


"Yine yemeyeceksin değil mi?" dedi Riley abisinin perçemini çekip. Sebastian elindeki elmayı kaldırdı ve Riley'nin görüşüne soktu. "Sağlıklı besleniyorum." Cümlesini kurduktan hemen sonra ikinci ısırığını Riley'nin kulağına yaklaşıp aldığında Riley bağırıp ondan uzaklaşmaya çalıştı. 
Ardından aklına bir şey gelmiş gibi Sebastian'ın kucağından zemine zıpladı ve heyecanla ona döndü. 


"Biliyor musun bugün 'L'ye geçtim!" 


Sebastian gurur duymuş bir ifadeyle dudaklarını büzdü. "Umarım bunu sadece lunapark için yapmıyorsundur." 


Riley elleriyle elbisesinin eteğini çekiştirip olduğu yerde sallanırken bir yandan da dudaklarını ısırıyordu. Tabii ki de onun için yapıyordu! Yine de bunu ona söylemek yerine "Hayır.." diye 


mırıldanıp içeriye topuklamayı tercih etmişti. 


Böylelikle ikili de yalnız kalmışlardı. Sebastian dakikalar sonra Arel'le ilk göz kontağını kurduğunda elmasından ısırmaya yeltenmişti ancak kendisini , başını yumruğuna yaslamış bir şekilde izlediğini görünce donup kalmıştı. Elmayı yavaşça geri indirirken saniyeler süren bakışmalarındaki gürültülü sessizliği Sebastian bozmuştu. Arel'in dudağının kenarında kalan küçük böğürtlen lekesini fark ettiğinde işaret parmağıyla orayı gösterip anlık çıkan ince sesiyle konuştu. 


"B-böğürtlen.." dedi ve çatlayan sesini fark edip boğazını temizledi. Arel bir şey anlamamıştı ancak bakışları anlamaya çalışır gibi Sebasitan'ın hareketlerini takip ediyordu. Sebastian kararsızca ona yaklaştığında Arel başını yumruğundan kaldırmış , şaşkınlık ve sersemlik arasında gidip gelmeye başlamıştı. Sebastian baş parmağını Arel'in dudağının kenarında gezdirip böğürtlenden arındırdıktan sonra geri çekildi ve gergince gülümsedi. 


"Böğürtlen vardı." diye mırıldanıp bakışlarını ondan kaçırırken parmaklarını birbirine sürtüp o da eline bulaşan böğürtleni temizledi. 


Arel yanaklarına dolan sıcaklığı hissedince ellerini yanaklarına götürdü. Yine daha önce olmayan bir şey daha... Yanakları o kadar sıcaktı ki elleri bile yanıyordu sanki. Dehşet bir ifadeyle yanaklarını tutan Arel , Sebastian'ın kendini izlediğini unutmuştu. Onunla göz göze geldiğinde ellerini yüzünden geri çekti ve tekrar masaya koydu. Açığa çıkan yanaklarının kızardığından bir haberdi.. 


"Çok gizemlisin." dedi Sebastian gözlerini kısıp Arel'e bakarken , bakışlarındaki şüphecilik Arel'i germiş ve oturduğu yerde kımıldanmasına neden olmuştu. Elmasından başka bir ısırık almadan önce ise cümlesini devam ettirdi. 


"Ama hoşuma gitti." 


Seven 


Kraliçe , her zaman ihtişamıyla oturduğu tahtında bu kez kambur duruyordu. Yüzünü ellerine gömmüş , yalnızca hıçkırıyordu. Onun biraz ilerisindeki eşi ise önündeki orduya kayıp oğlunu bulmaları için emirler yağdırıyordu. Kraliçe sinirliydi , eşi ordulara bağırırken sinirinin katlandığını hissetti. Sanki bütün suçlu onlarmış gibi davranıyordu. Sanki oğluna sahip çıkması gereken yalnızca bir kaç askermiş gibi. Başını ellerinin arasından kaldırıp Triton'a baktı. Ordular aldığı emirle teker teker taht odasını terk ederken Triton'ın omuzları onlar gider gitmez düşmüştü. 
Arkasını döndüğünde karısını daha önce hiç görmediği bir halde gördü. Kaşları çatılmış , bakışları öfke saçıyordu. 


"Hepsi senin suçun." dedi Athena kralının ne düşüneceğini umursamadan. Tahtından kalktı ve yavaşça Triton'a süzüldü. "Böyle olacağı belliydi! Ya canına kıydıysa? Ya yaptıysa Triton?!" 
Konuşurken eşinin göğsünü yumruklayan elleri Triton'ın , bileklerini kavramasıyla yavaşça iki yanına indi. 


"Onu bana geri getireceksin." dedi Athena dişlerinin arasından konuşarak. "Küçük oğlumu bana sağ getireceksin. Yoksa seni asla affetmem." 


Arel , uykusundan yerinde sıçrayarak uyandığında aynı anda doğrulmuş , derin soluklar alıyordu. 
Neden olduğunu bilmiyordu ama bu yumuşacık yatakta bu şekilde uyanmayı istemezdi. Üzerindeki yorganı biraz itip terden alnına yapışmış saçlarını geriye itti. Gözlerini boş odada gezdirdi. 
Sebastian'ın odasındaydı , odadaki tek pencereden içeri süzülen güneş ışığı yüzüne vuruyordu , rahatsız olmak yerine gülümsedi. 


Üzerindeki yorganı kaldırıp altından çıktıktan sonra ayaklarını soğuk zemine bastı. Oturduğu yerde bacaklarını yukarı kaldırıp onları biraz inceledi ardından sallamaya başladı. Ortalıkta kimse yoktu , biraz şımarabilirdi değil mi? 


Ardından aklına Sebastian geldi ve kendini ayağa kalkarken buldu. Fazladan bir yatak olmadığı için Sebastian kendininkini ona vermişti ve şuan nerede olduğunu bilmiyordu. Odanın kapısını açtı ve başını dışarı uzatıp etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığını görünce de dışarı çıktı. Merdivenleri sessizce inip etrafına bakındığındaysa Sebastian'ın küçücük koltuğa sığışmış uyuduğunu gördü. 
Rahatsız olduğu o kadar belliydi ki kaşları hafifçe çatıktı. Arel kendini kötü hissetti , bir kaç adım atıp koltuğun arkasına yaklaştı. Şimdi ona tepeden bakıyordu. Eğildi ve dirseğini koltuğun başlığına dayayıp ona doğru uzandı. Üzerindeki pikeyi biraz yukarı çekip açıkta kalan kolunu kapattı. Tıpkı ilk günkü gibi yüzünü seyre dalmışken içinde biriken duygu yoğunluğuna söz geçiremedi ve parmak ucunda yükselerek kendini ona eğilirken buldu. 


"Ne yapıyorsun?" 


Amacı küçük bir öpücüktü ama arkasında ne ara geldiğini bile anlamadığı ses yüzünden korkup dengesi bozulunca ayakları tamamen havalanmış , bedeni diğer tarafa yuvarlanıp Sebastian'ın üzerine düşmüştü. Üzerine binen ağırlık yüzünden uykusundan sıçrayarak uyanan Sebastian ise onu itmeye çalışırken debelenince zaten küçük olan koltuktan aşağı devrilmiş , kendiyle beraber Arel'i de düşürmüştü. Arel başını zemine çarpıp yüzünü buruştururken Sebastian'ın aniden üzerine düşmesiyle nefesi kesildi. Hızlı düşüşü nedeniyle burnu Arel'inkine çarpan Sebastian ne olduğunu anlamaya çalışırken yüzündeki şaşkın ifadeyle Arel'e bakıyordu. O kadar yakınlardı ki aldıkları derin soluklar birbirine karışıyor , göğüs kafesleri her inip kalktığında çarpışıyorlardı. Bütün bunlara sebep olan Riley ise kasabayı inleten kahkahasıyla birlikte karnını tutarak yerde 


yuvarlanıyordu. 


Girdiği ufak çaplı şoktan nihayet kurtulabilen Sebastian kendine geldiğinde çocuğu ezmekte olduğunu da yeni fark etmişti. Üzerinden hızlıca çekildiğinde Arel de derin bir soluk aldı. 
Ardından başını tutarak doğruldu. 


"Nasıl oldu bu?" diye sordu Sebastian yüzünü buruşturup Arel'e bakarken. Riley gülmekten ağrıyan karı yüzünden gülmesini yavaşlatmaya çalışırken konuştu. 


"Üzerini örtüyordu ama onu korkuttum!" dedi Riley , ancak söylediği şey yine kendine komik gelince eski gülmesini aratmayan bir şekilde kahkaha atmaya devam etti. 


Sebastian bakışlarını bu sefer Arel'e yöneltti ancak onun gözlerini kaçırıp başını ovuşturduğunu gördü. Yanakları yine al al olmuştu. O fark etmeden başını çevirip güldü , ardından dizlerinin üzerinde ilerleyip yanına gitti. 


"Bakayım." dedi Arel'in başındaki elini tutup çekerken. Arel kızmasını bekliyordu bu yüzden şaşırarak elini başından çekti. Sebastian başına dokunur dokunmaz acımasıyla iç çekip başını eğince Sebastian da yüzünü buruşturarak dokunuşunu hafifletti. 


"Buz iyi gelecektir." dedi saçlarının arasından kafasına bakmaya çalışırken. Ciddi bir şey gözükmüyordu. 


Bu sırada evin dış kapısı açılmış , Nolan elinde bir kaç fileyle içeri girmişti. Ancak herkesin yerde oturduğunu ve Riley'nin kendini kaybetmiş gibi içli içli güldüğünü görünce tek kaşını kaldırıp bakmaya başlamıştı. 


"Yerde ne yapıyorsunuz?" 


Riley , "Ne oldu biliyor musun anne-" diyerek konuşmaya başlayınca olağanüstü bir hızla ona sürünüp kendine çekerek elini ağzına bastıran Sebastian yüzünden Nolan'ın kaşları bu defa çatıldı. 


"Riley boyasını kaybetmiş." dedi Sebastian sahte bir gülümsemeyle. Ardından diğer cümlesini dişlerinin arasından Riley'i tehdit edercesine söyledi. "Onu arıyoruz , değil mi Riley?" 


Riley ağzına bastırılan ele rağmen gülmeye çalışınca çıkardığı garip sesler eşliğinde başını salladı. 
Ardından Sebastian onun saçına küçük ve tehditkar bir öpücük kondurup geri çekildi. Salya bulaşan elini de çaktırmadan Riley'nin üzerine sildi. 


Nolan ikna olmamış bir halde üçünü de teker teker süzse de sonunda omuz silkip elindeki filelerle mutfağa ilerlemeye başladı. Artık bunlara alışmıştı , üstelemek yalnızca baş ağrısı demekti. 


Az sonra Arel yerden kalkıp kendini koltuğa bırakırken Sebastian da annesinin peşinden ilerlemiş , mutfağa girmişti. Riley de koşup kanepeye zıplamış , Arel'in yanındaki boşluğa oturmuştu. Uzun beyaz geceliğinin altından çıkan küçük ayaklarını hınzırca sallarken bir yandan da başını kaldırmış Arel'e bakarken ara ara kıkırdıyordu. Arel dönüp ona baktığında elinde olmadan kendini Riley ile gülerken bulmuştu. Az önce yaşanan şey gerçekten komikti. 


Arel , Riley'e bakmaya devam ederken kafasında hissettiği ani soğukluk yüzünden irkilip başını kaldırdı. Sebastian hemen yanına , koltuğun yüksek kısmına oturmuş elindeki buzu başına bastırıyordu. 


"Birazdan geçer." diye mırıldandı yukarıdan baktığı çocuğa. Arel de başını kaldırmış kendisine bakıyordu. Onu onaylayıp bakışlarını utançla Sebastian'dan kaçırdı. Dizlerini kendine çekip başını yasladı ve gözlerini yerdeki kilime çevirdi. Sebastian ona bakarken yine gülümsediğini fark 


etmemişti bile. Deli değildi , tahtalarının eksik olmadığına emindi. Ama bir insan nasıl bu kadar saf olabilirdi ki? 


Dış kapının hafifçe vurulmasıyla Arel'e dalmış Sebastian uykudan uyanır gibi kapıya döndü. Riley "Ben bakarım!" deyip koltuktan atladıktan sonra kapıya koştu ve açıp başını yukarı kaldırarak gelene baktı. 


"Ne getirdin?" diye sordu olduğu yerde zıplayıp. Böylelikle kimin geldiğini anlayan Sebastian "Riley!" diyerek uyarıcı bir tonda konuşunca Riley omuzlarını indirip kapının önünden çekildi ve küsmüş gibi Arel'in yanına geri oturdu. 


Brianna içeri girdiğinde herkes ona bakıyordu. Sebastian nezaket gösterip elindeki tabağı almak yerine oturmaya ve Arel'in kafasına buz tutmaya devam etti. 


"Günaydın." dedi çekingence kız. Ortaya değil de daha çok Sebastian'a söylemiş gibiydi. 


"Sana da." dedi Sebastian küçük sahte bir gülümsemeyle. Arel kıza bakarken kaşlarını çatmaktan kendini alamamıştı. Amacının ne olduğunu bildiğinden ona duyduğu tek şey öfkeydi ve Brianna'nın ona olan bakışları da pek iç açıcı değildi zaten. 


"Brianna!" dedi Nolan mutfaktan ona doğru gelirken gülümseyerek. "Kimse yardımcı olmadı mı?" 
derken sesi tehditkardı ve yandan yandan Sebastian'a bakıyordu. Sebastian çaktırmadan omzu silkti. 


"Önemli değil." dedi Brianna ellerini önünde birleştirip. "Üzümlü ekmek..bize fazlaydı birazını getirdim." 


"Eminim fazladır." diye mırıldanan Riley'nin kafasına o an arkasından geçmekte olan Nolan hafifçe vurdu. 


"Mahçup ediyorsun bizi Anna." dedi Nolan nezaketle. "Biz de kahvaltı edecektik. Kalmanı çok isterim." 


Riley ve Sebastian aynı anda gözlerini devirirken Brianna onları görmemişti. "Yani..ben.." diye kıvranırken Nolan elini onun omzuna koydu ve mutfağa yönlendirdi. "Hadi gel." 


İkisi birlikte mutfağa ilerlerken Sebastian da Arel'e eğildi ve "Hala acıyor mu?" diye fısıldadı. Arel hayır anlamında başını salladıktan sonra Sebastian buzu başından çekti ve küçük fiskosa bıraktıktan sonra ayağa kalktı. Ardından Riley'e göz kırpıp ortaya konuşuyormuş gibi davranıp aslında mutfağa doğru bağırdı. 


"Saatte geç olmuş! Ben işe gideyim!" deyip merdivenlere ilerleyeceği sırada mutfak kapısından başını uzatan Nolan yüzünden olduğu yere çivilenmişti. Nolan işaret parmağını oğluna doğrultup fısıldadı. 


"Kahvaltı edecek vaktin olduğunu biliyorum. Hemen giyinip gelmezsen kötü olur." 


"Anne onunla evlenmeyeceğim!" diye fısıldadı Sebastian da dişlerinin arasından. Nolan ayağındaki terliğini çıkarıp eline aldığındaysa gözlerini irileştirip merdivenleri üçer beşer çıkmaya başlamıştı. 


Nolan terliğini ayağına geri giyerken koltukta oturan ikilinin kendini izlediğini görüp yüzüne daha yumuşak bir ifade takındı. "Hadi gelin bakalım." dedi ve bu sefer Arel'e döndü. "Bir şey istersen çekinme olur mu?" 


Arel gülümseyip başını salladı. Ardından mutfağa ilerlemek için ayağa kalktı. Onunla birlikte 


kalkan Riley de elinden tutunca beraberce mutfağa girdiler. Brianna , Arel'in içeri girmesiyle onu baştan aşağı süzmüş , ardından Riley'e dönüp genişçe gülümsemişti. 


"Turtayı beğendin mi canım?" dediğinde Riley onun yüzüne bakmayarak sandalyeye oturmak için arkasından dolanırken konuştu. "Evet güzeldi." Ardından baş köşeye oturdu ve ağzına bir zeytin aldı. 


Arel de Brianna'nın tam karşısına oturdu. Ancak ona bakmak yerine önündeki yiyeceklere bakıyordu. Hepsini denemek istiyordu ve meraktan çatlayabilirdi. 


"Şey.." dedi Brianna sandalyesini biraz yaklaştırıp Riley'e eğilirken. "Abin de sevdi mi?" 


Riley pis pis sırıtmaya başladı ve ağzındaki zeytin çekirdeğini masaya tükürdü. Anna yüzünü buruşturduğunda amacına ulaştığı için gülümsemesi daha da genişledi. "Sevmesi için önce yemesi gerek." Nispet yapar gibi sepetin içindeki üzümlü ekmeğe uzandı ve koca bir dilim kopartıp ağzına attı. Brianna omuzlarını düşürüp geri çekilirken ara ara karşısındaki çocuğu izlemeye devam etti. 


Az sonra kahvaltıya dahil olan Sebastian içeriye girdiğinde üzerinde hafif bol bir gömlek vardı. 
Gömleğinin eteğini kahverengi pantolonunun içine sıkıştırmıştı. Boynunda ise siyah ipli bir kolye vardı. Bağlı saçlarını çözmüş , dağınık bırakmıştı. Arel ona bir kez daha hayran hayran bakarken bakışları karşısındaki kıza kayınca onun da aynı şekilde Sebastian'a baktığını gördü. Masanın altından ayağını kaldırıp kızın bacağına çarptığında Brianna "Ah!" deyip bacağını ovuştururken bir yandan da Arel'e kaşlarını çatarak baksa da çocuğun onu umursamayıp suyunu içtiğini görünce daha da sinirlenmişti. 


Hala ayakta duran Sebastian bakışlarını bir Arel'in bir de Brianna'nın yanındaki boş sandalyeye yöneltirken Nolan'ın ateş saçan gözlerini umursamadan Arel'in yanına oturdu. Yanının dolmasıyla kendine bakan çocuğa muzurca gülümsedi ve çatalını alıp omletine yöneldi. 


Karşısındaki görüntüyü çatlayarak izleyen Brianna ise bunu dışarıya yansıtmamaya çabalayarak naifçe boğazını temizledi. "Bir aile dostunuz mu?" dedi karşısında oturan Arel'i kastederek. Bunun üzerine Nolan ve Sebastian birbirlerine baktılar. Nolan cevapladı. 


"Oh hayır , Sebastian'ın arkadaşı." 
Brianna tek kaşını kaldırdı. "Onu daha önce hiç seninle görmemiştim." 


Sebastian sakince çatalını tabağının kenarına bıraktı ve ağzındaki lokmayı çevirirken cevap verdi. 
" Arkadaşlarımın hepsini tanır mısın Anna?" dedi dirseklerini masaya dayayıp yumruk yaptığı ellerini birbirine geçirdi. "Çünkü bu biraz röntgencilik gibi , anlarsın ya." Nolan'ın masanın altından kendine tepmesiyle canı yanan Sebastian acısını yüzüne yansıtmamaya çalışarak kahkaha atmaya başladı. "Aaa(!)haha şaka yapıyorum." Gülmesi daha çok çığlık atar gibi olduğu için masadaki herkes yemeyi kesmiş , tuhaf bir ifadeyle Sebastian'a bakmaya başlamıştı. 


Brianna da ona katılıp sahte bir kahkaha attı ama zorla yaptığı çok belliydi. "Aynı yerde yaşıyoruz. 
Seni gözetleyecek değilim ya." Kurduğu cümlesine gülerken masadaki kimse ona katılmıyordu çünkü herkes bunun gerçek olduğunu biliyordu. Biraz sonra Brianna da susmuştu zaten. 


Sessizlik içinde geçen bir kahvaltının ardından geç kalan Sebastian ağzındakileri zar zor yutup ceketini üzerine geçirdikten sonra kapıya koşmuş ve limana gitmek için evden ayrılmıştı. Riley ve Arel ise içerideki koltuğa geri oturmuş , boş boş önlerini izliyorlardı. 


"Teşekkürler Bayan Reed." diyen Brianna'nın sesini işittiklerinde başlarını arkalarına çevirdiler. 


Evine gitmek için Nolan ile vedalaşıyordu. Nolan'a sarılınca bakışları kendine bakan ikiliyi bulduğunda gözlerini kısıp az önceki ifadesini tamamen değiştirdi. Bakışları daha çok Arel'i hedef alıyordu. Nolan'a sarılmayı kesip geri çekildiğindeyse eski haline geri büründü. Bunun üzerine Riley Arel'e biraz sokuldu ve fısıldadı. 


"Bence senden hoşlanmadı." 
Saol Riley , hiç belli etmiyordu. 


Evin içinde yankılanan kapı sesinden sonra ikili aynı şekilde koltukta oturmaya devam etti. 
Riley'nin elinde küçük , peluş bir ayı vardı. Kollarından tutmuş dizlerinin üzerinde onu oynatıyordu. Ardından Arel'in oyuncağa nasıl baktığını gördü ve ayıyı ona uzattı. 


"Bakmak ister misin?" 


Arel ayıyı alıp kucağına çekti ve tüylerini okşadı. Hoşuna gitmişti ama biraz da ürkütücü duruyordu. 


"Benimle oynar mısın?" dedi Riley çekingence. Ardından üzgünce önüne dönüp parmaklarıyla oynamaya başladı. "Hiç arkadaşım yok. Galiba kimse beni sevmiyor." 


Çocuğun üzüldüğünü gören Arel'in de dudakları kendiliğinden büzüldü. Çocukken Flounder'la karşılaşana kadar o da Riley gibiydi. Sahi Flounder şimdi ne yapıyordu? Onu özlediğini hissetti. 


Elindeki ayıyı ensesinden tutup az daha ağlayacak olan kızın boynuna götürdü ve tüyleriyle orayı gıdıkladı. Riley yaşla dolmuş gözüne rağmen gülmeye başladığında Arel de ona eşlik etti. Riley bunun bir çeşit 'tamam' demek olduğunu anladığında Arel'in , kucağına bıraktığı ayıyı aldı ve sıkıca sarıldıktan sonra konuştu. 


"Seninle çok eğleneceğiz!" 


Ağrıyan başını ovuşturarak eve yürürken Buster da ona eşlik ediyordu. Ancak bu başının daha da ağrımasına sebep olmuş gibiydi. Çünkü anlattığı şey yüzünden Buster susmak bilmiyordu. 


"Yani kimsesiz ve dilsiz bir çocuk? Çok saçma , ona neden hemen güvendin aklım almıyor." 
"Buster.." diye ağlak bir ses çıkardı Sebastian. "Kime güvenip güvenmeyeceğimin bilincindeyim." 


Buster'ın yüzü daha da düşünceli bir hal aldı. "Zaten bu tipine bakıp seni soymaya kalkmazdı." 
diye mırıldanırken Sebastian kırılan kalbini belli etmek ister gibi Buster'a baksa da o pek oralı olmadı , teoriler üretmeye devam etti. 


"Belki de intihar etmek istemişti." dedi çenesine koyduğu eli ve kalınlaştırdığı sesiyle olaya daha çok gizem katmaya çalışarak. "Acınası hayatına bir son vermek istemişti ama sen ona izin vermedin! Aptal!" 


Sebastian konuşurken boynunda damarları çıkan ve teoriler içinde kendini kaybeden Buster'ın kafasına bir şaplak attı. "Kes saçmalamayı." 


Ancak aklına takılmıştı bir kere..ya gerçekten intihar etmek istediyse? 


"Seninki yine cama tünemiş." dedi Buster birden gülmeye başladığında. Sebastian gözlerini evlerinin karşısına çevirdiğinde camda bekleyen Brianna ile karşılaştı. 


Sebastian ; "Bu sabah beni gözetlemediğini söyledi." deyince ellerini karnına koyup kahkahalar atmaya başlayan Buster'a bakarken o da daha fazla dayanamayıp kahkaha atmaya başlamıştı. 


"Sus sus!" dedi Sebastian arkadaşını durdurmaya çalışarak. "Şimdi görecek." 
"Eve gidiyorsun Seb , kaçışın yok ki!" Buster arda kalan göz yaşlarını silerken konuştu. 


"Bahçeden gireceğim." dedi Sebastian Brianna'yı kontrol edip görüşüne girmediğinden emin olduktan sonra. "Görüşürüz dostum." Buster'ın omzunu patpatladı , ardından istikametini değiştirip arka yola saptı. 


"Seni domuz!" diyen Buster'ı ise ardından bırakıp oradan kaçtı. 


Sebastian yan komşularının bahçe duvarının arkasında beklerken Brianna'nın Buster'ı lafa tutmasını bekliyordu. Aksi taktirde aradaki küçük açıklıktan Sebastian'ın geçtiğini görecekti. Bu yolda arkadaşını yem etmesi gerekiyorsa Sebastian her zaman edebilirdi. 


Brianna'nın "Buster!" diye seslenmesi kulaklarına ulaştığında koşmak için hazır ola geçti. 
Ardından aralarındaki diyaloğu duyamasa da konuştuklarını varsayarak diğer tarafa koştu ve bahçe duvarına tırmanıp diğer tarafa atladı. 


"Ay!" 


Riley'nin küçük çığlığını duyunca kendi de korktu ve düştüğü yerden toparlanıp hemen ayağa kalktı. 


"Selam." dedi Sebastian gülümseyip. Riley üzeri toz olmuş abisine bakıp göz devirirken bir yandan da önündeki papatyaları koparmaya devam etti. "Annem yine sana kızacak." 


Sebastian omuz silkti. "Anna'nın yemek tariflerinden daha acı verici değil. Ben yemek yapamam bile!" 


Riley omuzları sarsılarak güldükten sonra avucuna sığdığı kadar topladığı papatyalarla birlikte içeriye koşunca Seb kaşlarını çatıp arkasından baktı. "Ne yapacaksın onları?" Ancak kardeşi pek onu duymuş gibi değildi. Kardeşini merakla takip eden Sebastian salona girecekken karşılaştığı manzara afallamasına sebep olmuştu. Dudakları kendiliğinden aralanırken varlığını belli etmemek için olduğu yerde kaldı ve kollarını birbirine bağlayıp omzunu kirişe yasladı. 


Arel yerde oturup bağdaş kurmuş , önündeki beyaz kağıda tüylü kalemle rastgele çizgiler çiziyordu. Yüzündeki ifade bunu yapmaktan oldukça keyif alıyormuş gibiydi. O bunu yaparken Riley ise yer yer ördüğü sarı saçlarına topladığı papatyaları takıyordu. İşinde oldukça titizdi , hiç birinin düşmemesi için iyice yerleştiriyordu. Sonunda hepsi bittiğinde ellerini birbirine çırptı ve yerdeki el aynasına uzanıp Arel'e doğrulttu. 


"Çok güzel oldun!" dedi cıvıldayarak. Arel de aynadan kendisine bakarken gülümsedi ve teşekkür mahiyetinde yerdeki bir papatyayı alıp Riley'nin kulağının üzerine taktı. 


Riley şımarıp gülerken bakışları kapıdan kendilerini izleyen abisiyle buluştuğunda olduğu yerde zıplayıp Arel'i işaret etti. "Sence nasıl abi?!" 


Arel yalnız olmadıklarının bilincine vardığında biraz afallayıp şaşkın bir suratla Sebastian'a dönünce Sebastian da yakalandığını anlayıp omzunu kirişten alelacele çekmiş , toparlanmıştı. 


"Güzel." dedi ciddi görünmeye çalışarak. Ardından bunu beceremeyeceğini anladığında sesinin yumuşamasına engel olamadı. "Gerçekten çok güzel..olmuş." 


Eight 


İnsan kalabalığının tam da ortasındaydı. Etrafında yeşil kubbeli bir çok çadır ve çadırlarda satılan bin bir çeşit eşya vardı. İpek kumaşlar , takılar , sebze & meyveler , hediyelik eşyalar..Sağından ve solundan geçen insanlar bazen omzuna çarpıyordu ama bulunduğu yerden o kadar memnundu ki şikayetçi değildi. Anladığı kadarıyla insanların birbiriyle gümüş para ya da takas karşılığı alışveriş yaptığı bir yerdeydi. En azından etrafında olup bitenlere bakarken anladığı buydu. Gözleri elindeki eşyayla takas yapmak isteyen bir adama kaydı. Elindeki şeyi daha önce görmüştü , bir kol saati miydi? Emin değildi. 


Sebastian biraz ilerisinde meyve alıyordu. Nolan evdeki ihtiyaçların arttığını görünce Sebastian'ın eline bir liste tutuşturmuştu. Ardından Sebastian ona beraber gitmeyi teklif edince elbette peşine takılıp gelmişti! Bu fırsatı kaçıramazdı. Kendi elinde içi konserve dolu hafif bir file varken Sebastian'ın yükü kendisininkinden kat be kat ağır duruyordu ama Arel'le paylaşmamak konusunda ısrarcıydı. 


Arel'in dikkatini biraz ilerideki çadırın tezgahına dizilmiş renk renk bilezikler çektiğinde kendini istemsizce oraya doğru adımlarken bulmuştu. Hemen yanında bileziklerden birini deneyen orta yaşlı bir kadın vardı. Kadının hareketlerini taklit ederek eline bir bilezik aldı ve elinden geçirip bileğine sürükledi. Yeşil renkteki bileziğe bakmak için elini göz hizasına kaldırıp bileğini sağa sola çevirerek incelerken mutluluğu yüzüne de yansımıştı. 


O sırada arkasından gelen patırtıyla irkildi. Arkasını döndüğünde yere düşmüş yaşlı bir adamla karşılaştı. Elindeki file yere düşmüş , içerisindeki domatesler etrafa saçılmıştı. Yanından geçip gidenler onunla alay ederken bazı yaramaz çocuklar düşen domatesleri ayaklarıyla eziyorlardı. 
Arel kaşlarını çattı ve adımlarını yerdeki adama doğru attı. Neden kimse yardım etmiyordu? 


Eğilip yerdeki sağ kalan domatesleri yaşlı adamın şaşkın bakışları eşliğinde boşalan fileye birer birer doldurduktan sonra bu sefer yerdeki adamın koluna girdi ve ona ayağa kalkmasında yardım etti. Ardından elindeki fileyi ona doğru uzattı. 


"Hey! Parasını öde!" 


Arel kendine seslenildiğini anladığında arkasını döndü ve az önce bileziği aldığı tezgahın ardında duran sinirli satıcıyla karşı karşıya geldi. Muhtemelen sıvıştığını düşünmüştü. Tedirgince elini çıkarmak için bileziğe attığında elinin üzerine konan diğer bir el ile durdu. Yaşlı adam ona engel olup elini cebine attı ve çıkardığı iki gümüş parayı satıcıya uzatıp bilekliğin parasını ödedi. 


Hemen sonra ise Arel omzunda hissettiği geniş avuçlar yüzünden arkasını irkilerek dönmüş ancak Sebastian'ın endişeli suratıyla karşılaşınca gerginliği geçmişti. 


"Nereye kayboldun birden?.." diye mırıldanan Sebastian hızlı soluklarını düzene sokmaya çalışırken yanlarındaki üçüncü şahısı yeni fark edebilmişti. Yüzünde bir tebessüm belirdi. 


"Merhaba Yancy." diyerek yaşlı adamı selamladığında Yancy de başını sallıyordu. 
Yancy..annesinin evlenmesini istediği için sürekli bahane ettiği 'kasabanın delisi' olarak nitelendirilen aşk tüccarı. Tek isteği karşılıklı sevgi olan bu adam sokak sokak gezip hayatının aşkıyla karşılaşmayı umuyordu. Savaş gazisiydi , hayata dair tek umudu buydu ve şikayetçi de değildi. O böyle mutluydu ve deli olarak anılmak yalnızca aradığı imkansız aşkına bir çeltik daha atıyordu. 


"Sana da merhaba Seb." diyen Yancy elinde tuttuğu bastonunu daha sıkı kavradı. Ona bir tek 


Sebastian selam verirdi. 


" Arayışa devam mı?" dedi Sebastian ona takılarak gülerken. Bunun üzerine Yancy içten bir kahkaha atıp Arel'in ona uzatmış olduğu fileye uzandı. 


"Ben arayıştayım ama görünen o ki birileri artık değil." 


Sebastian , Yancy'nin kastettiği imayı anladığında yüzündeki tebessüm yerini yavaş yavaş şaşkınlığa bırakıyordu. Gözleri bir Arel bir de Yancy arasında gidip gelirken açıklama yapmak için telaşla ağzını açtı. 


"Yanlış anlad-" 


Yancy onu geçiştirir gibi elini havada sallarken "Acelem var." deyip Sebastian'ın sözünü kesti ve gülümseyerek Arel'e döndü. 


"Teşekkür ederim çocuğum." 


Arel hem teşekkür için hem de yeni bileziği için Yancy'e gülümseyerek karşılık verdi. Ardından yaşlı adam elinde bastonuyla yalpalayarak geçip giderken ikili de arkasından bakıyordu. Sebastian Yancy'nin az önceki patavatsızlığından dolayı bakışlarını Arel'e bir türlü çeviremezken bir açıklama yapmak zorunda olduğunu hissederek elini ensesine götürürken konuştu. 


"Delinin teki işte." diye mırıldandı küçük sahte bir gülüş eşliğinde. Yaney'e deli diyenleri hiç tasvip etmediğinden bunu demek zorunda kaldığı için kendini kötü hissetti. 


Ancak o utançtan kıvranırken Arel hiç de umursamış gibi görünmüyordu. Sebastian'ın kendine bakmadığını fark edince yeni bileziğini göstermek adına elini onun göz hizasına doğru kaldırdı ve biraz salladı. Sebastian bakışlarını onun bileğine çevirdiğinde bilezikle karşılaştı. Arel daha çok ne düşündüğünü sormaya çalışıyor gibi bileziği gözüne gözüne sokmaya uğraşıyordu. Sebastian onun bileğini tutup aşağı indirirken bir yandan da bileziği çok bilmiş gibi inceledi. 


"Eh işte.." dedi biraz burun kıvırarak. Arel'in modu Sebastian'ın tavrıyla ani bir çöküş yaşadığında bileğini kendine çekti ve arkasına saklamaya çalıştı. Sebastian daha fazla dayanamayıp gülmeye başladığında Arel kaşlarını çatmış onu izliyordu. 


"Şaka yapıyorum." Saçlarında duran papatyalardan birinin omzuna düştüğünü görünce ona doğru uzanan Sebastian parmaklarının arasına aldığı papatyayı Arel'in saçında boş bulduğu bir yere nazikçe iteledi. 


"Çok yakışmış." 


Arel yeniden gülümsemeye başladığında elini arkasından çekti ve cesurca önünde birleştirdi. 
Sebastian etrafındaki insan kalabalığını bir anlığına unutup hala havada kalmış elini Arel'in önüne düşen bir tutama attı ve kulağının arkasına götürdü. Çekiliyordu , bunu hissedebiliyordu. Ona doğru milimetrik hareketlerle eğilirken ne yaptığının farkında değildi. Hatta nerede olduğunun da..Bu yüzden hemen yanlarındaki satıcının müşteri çekmek için aniden bağırmaya başlamasıyla gözlerindeki büyü kalkmış , kendine gelmişti. Yüzlerinin ne kadar yakın durduğunu fark edince kendini anında geri çeken Sebastian yüzünden Arel üzgünce omuzlarını indirdi. Bir an için Sebastian'ın da kendisi gibi hissettiğini düşünmüştü. 


"Devam edelim." dedi Sebastian fileleri hepsini bir eline yığıp diğeriyle listeyi okurken. Arel başını salladı ve hafifçe iç geçirdi. Kalbi acıyordu ama bunu Sebastian'a nasıl anlatacaktı ki? 


Pazarda ilerleyip dururlarken Sebastian istediği yere vardığında durdu ve onunla birlikte Arel de 


yürümeyi bıraktı. Artık az önceki kadar etrafına bakmaya istekli olmayan Arel bakışlarını toprak yoldan ayırmıyordu. Bileziği bile o an için umurunda değildi. 


"Pekala , burada bekle tamam mı?" Sebastian ona dönüp konuştuğunda Arel oa bakmadan hafifçe başını salladı. Sebastian ondaki değişimi fark etse de bir şey demeden listeyi tamamlamak için harekete geçti. Arel olduğu yerde sıkkınca sallanıp dururken yere bakmaktan sıkılıp bakışlarını yeniden etrafa yönlendirdi. Ancak önündeki manzarayla karşılaşacağını bilse bunu asla yapmamayı seçerdi. 


Önünde içi buz dolu kasaların üzerine bırakılmış bin bir çeşit balık ve deniz ürünleri vardı. Bazıları küçücük kovaların içinde az bir suyla çırpınıp duruyordu. Yutkundu..satıcının ölü bir yengeci kabaca kıskacından tutup fileleyerek müşteriye uzatmasını izledi. Gözleri ıstakozlara takıldığında aynı anda dolmaya da başlamışlardı. Onlardan birini beslediği için babasının kendine kızdığını anımsadı. 


"Sen ıstakozlara bakıp ağlıyor musun?" 


Sebastian'ın çok yakından gelen şüpheci sesiyle kendine gelen Arel dolu gözlerini elinin tersiyle sildi. Sebastian'ın ne zamandan beri orada olduğunu bilmiyordu. Hala ıstakozlara bakarken başını iki yana salladı. 


Sebastian tek kaşını kaldırdı. "Canın istediyse alabiliriz?" 


Arel aniden Sebastian'ın koluna sarınıp başını hızlıca iki yana sallamaya başlaması üzerine Sebastian elini omzuna koyup onu sakinleştirmeye çalıştı. "Tamam almayız. Belli ki sevmiyorsun." 


Arel elinin tersiyle gözlerini temizlerken bu sefer onaylar şekilde başını salladı. Sebastian , Arel'in neden bu kadar tuhaf davrandığını anlamaya çalışırken bir yandan da omzunda duran eliyle ona yön vererek balık tezgahından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Arel arkasını dönüp son bir kez onlara baktı ve yeniden dolmak üzere olan gözlerini sıkıca kapatıp engel oldu. 


Bu çok vahşiceydi! Babası eli zıpkınlı avcılar derken kastettiği şey bu muydu yani? Sebastian'ın gözleri ıstakozlara bakarken nasıl da iştahla parlamıştı! Kuyruğu olmadığı için bir kez daha şükretti. 


» 
"Lanet olsun!" 


Karşısındaki yaratığın aniden bağırmasıyla titreyen zavallı , dört bir yanını saran yosunlardan kurtulmak için çabaladı. Onu daha önce bu kadar sinirli görmemişti ve korkuyordu. Önündeki kürede oynayan görüntü her ne ise hoşuna gitmemişti. 


"Ne oluyor bu salağa! Neredeyse aşık olacak!" 


Yaratık , vantuzlarını oynatmaya başlayıp bulunduğu konumu değiştirirken düşünceli bakışları o kadar korkunçtu ki neredeyse ağlamaya başlayacaktı. Gözleri yukarı doğru kalkıp kendisiyle buluştuğunda ise kaçmak için daha çok direndi. 


"Sence ne yapmalı...Flounder?" 


Ursula ona doğru süzülmeye başladığında yutkundu. Ne vardı Arel'in peşinden gitmeseydi! Ona yaptığı her şeyi görmüştü. Bir insana çevirdiğini , koştuğu şartı duymuştu. Ancak o aksiyon için fazla korkaktı. Bulunduğu yerden çıkıp Arel'i kolundan tutup eve götürecek cesareti kendinde bulamamıştı. En azından Triton'a bütün olan biteni anlatmak istemişti ama Ursula onun varlığının 


başından beri farkında olunca yakalanması uzun sürmemişti. 
"Küçük bir oyun oynayalım mı?" 


Flounder çenesini kavrayan yaratıktan başını olabildiğince geriye atarak kaçmaya çalıştı. "A-ama ona d-dedin ki-" 


Flounder'ın lafını Ursula'nın gür kahkahası yarıda kesti. "Siz gerçekten çok safsınız!" Flounder yeniden titredi. Her bağırdığında hazırlıksız yakalanıyordu. 


"Herkes verdiği sözleri tutamaz. Bunu bir hayat dersi gibi düşün." dedi kendi kendine gülerek Flounder'ın çenesini okşarken. Ardından vantuzlarını ondan ayırıp az önceki küreye doğru süzüldü. 
Küreye yansıyan Arel ve Sebastian'ın görüntüsü yavaş yavaş kaybolurken yerini Brianna aldı. 
Arkadaşının sonu gözlerinin önünde oynamaya başlayan Flounder korkuyla Brianna'ya bakıyordu. 
Ursula sadistçe bir gülümseme eşliğinde başını yarım yamalak Flounder'a çevirip cümlesini devam ettirdi. 


"Ama ders alacak bir hayatınız kalmayabilir." 


Nine 


"Hayır! Sana diyorum ki ; bu bir balık!" 
Diye bağıran Riley , abisinin elindeki kağıdı çekip aldı ve ona doğru tutup resmi işaret etti. 


"Ama elleri var!" diyerek itiraz eden Sebastian yılmış bir halde kendini halının üzerine bırakınca Riley kalkıp onun karnının üstüne oturdu. 


"Kuyruğu da var!" Riley , Sebastian'ın karnında zıplayıp nefesinin kesilmesini sağladı ve bir nevi ona meydan okudu. 


Arel kağıda bir şeyler karalamayı oldukça sevmişti. Riley de bunu fark eder etmez elbette bir oyuna dönüştürmüştü. Sebastian'ı jüri olarak seçmiş , yaptıkları resimleri önüne serip hangisinin daha güzel olduğunu söylemesini istemişti. Elbette yarışmayı Riley kazanmıştı ancak Arel'in çizdiği şeyi ikisi de farklı yorumlamaya başlayınca aralarında küçük bir savaş patlak vermişti. 


"Bence bu yanlızca onun hayal gücü." diyen Sebastian başını kaldırıp halıda bağdaş kurup oturmuş , kendilerini izleyen Arel'e baktı. 


"Ya da balıkların elleri olduğunu sanıyor." dedi Riley ağzını elleriyle kapatıp kıkırdarken. Arel kırılmış bir şekilde kaşlarını çatıp Riley'e bakmaya başlayınca da küçük kız gülmesini aniden kesmişti. 


"Çok ayıp." dedi Sebastian kardeşine doğru fısıldayıp. Riley utanıp bakışlarını yere eğdiğinde Sebastian yanağından bir makas aldı. Ancak Riley pas vermeyip iyice somurtunca Sebastian aniden kollarını tutup onu yere serdi. 


"Küstün mü sen? Abiye küsülür mü hiç!" Parmaklarını koltuk altında ve göbeğinde gezdirip gıdıklanmasını sağlarken Riley yerde kıvranıp kahkahalar atıyordu. 


"Abi du-*kahkaha* duuuur!" Riley ufak bir yardım dilenmek için bakışlarını Arel'e çevirmişti ki onun da kendine güldüğünü gördü. 


"Gülme yaa!" diyerek Arel'e söylenince Sebastian durup bakışlarını ona çevirdi. Ardından yerde hızlı hızlı soluklanan Riley'e baktı ve şimdi ikisi de birbirlerine sırıtıyordu. Arel kaşlarını çatıp ne olduğunu anlamaya çalışırcasına bakışları ikisinin arasında mekik dokurken aniden kendisine doğru atılmaları yüzünden sırtı yerle buluşmuştu. Belinde ve kolunda gezinen parmaklar onu gıdıklandırırken gülümsemesine engel olamıyordu. Elleriyle onlara engel olmaya çalışsa da bir türlü başarılı olamadı. Tam o sırada ise Nolan kurtarıcı bir melek gibi elindeki tepsiyle odaya girip çocuklarına bağırdı. 


"Ne yapıyorsunuz? Nefes alamıyor zavallı!" deyip tepsiyi çabucak yere bıraktı ve Sebastian'ı tutup geri çektikten sonra Riley'nin elini itip onları Arel'den uzaklaştırdı. Böylelikle Arel de yattığı yerden nefes nefese doğruldu. 


Aslında , o kadar da kötü değildi Bayan Reed.. 


"Yatma vakti.." dedi Nolan tepsiye uzanıp bir bardak süt kaptıktan sonra Riley'e uzatıp. Ardından ayağa kalkmaya yeltenen Sebastian'ı durdurmak için parmağını şıklatıp dikkatini çektikten sonra tepsideki diğer iki bardağı işaret etti. 


"Sizin için de var." 


Sebastian doğrulduğu yere geri oturup söylendi. Tepsiye uzanıp bir bardak aldıktan sonra onu Arel'e uzattı. Arel bardağı alıp içerisindeki beyaz sıvıyı incelerken Sebastian da kendine bir bardak aldı. 


"Kimse bitirmeden yatmıyor." dedi Nolan aslında Riley'i kastederek. Ardından odayı sessizce terk etti. 


Arel , adını merak ettiği içeceği hala incelemeye devam ederken iki eliyle tuttuğu bardağı dudaklarına götürüp küçük bir yudum aldı. Ardından dilini şapırdatıp tadını almaya çalıştı. Fena değildi. Bardağı ikinci kez dudaklarına götürdüğünde bu defa üç büyük yudum almıştı. 


Riley usulca Arel'in yanına sokuldu ve ona doğru yaklaşıp fısıldadı. "İstersen benimkini de içebilirsin. Sütü çok seviyor gibisin." 


"Riley..kaçışın yok. Bitir onu." dedi Sebastian bezgince. 


"Sadece soruyorum.." diye mırıldanıp Arel'den uzaklaşarak omuzlarını düşürdü ve bir eliyle burnunu kapatıp diğeriyle sütü içmeye başladı. Arel , Riley'nin neden böyle davrandığını anlayamamıştı. Süt denen bu şey gerçekten güzeldi. O da Riley gibi bardağını bitirmeye çalıştı. 


Riley bardağı tepsiye hışımla koyup ayağa kalkarken "Bitti!" diye bağırıp odadan hızla çıktı. 
Sebastian arkasından göz devirip boş bardağını tepsiye bıraktıktan sonra kendisine bakan Arel'i fark etti. 


"Biraz daha ister misin?" 


Arel başını iki yana salladı ve o da bardağını tepsiye bıraktı. Bunun üzerine Sebastian bir şey demeden tepsiyle birlikte ayağa kalktı ve onu mutfağa bırakmak için odadan çıktı. 

Arel dudaklarına bulaşan sütü elinin tersiyle temizledi. Ardından o da ayağa kalktı ve karşısındaki dolabın kapağında asılı duran boy aynasından kendi yansımasına bakmaya başladı. Sebastian'ın bol pantolonunun altındaki bacaklarına bakarken yüzüne yayılan sırıtışa engel olamadı. Hala çok farklı ve harika geliyordu. Ursula ile karşılaştığı için kendini bir kez daha şanslı saydı. 


Ursula.. Yüzündeki gülümseme aniden düştü. Üç gündür o kadar mutluydu ki büyünün bozulmasına yalnızca dört gün kaldığını yeni fark ediyordu. Tedirginlikle dudaklarını ısırdı ve bacaklarına olan bakışları aniden değişti. Her şey bu kadar harikayken..Sebastian'ı ve hayallerini kaybetme düşüncesi tüylerini ürpertti. Denizin altında mutsuzluğu yüzünden ölüm kurtuluş gibi gelse de şimdi tam tersini düşünüyordu. Yaşamak istiyordu. 


Başını öne eğerek ayaklarını Sebastian'ın yatağında sürükledi. Ardından üzerine oturup halıyı izlemeye başladı. Düşünmekten kafayı yiyecekmiş gibi hissediyordu. Biraz eğilip dirseklerini dizine dayadı ve başını da ellerinin arasına aldı. Merdivenlerden çıkan ayak seslerini işittiğindeyse kafasını kaldırıp az önceki halini toparlamaya çalıştı. Sebastian odaya geri döndüğünde elinde bir pike ve yastık vardı. Arel'in yüzündeki ifadeyi gördü ve bir an duraksadı. 


"Sen..iyi misin?" 


Arel gülümsemeye çalışarak başını salladıktan sonra Sebasitan tek kaşını kaldırıp onu inceledi ardından kafası karışmış bir şekilde yatağına , Arel'in hemen önüne yürüdü. 
"Riley'e aldırma. Bazen çenesi düşüyor işte." 


Arel'in arkasına eğilerek yastığına uzandı. Yastığının altındaki pijamalarını alırken burunun Arel'in saçlarına değmesiyle ciğerlerine dolan çilek kokusu onu afallattı. Kendi işteyken duş almış olmalıydı. Ve yanlışlıkla Riley'nin şampuanını kullanma olasılığı da bir haylı fazlaydı. Anlık gelen 


gülümsemesine engel olamadı. Doğrulup geri çekilirken ise gülümsemesini yüzünden sildi ve pijamalarını göğsüne bastırıp hafifçe öksürdü. 


"Uhm..Pekala..iyi geceler." 


Arkasını dönüp kapıya doğru bir adım atmıştı ki bileğinin tutulup çekilmesiyle durmak zorunda kaldı. Bileğindeki eli takip edip Arel'e geri döndü. Arel ise dikkatini çekebildikten hemen sonra ayaklandı ve Sebastian'ın elindeki pike ve yastığı alıp ona derdini anlatmaya çalıştı. 


Koltuk tam da Arel'in sığabileceği büyüklükteydi. Buna rağmen Sebastian kaç gecedir rahatsızca uyuyor ve Arel sabah uyandığında onun sırt ağrısı yüzünden belini tuttuğuna şahit oluyordu. 


"Oh..hayır." dedi Sebastian. Ardından Arel'in elindekileri geri alıp kolunun altına sıkıştırdıktan sonra onu omuzlarından tutarak bastırdı ve yatağa oturmasını sağladı. 


"Dert etme ben alışkınım." 


Arel kabul etmeyeceğini en baştan biliyordu zaten. Nolan ve o..çok fazla misafirperverlerdi. O yüzden bu defa yatağa yattı ve kendini uca itip boş kalan yeri patpatlayarak Sebastian'a işaret etti. 
Yatak tek kişilik olmasına rağmen ikisinin sığabileceği büyüklükteydi ve zaten Arel geniş bir yer kaplamıyordu. 


"Gerçekten dert etme , rahatına bak." diyen Sebastian'ın ardından Arel ısrar edercesine elini yatağa vurmaya devam etti. Sebastian omuzlarını indirdi. 


"Pes etmeyeceksin değil mi?" 


Arel gülümsedi ve başını iki yana salladı. Bunun üzerine Sebastian da güldü ve arkasını dönüp dolabına ilerleyerek elindekileri dolabına geri yerleştirdi. 


"O halde uyarmalıyım.." dediğinde pijamasını giymek için üzerini çıkarıyordu. Arel arkasının dönük olmasından istifade ederek onun arka profilini izlerken bir süre sonra utanıp başını yastığa geri koymuştu. 


"Sabah kendini yerde bulabilirsin." 


Sebastian ışığı kapatıp yatağa girerken Arel de kendini en uca sürükleyip ona yer açıyordu. 
Sebastian çekingence yatağa oturup ardından başını yastığa bıraktığında o da Arel gibi yatağın ucunda duruyordu. İkisi de cenin pozisyonunda ve yüzlerine birbirlerine dönüktü. Birbirlerini izlerken ikisi de bambaşka şeyler düşünüyordu. Sebastian , kafa karışıklığının yüzüne yansıdığı bir ifadeyle olduğu yerde biraz kıpırdanıp sordu. 


"İntihar etmek istemedin öyle değil mi?" Kekelemişti. 
Ah evet..yaptığım şey tam olarak bu. 


Arel kafasını iki yana salladı. Zavallı Sebastian hala onun kıyıda ne işi olduğunu sorgulayıp duruyordu. Ancak Arel'i bu intihardan yalnızca kendisinin kurtarabileceğinin farkında değildi. Ya da birileri farkına varmasını istemiyordu. 


Sebastian ona inanmış gibi yaptı. "Biliyor musun.." diye başladığı sözünün ardından kolunu başının altına koyarak devam etti. 


"Bazen gerçek olamayacak kadar.." Boşta kalan elini Arel'e doğru kaldırdı. Altın sarısı saçlarını iki parmağının arasına alıp birbirine sürterken yumuşaklığı içini gıdıklamıştı. Arel ağzından çıkacak 


kelimeleri beklerken kalbinin düzensiz atışını Sebastian'ın duymaması için dua ediyordu. Sonunda olacak mıydı? 


"Şey.. " 

Sebastian kelimelerin boğazına dizildiğini hissetti. Bakışları kendini izleyen mavi gözlerle buluştuğunda sesli bir şekilde yutkundu. Ardından gözlerini bir kaç kez kırpıştırıp elini Arel'in saçından ger çekti. Üzerindeki yorganı tutup rahatça dönebilmek için biraz kaldırırken konuşmaya devam etti. 


"Uyusak iyi olacak." 


Arel hayal kırıklığı dolu yüzüyle kendine sırtını dönen Sebastian'a bakarken gözlerinin yandığını hissetti. Yavaşça ona doğru sokuldu. En azından buradaydı..Alnını onun sırtına dayadı ve gözlerini yumduğu anda firar eden bir kaç gözyaşı yastığa damladı. 


Lüfen Sebastian , yalvarırım bana umut verme. 


Ten 


Burnunu sürekli olarak gıdıklayan şey yüzünden yüzünü buruşturup başını çevirdi ve elini kaldırıp tersiyle burnunu ovuşturdu. Kolunu geri indirdiğindeyse refleks olarak az önceki pozisyonuna geri döndü ve üzerindeki şeye sıkıca sarılıp ağzını bir kaç kez şapırdattı. Yarı uyanık sayılırdı ve aniden aklına dank eden bazı şeyler uykusunun iyice açılmasına neden oldu. 


İlk olarak senelerce bir şeye sarılmadan uyuduğuna emindi. Ve az önce burununu gıdıklayan şeyin çilek koktuğuna da..Üzerindeki şey ise yastık olamayacak kadar ağırdı.Gözlerini sonuna kadar açtı. Arel neredeyse tamamen üzerinde uyuyordu. Sebastian bir bacağını ona dolamıştı , fark edince ilk işi bacağını kendine geri çekmek olmuştu. Birden bire basan sıcak onu terletmeye başlamıştı. 
Arel'ı uyandırmadan onu yatağa bırakmalıydı. Bir elini ensesine koyup diğeriyle bacağını tutarak onu döndürdü ve başını yavaşça yastığa bıraktı. Arel olduğu yere kıvrılırken Sebastian yorganı üzerine örtüp önüne düşen saçlarını arkaya iterek yüzünü açığa çıkardı. Yatakta öylece oturup engelleyemediği gülümsemesi yüzüne yayılmışken onu izliyordu. 


O gerçek olamayacak kadar..güzeldi. 


Farklıydı , kimseye benzemiyordu. Doğru dürüst iletişim kuramamalarına rağmen onunla vakit geçirmeyi seviyordu. Eğlenceliydi...Bazen fazla saftı ancak bu onu özel kılan bir değer özelliğiydi. 
Yemek yemeyi seviyordu. Bunu , her yediği şeyden sonra çaktırmadan gülümsemesi ve sevinçle ayaklarını sallamasından anlamıştı. Gülümsemesi...Sebastian'ı neredeyse öldürüyordu. Her güldüğünde daha da belirginleşen elmacık kemikleri , kırışan göz kenarları ve diğerine göre daha belirgin olan sağ yanağındaki gamzesi.. 


Nereden geldiği hakkında bir fikri olmadığı , adını bile bilmediği bu çocuk canına okuyordu. 
Çekingen biri sayılmazdı. Belki doğru dürüst bir ilişkisi olmamıştı ama hissettiklerini karşısındakiyle paylaşma konusunda hiç sıkıntı çekmezdi. Peki neden bir türlü yapamıyordu? 


Tıpkı şimdi olduğu gibi..Ellerini aniden Arel'in saçlarından çekti ve onunla göz kontağını kesti. 
Halbuki içinden bir ses bunu saatlerce sürdürebileceğini haykırıyordu. İçinde karşı koyamadığı bir takım şeyler vardı ve bu da aklını kaçırıyormuş gibi hissettiriyordu. 


Üzerindeki yorganı itip ayaklarını zemine basarak bir süre bekledi. Ellerini sertçe saçlarından geçirdi ve ensesini tutup gözlerini yumarak içindeki çatışmanın dinmesini bekledi. Beklemenin bir işe yaramayacağını anladığında işe geç kalmamak için ayaklandı ve kapıya ulaşmak için yatağın etrafından dolanmaya koyuldu. Ancak odanın bir köşesine iliştirdiği sandalyesinde oturup kendini izleyen Riley'i görünce korkuyla elini kalbine götürdü. 


"Yüce İsa!" dedi yüksek sesle. Ardından arkasını dönüp Arel'i kontrol etti , biraz kıpırdanıp uyumaya devam etmişti. Hemen Riley'e döndü ve bu defa fısıldadı. 


"Ne işin var burada?!" 


Riley kendine çektiği dizlerinin üzerine alfabe kitabını yerleştirmiş , elindeki kalemiyle üzerine bir şeyler yazıyordu. "Banyo yapmak istemiyordum ben de buraya kaçtım. Annem Angel uyanmasın diye içeriye giremiyor." Kendi kendine kıkırdadı. 


Sebastian tek kaşını kaldırdı. "Angel kim?" 


Riley işaret parmağıyla yatakta uyuyan Arel'i gösterdi. "Ona sonsuza kadar 'o' diyemeyiz..ve bak! 
'Z'deyim!" Alfabe kitabını sevinçle Sebastian'a doğru çevirdiğinde bağırdığı için Sebastian işaret 


parmağını dudağına bastırdı. "Aferin." 
"Angel'a da öğreteceğim. Böylece bize ismini söyleyebilir." 
"Harika bir fikir." Sebastian düşünceli bir şekilde başını salladı. 


"Ve şey.." diyen Riley ayağa kalktı ve Sebastian'ın önüne kadar geldi. "Lunaparka gideceğiz değil mi?" 


Sebastian ellerini dizlerine koyup Riley'le yüz yüz gelmek içine eğildi. "Bunu çoktan hak ettin." 


"Oley!" Riley bağırıp abisinin boynuna atlayınca Sebastian onu kucağına alıp yanağından art arda öptü. Arkasını döndüğündeyse yatağa oturmuş gözlerini ovalayan Arel'le karşılaştı. Mahçup bir gülümseme gönderip Riley'i işaret etti. "Kusura bakma." 


Arel de gülümseyip sorun olmadığını belirtircesine başını iki yana salladı. 


"Duydun mu Angel? Sonunda lunaparka gideceğiz!" Arel yeni takma ismini duyduğunda kaşlarını çatmış , ardından daha önce duymadığı 'lunaparak' terimi üzerine ağzını hafifçe aralamıştı. 
Lunapark da neyin nesiydi? Yine de Riley kırılmasın diye sevinmiş gibi yaptı. 


"Bugün gideriz değil mi?" ses tonunu olabildiğince masumane bir şekilde ayarlayan Riley dudaklarını büzerek abisine döndü. Bunun üzerine Sebastian omuzlarını kaldırıp indirdi. 


"Bilmiyorum , haftaya daha uygun olur gibi." 
Riley yüzündeki tatlı ifadeyi silip kısık gözlerini Sebastian'a bir süre dikti. Ardından başını gülümseyerek Arel'e çevirdiğinde Arel yüzündeki bu şeytansı ifadeye bir anlam yüklemeye 


çalışıyordu. 


"Bu arada söylemeden edemeyeceğim..." diyen Riley ellerini kaldırıp parmaklarını birbirine kenetledikten sonra başını korkunç bir sakinlikte ve yine gülümseyerek abisine çevirdi. 


"Birlikte uyurken fazlasıyla tatl-" 


Sebastian cümlenin sonunu tahmin edebildiğinden avuç içini aniden Riley'nin ağzına bastırdı ve konuşmasını önledi. "Tamam! Bugün oldukça uygunum , seni küçük fare." Son cümlesini 

fısıldayarak ve dişlerinin arasından tıslayarak söylemişti. Ancak yine de Riley sevinçle abisinin kucağından yere atladı ve odanın kapısını açıp kendini hole atarak merdivenleri inmeye başladı. 


"Anne! Banyo yapabiliriz!" 


Riley'nin uzaktan gelen boğuk sesi ikisine de ulaştığında Arel güldü. Sebastian yeniden sıcakladığını hissettiğinde göz ucuyla kendini izleyen Arel'e baktı. Ona dönüp geri geri yürürken bir şeyler geveliyor ve odadan çıkmaya çalışıyordu. 


"Ben..gideyim bari." Arkasına bakmadan yürüdüğü için sırtını kirişe çarptı. Hafifçe sendeledikten sonra kendini ortalayarak kapıya yürüdüğüne emin oldu. 


" Akşam..görüşürüz." 


Cümlesini bitirir bitirmez koşar adım diğer yöne gitmesiyle Arel arkasından bakakalmıştı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken üzerindeki yorganı itip ayağa kalkmak için doğrulmuştu ki Sebastian'ın odaya yeniden girmesiyle donakaldı. 


"Kıyafetlerim.." dedi Sebastian odaya rüzgar gibi girip aceleyle dolabından kıyafetlerini almadan 


önce. Ardından Arel'e küçük bir gülümseme gönderip kendini yeniden dışarı atmıştı. Arkasından aynı donuk ifadesiyle bakarken Sebastian ve Riley'nin garip tavırları üzerine kafasında dönüp duran yalnızca tek bir soru vardı ; 


Lunapark da ne? 
» 


"Abimin gelmesine çok az kaldı!" dedi Riley ellerini birbirine çırpıp şakıyarak. Dizlerinin üzerine , yere oturmuş , başını kaldırarak duvar saatine bakıyordu. Yaklaşık yarım saattir... 


En güzel elbisesini giymiş , saçlarını saatler öncesinden iki yana bağlayarak yapmıştı. Oldukça heyecanlıydı ve Riley'nin bu hali Arel'i oldukça eğlendiriyordu. Bir yandan da lunaparkı çok fazla merak etmeye başlamıştı. 


Riley gözünü bir anlığına saatten çekip koltukta oturan Arel'e çevirdi. Anlık bir bakışmanın ardından işine geri dönecekti ki bu defa kaşlarını çatarak ona daha detaylı bakmaya başladı. 


Aniden oturduğu yerden kalkıp üzerine doğru gelmesi Arel'in dudaklarını büzmesine neden olmuştu. Riley ona uzandı ve alnına düşen kıvırcık sarı tutamını arkaya itti. Ancak çok geçmeden tutam yeniden alnına düşmüştü. Riley elini çenesine koyup biraz düşündükten sonra işaret parmağını havada salladı ve bir açıklama yapmadan merdivenlere doğru koştu. Merdivenleri üçer beşer çıktıktan hemen sonra odasına girdi ve az sonra elinde bir bandanayla beraber çıkarak Arel'in yanına geri geldi. 


"Bugün özel bir gün.." dedi koltuğa çıkıp dizlerinin üzerinde durarak Arel'e yetişmeye çalışırken. 
"Hem bunu takarsan.." Bandanayı Arel'in önüne gelen saçlarını engelleyecek biçimde taktıktan sonra tek dilini dışarı çıkararak ensesinde birleştirdiği ipi bağlamaya çalıştı. 


"..saçların seni rahatsız da etmez." İpi bağladığından emin olduktan sonra geri çekildi ve eserine baktı. Ardından gülümseyerek baş parmağını doğrultarak Arel'e güzel olduğunu onayladı. Bu hareketi ilk defa gören Arel ise onu taklit etmeye çalışıp baş parmağı dışındaki bütün parmaklarını kapattı ve o da Riley'e aynını yaptı. Bunun üzerine Riley gülmeye başladığında aynı anda evin kapısı açılmış , Sebastian Riley'nin neşeli kahkahalarını duyar duymaz odağını kanepede oturan ikiliye çevirmişti. 


"Sonunda!" dedi Riley koltuktan inip olduğu yerde zıplarken. "Hadi gidelim!" 


Sebastian içeriye adımlayıp elini gülerek kardeşinin başına koydu ve durması için bastırdı. "Anne! 
Biz çıkıyoruz!" 


Az sonra Nolan mutfak kapısından üzerinde mutfak önlüğüyle göründü. "Tamam , çok geç kalmayın." 


"Gelmeyeceğine emin misin?" diye sordu Sebastian tek kaşını kaldırıp. Nolan başını iki yana salladı. "Siz eğlenmenize bakın." 


Riley abisinin başını tutan elini sabırsızca itekledi ve olduğu yerde yeniden zıplamaya başladı. 
"Hadi!" 


Riley'nin bunaltıcı ısrarları sayesinde evden nihayet çıkabildiklerinde küçük kız , Arel'e bineceği bütün oyuncakları heyecan içinde anlatıyordu. 


"Dönme dolaba binmek istiyorum! Grace ona bindiğinde bütün şehri görebildiğini söylemişti!" 


Arel bunu ilginç bulmuştu , Riley'i büyülenmiş gibi dinliyordu. Evin önündeki basamakları inerken Riley basamakları es geçip tırabzana tırmandı ve üzerine oturup aşağı kaydı. Sebastian'ın ikazını umursamamıştı. 


"Bir de atlı karınca! Bir dee-" 
"Brianna?" 


Sebastian'ın sesini duyan Riley susup ona dönünce Arel de başını kaldırdı. Brianna tam karşılarında duruyordu , yine elinde bir tabak vardı ve kapıda karşılaşmışlardı. 


"Merhaba Seb." dedi Brianna ince bir sesle. Ardından adımlarını ona doğru attı. "Ben de biraz kek getirmiştim. Ama.." Bakışlarını Riley ve Arel'e çevirdi. "Bir yere mi gidiyordunuz?" 


Sebastian başını salladı. "Lunaparka." Ardından Brianna'nın elindeki tabağa uzandı ve üzerindeki örtüyü kaldırıp bir kek dilimi alarak ağzına attı. Sebastian'ın bu hareketi herkesin gözünü irileştirmesine neden olurken Riley ve Arel şaşkınca birbirlerine baktılar. Brianna heyecandan tutulmuşa benziyordu. 


"S-sevdin mi?" 


Sebastian başını salladı. "Güzel olmuş." Elini çırpıp kek parçalarını giderdi. Brianna titrek bir nefes verirken o konuşmaya devam etti. "Bizimle gelmek ist-" 


"Hayır!" diye bağırdı Riley birden. Sebastian'ın Brianna'ya karşı takındığı yeni tavır sinirlerini bozmuştu. Abisinin eline sarıldı ve onu çekiştirerek uzaklaştırmaya çalıştı. 


"Kalabalık istemiyorum!" 


Sebastian Brianna'ya dönüp omuz silkince Brianna anlayışlı görünmeye çalışıp bir elini Sebastian'ın omzuna koydu. "İyi eğlenceler." 


Sebastian gülümseyip başını sallayınca Arel bakışlarını kaçırıp onlardan biraz uzaklaştı. Kollarını birbirine bağlayıp bir köşede gelmelerini beklerken sinirle kaşlarını çattığının farkında değildi. Ya da bir ayağını art arda yere vurduğunun... Önünde bir el sallanınca dalmış gözleri kendine geldi ve dikkatini elin sahibine verdi. Sebastian başıyla yürümesini işaret etti. Bunun üzerine Arel yine çatık kaşlarıyla onu süzüp dediğini yaparak önden yürümeye başlayınca Sebastian arkasından şaşkınca bakakaldı. 


"Ne oldu şimdi?" diye sordu kendi kendine. Riley ise onu yanıtladı. 


"Ne mi oldu? Siz erkekler cidden kaz kafalısınız!" İkinci bir tribi de Riley'den yiyen Sebastian , onun Arel'in peşinden koşmasıyla arkada yalnız başına kalmıştı. Yüzünü buruşturup Riley'nin arkasından bağırdı. 


"Bunun tecrübe edecek ne yaşadın sen?!" 
» 


Yanında bir o yana bir bu yana sallanıp duran kızın kulağına doğru eğilen Sebastian bir tek onun duyabileceği bir ses tonuyla fısıldadı. "Angel'la binsen olmaz mı Riley?" 


Riley başını iki yana salladı. "Hep beraber bineceğiz! Mızıkçılık yapmasana!" 


Sebastian el mahkum cebindeki biletlerden üç tane çıkarıp görevliye uzattıktan sonra Riley 


sevinçle atılıp dönme dolabın kabinine girip oturdu. Arel karşısındaki bu devasa şeye başını kaldırıp bakarken biraz tedirgin olmuştu. Belli etmese de Sebastian da kendinden farklı bir durumda değildi. 


Lunaparkı çok sevmişti. Her yer ışıl ışıldı ve herkes gülüp eğleniyordu. Etrafına her bakındığında yeni bir şey öğreniyor ve keşfediyordu. 


İlk adımlarını attıkları anda Riley dönme dolap diye tutturunca kendilerini onun önünde bulmuşlardı. Arel çekingence kabine yürüdü ve içine girip Riley'nin karşısına oturdu. 


"Tanrım.." diye fısıldadı Sebastian kendi kendine. Ardından görevlinin 'çabuk olun' ikazıyla içeri girip Riley'nin yanına oturmak istedi ancak Riley elini koyarak ona engel oldu. 


"Yalnız oturacağım!" 


Sebastian ona uyup Arel'in yanına oturduğunda Riley bıyık altından gülüp bakışlarını onların üzerinden çekerek dışarıya yöneltti. Heyecandan yerinde duramıyordu. Görevli kabinin kapısını kapatıp kilitledikten sonra oyuncağın olduğu yerde sallanıp yukarıya doğru hareket etmesiyle irkilen Arel , Sebastian'ın koluna sarınınca Sebastian da onun kolundaki elini tuttu. Ani yakınlıkları yüzünden birbirine dönen ikili bir süre yalnızca bakışırken elleri hala birleşikti. 


"B-biraz.." dedi Sebastian kısık sesle. "..ürkütücü değil mi?" 


Arel aynı sakinlikte başını yavaşça salladı. Yüzlerine lunaparkın rengarenk ışıkları vuruyor , yükseldikçe artan rüzgar saçlarını savuruyordu. Bir an Sebastian'ın bakışları Arel'in masmavi gözlerinden çekilip daha aşağılara , hafifçe araladığı dudaklarına doğru kaydı. Bunu fark eden Arel kalbinin deli gibi çarpmasına engel olamazken Sebastian'ın kendine yaklaşmaya başlamasıyla gözleri kendiliğinden kapandı. Ancak sonra kabinin yeniden sarsıntıyla durmasıyla yerlerinden zıplayınca Arel gözlerini geri açmış , ne yaptığının farkına varan Sebastian da elini Arel'in elinden çekmişti. Riley'nin sesiyle Arel de aynını yaparak Sebastian'ın kolunu bıraktı. 


"Şuna bakın!" dedi Riley işaret parmağıyla ayaklarının altındaki şehri gösterirken. İkili en tepede olduklarını yeni fark ediyorlardı. Arel Sebastian'dan biraz uzaklaşıp kenara doğru kaydı ve karşısındaki manzaraya daha yakından baktı. Evler , insanlar o kadar küçük görünüyordu ki..Başını kaldırıp gök yüzüne baktı. Bulutlara bu kadar yakın olmayı hiç hayal etmemişti. Daha doğrusu hayal edebileceğini bilmiyordu.. 


"Aman Tanrım kusacağım." Sebastian eliyle ağzını kapattıktan sonra başını arkaya attı. 
"Bırak sızlanmayı abi! Hayatında kaç kere böyle bir manzara göreceksin sanki!" 


Sebastian kapalı gözlerini açıp Riley'e hak vermeye çalışarak soluna döndü ve büyük bir hayranlıkla manzarayı seyreden Arel'i gördü. Onu izlerken ne kadar yüksekte olduğunu bir anlığına unuttuğundan mide bulantısının geçtiğini hissetti. Tıpkı az önceki gibi.. 


"Haklısın." dedi Sebastian gözlerini Arel'den ayırmayarak. "Kaç kere göreceğim ki.." 
» 


Bir eliyle Arel'in , diğer eliyle Sebastian'ın elinden tutarak lunaparkta tur atan Riley , istediği şey görüş alanına girdiğinde ikisini de çekiştirerek o tarafa sürükledi. 


"Atlı karınca!" diye bağırdı ve tam önüne gelerek ikisinin de elini bırakıp Sebastian'a döndü. 


"Buna da birlikte binmeyeceğiz herhalde?" dedi Sebastian atlı karıncadaki çocuklara bakıp yüzünü 


buruştururken. Yavaşlığı uykusunu getirmişti. 


"Hayır , buna ben binerim.." dedi Riley kısık bir sesle. Ardından abisinin kendine uzattığı bileti alıp görevliye doğru koştu. Arel ve Sebastian arkasından bakıyorlardı. Riley oyuncağa binip bir atın üzerine çıktıktan sonra ikisinden tarafa dönüp el salladı. Bunun üzerine ikili gülümseyip ona karşılık verdi. 


Oyuncak çalışmaya başladıktan yaklaşık bir kaç saniye sonra Sebastian Arel'in omzuna dokundu ve dikkatini çekti. Bunun üzerine Arel bakışlarını ona yöneltti. 


"Birazdan gelirim." dedi uzakta bir yere bakıp. Ardından yeniden Arel'e döndü. "Burada bekle tamam mı?" 


Arel başıyla onaylayınca Sebastian elini cebine atarak atlı karıncanın tersi yönünde ilerlemeye başladı. Arel , bir tezgahın önünde durduğunu son anda fark etmişti ancak insanlar görüşünü engelleyince Riley'e geri dönüp ona el sallamaya devam etmişti. 


Biraz sonra omzuna sertçe çarpıldığında yalpaladı ve düşmekten son anda kurtuldu. Kendisine çarpanın kim olduğunu görmek için sağına döndüğünde kendinden irice üç gençle karşılaştı. 
Acıyan omzunu tutarak sorarcasına onlara döndü. 


"Önüne baksana be!" dedi en ortalarında duran. Ağzını yayarak konuşması üzerine Arel kaşlarını çattı. Kendinde gibi görünmüyordu ancak buna neyin sebep olduğunu da bilmiyordu. Tuhafına gitmişti. Etrafına bakındı , yol oldukça genişti ve Arel neredeyse kenarda duruyordu. Çarpması için bir sebep arasa da bulamadı. 


"Korkudan dilini yuttu zavallı." dedi en sağdaki. Ardından hepsi birden gülüşmeye başladılar. Arel onlardan bir kaç adım uzaklaştı. Ancak ortadaki genç onun üzerine yürüdü. Önündeki , diğerlerine göre daha sıska görünen çocuk elini başındaki bandanaya götürdü ve saçlarını bozarak çıkardıktan sonra yere attı. Arel başını eğip yerdeki bandanasına bakarken diğeri onun kulağına doğru eğildi. 


"Ne oldu? Ağlayacak mısın prenses?" 


Üçü birden yine gülmeye başladıklarında Arel başını sinirle kaldırdı ve karşısındaki çocuğu göğsünden itekleyerek sendelemesini sağladı. 


"Vayy.." dedi az daha yere düşecek olan , "Sinirlendi." 


Yeniden gülmeye başladığında üzerine daha çok gelmeye başlamıştı. O her ilerlediğinde Arel de bir adım geriye kaçıyordu. Ne yapacağını kestiremiyordu ve bu da korkmasına neden oluyordu. 
Sonunda buna bir son vermek için onu yeniden göğsünden iteklese de bu onu daha da kızdırmış olacak ki yumruğunu Arel'e vurmak için kaldırdı. Arel yüzünü siper etmek için ellerini kaldırdığındaysa birden bire aralarına giren beden , başına sardığı kollarını şaşkınca iki yana açmasına neden olmuştu. 


Sebastian tek eliyle çocuğun yumruğunu tutarken diğer elini , tuttuğu pamuk şekerleri gizlemek için arkasında saklıyordu. Arel olan bitene bakmak için parmak ucunda yükseldi. 


"Kolunu kıçına sokmamam için bir neden söyle!" diye kükredi Sebastian. Arel çocuğun korkudan tir tir ütrediğini gördüğünde gülümsedi. Ardından bakışları sürekli olarak çubuklardaki rengarenk bulutları sallayan Sebastian'ın eline kaydı. Bu bir mesaj mıydı? Arel pamuk şekerleri Sebastian'ın elinden aldı ve bununla birlikte Seb diğer eliyle de çocuğun yakasını kavradı. 


"Se-Sebastian.." diye kekeledi çocuk. Diğer arkadaşları çoktan toz olmuşlardı. "O s-seninle mi?" 


"Benimle!" diye kükreyerek karşılık veren Sebastian daha fazla dayanamayacağını anladığında çocuğun çenesine bir yumruk savurup yere düşürdükten sonra işaret parmağını ona doğrulttu. 
Çocuk yerde geri geri emekleyerek ondan uzaklaşmaya çalışıyordu. 


"Defol git yoksa kıçın konusunda icraata geçeceğim!" 


Çocuk bağışlanma heyecanıyla düşe kalka arkasına bile bakmadan kaçarken Sebastian üzerine çeki düzen verip Arel'e döndü. Elinde tuttuğu pamuk şekerlerle kendisine şaşkınca bakıyordu. 


"Bir kaç serseri işte." dedi hafif bir sinirle. Gözlerini yumup biraz sakinleşmeyi denedi. Duyduğu poşet sesleri üzerine geri açtığındaysa Arel'i bir eliyle pamuk şekeri mıncıklarken buldu. Ellerini beline koyup onun pamuk şekerle oynamasını izlerken başındaki bandananın yerde olduğunu fark etti ve eğilip aldıktan sonra silkeleyip üzerindeki tozları giderdi. Ardından pamuk şekerle kendini kaybetmiş Arel'in saçına geçirip ensesini görmeye çalışarak başını eğerken iki ucunu beceriksizce bağladı. Arel pamuk şekerle oynamayı bırakmış , yüzüne yayılan sıcaklıkla mücadele etmeye çalışıyordu. Sebastian'ın ensesinde değdiği her nokta yanıyordu sanki. 


"İşte oldu." dedi Sebastian bandanayı bağlayıp ellerini çektikten sonra. "Kendini savunman güzel ama yumruk daha iyi iş görür." Bir yandan da Arel'in elinde tuttuğu pamuk şekerlerin paketini çıkarıyordu. Yanlarındaki çöp kutusuna uzanıp elindekileri attıktan sonra eğildi ve pamuk şekerinden ısırıp geri çekildi. Arel bunun yenecek bir şey olduğunu düşünmediğinden şaşırmıştı. 
Ardından o da eğilerek diğer tarafını ısırdıktan sonra doğruldu. Ağzında anında erimeye başlayan şekerle gözlerini irileştirince Sebastian büyük bir kahkaha attı. 


"Pamuk şekeeer!" diyerek yanlarına koşan Riley pembe olanı Arel'in elinden çekip kopardığı büyük parçayı anında ağzına attı. Riley'nin de gelmesiyle üçü birlikte yeniden lunaparkta yürümeye başladılar. 


"Eğlendin mi bakalım?" dedi Seb , gıcıklık olsun diye Riley'nin pamuk şekerinden bir parça koparırken. Riley ona pis pis bakıp ardından bir şey olmamış gibi sekerek yürümeye devam etti. 


"Çok eğlendim! Ama siz daha çok eğleniyor gibiydiniz." 


Riley eliyle ağzını kapatıp kıs kıs gülerken Sebastian Riley'nin şekerinden daha büyük bir parça kopardı. Bunun üzerine Riley de onun pamuk şekerinden yedi. 


Lunaparkı bir kaç kez turlayıp pamuk şekerlerini bitirdikten sonra rüya gibi bir günün ardından eve geri dönmeye karar verdiklerinde , Riley ellerini karnına götürüp ağlamaklı bir sesle konuşunca oldukları yerde durup ona dönmüşlerdi. 


"Ben acıktım." 


Sebastian yüzünü buruşturdu. "Koca bir pamuk şeker yedin." İşaret parmağıyla Riley'i baştan aşağı gösterdi. "Neredeyse boyun kadardı." 


Riley omuz silkti. "Eridi gitti o." Göbeğini patpatladı. "Bir deri bir kemik kaldım şuna bak." 


Sebastian gülerek kardeşinin burnunu parmaklarıyla kıstırdı ve etrafına biraz bakındı. "Şurada bir yerde restoran vardı..." diye mırıldandıktan sonra gözüne kestirdiği mekanı işaret etti. "Ve bu restoran için iki gün fazladan çalışmam gerekecek." diye kendi kendine konuştuktan sonra omuzlarını düşürüp o yöne ilerlemeye başlayınca diğerleri de peşine takıldı. 


Restoranın , kapısına kadar ulaşan patika yolda ilerliyorlardı. Kapıya ulaşıp içeri girdiklerinde birden bire lunaparkın rahatsız edici uğultusu kesilmiş , canlı müzik çalan orkestranın sesi etraflarını sarmıştı. İnsanlar müzik eşliğinde gülüşerek şaraplarını yudumlarken onlar da diğerleri 


gibi boş bir masaya oturdular. Hemen sonra ise bir garson önlerine menüleri bırakmış , ardından onları yalnız bırakmıştı. Arel önündeki menüyü açıp sayfalara boş boş bakınırken Riley siparişini menüdeki yemek isimlerini heceleyerek Sebastian'a vermeye çoktan başlamıştı. 


Arel bir anlığına , başını sağ tarafındaki masaya çevirme gafletinde bulunduğunda gördüğü şey bir nevi kitlenip kalmasına neden olmuştu. Çünkü kıtlıktan çıkmış gibi önündeki balığı yiyen adam onu parçalıyor , ağzındaki kılçığı kabaca sıyırıp tabağa geri bırakıyordu. 


“Hey.” 
Sebastian'ın kendine seslendiğini ikinci defada duyabildi. 
"Hey!" 


Dehşet içindeki yüzünü Sebastian'a çevirdiğinde Sebastian onun az önce baktığı yere usulca başını çevirdi. Adamın yiyiş şekli onu iğrendirince önüne geri döndü. 


"Güya elit işte.." diye mırıldandı hafızasını az önceki görüntüden arındırmaya çalışırken. Ardından yeniden Arel'e döndü. "Sen ne yiyorsun?" 


Arel önündeki menüye baktı. Üzerinde bir şeyler yazıyordu ama okuyamıyordu ki! Parmağını herhangi bir yazının üzerine koydu. Sebastian işaret ettiği yeri okurken kaşlarını hafifçe çattı. 


"Yengeç mi? Emin misin? Çünkü en son hatırladığım kadarıyla-" 


Arel az daha ağlayacaktı. Başını hızlıca iki yana sallayıp bıkmış bir şekilde parmağını kenara iliştirilmiş bir spagetti resminin üzerine koydu. Deniz ürününe benzemiyordu ve öyle olmaması için bütün duaları ediyordu. Sebastian anladığını belirtircesine başını salladı ve az sonra yanlarına gelen garsona siparişleri verdikten sonra yemeklerini sessizlik içinde beklemeye başladılar. 


Biraz sonra orkestra sakinliğini bozup ritimli bir parça çalmaya başladıktan hemen sonra eline mikrofonu alan afro saçlı kadının söylemeye başladığı şarkı , çiftlerin restoranın ortasındaki piste yürümesine ve birbirlerine sarılıp dans etmeye başlamasına neden olunca Arel heyecanla çenesini yumruk yaptığı eline koyarak onları izlemeye başladı. Şarkı çok hoşuna gitmişti , ayrıca dans eden insanlar oldukça sevgi dolu görünüyordu. Gülümsemeden edemedi. 


Riley yanında oturan Arel'e ardından tam karşısındaki abisine döndü ve onaylamaz bir şekilde başını iki yana salladıktan sonra masanın altına girdi. Sebastian'ın yanındaki boş yere ulaşıp oturduktan sonra abisinin ayağını kendi ayağıyla dürttü. Önündeki peçetelikle oynayan Sebastian bakışlarını ne zaman yanına geliğini anlayamadığı Riley'e çevirdi. 


"Ne yapıyorsun?" 


"Asıl sen ne yapmıyorsun?!" diye fısıldadı Riley. Hemen sonra kaşlarıyla Arel'i işaret etti. 
Sebastian donukça Arel'e baktı , ardından Riley'e geri döndü. 


"Ne olmuş?" 
Riley elleriyle yüzünü kapatıp ofladı. "Onu dansa kaldır!" dedi kızarak. 
Sebastian bir Arel'e bir Riley'e baktı. "N-ne? Ben mi?" 


"Yok ben!" Riley'nin bağırması çevredekilerin dönüp onlara bakmasına neden olmuştu. Sebastian omuzlarını silkti. "İster mi ki?" 


"Dalga mı geçiyorsun?" diye soran Riley abisinin çenesini sertçe tutup Arel'e çevirdi. Gözlerinden parıltılar çıkarak dans eden insanları seyrediyordu. 


Sebastian titrek bir nefes verdi. "B-bilemiyorum Riley b-ben-" Riley'nin Sebastian'ı aniden iteklemesiyle bedeni sandalyeden ayrılan Sebastian yere düşmekten son da kurtulunca Riley'e ölüm kokan bakışlarını gönderdi ve üzerini düzeltip hafifçe boğazını temizledi. Arel hala dans edenleri büyük bir keyifle izlerken aniden görüşünü kapatan bir beden çenesini yumruğundan ayırıp şaşkınca başını kaldırmasına neden olmuştu. Sebastian Riley'e kaçamak bir bakış attığında Riley'in hızlı hızlı başını sallamasıyla Arel'in önünde yavaşça eğilen Sebastian avuç içini ona doğru uzattı. 


"Benimle.." dedi gerisini nasıl tamamlayacağını kestiremediği cümlesini kurmaya başlarken. 
"..dans etmek ister misin?" 


Başarısız davet girişimi Riley'nin olduğu yere yığılmasına ve tepinmesine neden olurken onun aksine Arel , Sebastian'a genişçe gülümsedi. Başını hevesle sallayıp kendine uzatılan geniş avuca kendi küçük elini yerleştirdi ve Sebastian'ın kendini piste çekmesine izin verdi. 


3) One sera , sera 


A Whatever will be , will be 
—Olacak , kaderde ne varsa 


Sebastian'ın , bir eliyle belini kavraması ve diğeriyle de elini tutmasıyla o da etrafındaki insanlardan gördüğü kadarıyla elini omzuna yerleştirdi. Ancak gerisi hakkında hiç bir fikri yoktu. 
İlk denemeleri tam bir fiyaskoydu. Arel sürekli olarak Sebastian'ın ayağına bastığı için omuzlarını düşürerek ellerini geri çekmek istemişti ancak Sebastian izin vermeyip onu daha sıkı kavramıştı. 


"Hey hey..bana bak." dedi Sebastian nazik bir tonda. Arel üzgünce çattığı kaşlarıyla birlikte başını kaldırıp Sebastian'a baktı. 


"Ayaklarına değil , yalnızca bana bak. Anlaştık mı?" 


3) The future's not ours, to see 
-Geleceği görmek elimizde değil 


3) One sera , sera 


4) Whatever will be , will be 
—Olacak , kaderde ne varsa 


Arel başını yavaşça sallayıp onu onayladıktan sonra derin bir nefes alarak gözlerini onunkilere dikti. Hazır olduklarında Sebasitan orta bir hızda onu önce sağına , ardından soluna sürükledi. 
Döngü bu şekilde ilerliyor , pistin etrafında daireler çiziyorlardı. Şarkı ilerledikçe hızlanmaları Arel'i korkutmak yerine gülümsetiyor , o her güldüğünde Sebastian kendini ona katılırken buluyordu. 


3 When I was young, 1 fell in love 
-Gençken , aşık olmuştum ben 


3) Tasked my sweetheart what lies ahead 
-Kaderde ne var diye sordum sevgilime 


3) Will we have rainbows, day after day 
-Doğacak mı gökkuşağımız her gün böyle? 


Şarkının sonuna yaklaştıklarında Sebastian , Arel'in belini tutan elini bırakınca Arel ne olduğunu anlamaya çalışırcasına ona bakmış , ardından Sebastian'ın birleşik ellerini havaya kaldırması ve Arel'den biraz uzaklaşıp onu etrafında döndürmeye teşvik etmesiyle kendini etrafında dönerken bulmuştu. Hemen sonra ise Sebastian elini belindeki yerine geri koyarak onu tamamen kendine göğüslerinin arasında boşluk kalmayana kadar kendine çekmişti. Öyle ki burunları birbirine değiyordu. Hızlı hızlı alıp verdikleri solukları birbirine karışırken göğüsleri birbirine çarpıyor , bir yandan da deli gibi gülüyorlardı. 


3 Oue sera , sera 


A Whatever will be , will be 
—Olacak , kaderde ne varsa 


Şarkı son nakaratını da bitirdikten sonra mekanda hakim olan alkışlar gülüşlerini nebze nebze azalttı. Dans , şarkı bitmişti ancak hala birbirlerine tutunuyor ve yüzlerinden yavaş yavaş silinen gülümsemeleriyle birbirlerine izliyorlardı. Bu sefer yapmalıydı..En azından kalbinden geçen buydu Sebastian'ın. Peki aklı neden tam tersini söylüyordu? içinde yeniden baş gösteren çatışma beraberinde feci bir baş ağrısı getirince Arel'e bakan gözlerini bir anda sıkıca yumdu. Arel ne olduğunu anlamaya çalışırcasına omzundaki elini onun yanağına götürdü. Acı çekiyor gibi görünüyordu...Bundan hiç mutlu değildi. Baş parmağıyla yanağını hafifçe okşayarak yanında olduğunu belli etmeye çalıştı. 


Sebastian'ın ayakları bir adım gerileyince Arel'i tutan ellerini de kendine çekmiş oldu ve sakinleşmek için ellerini iki yanına yumruk yaptı. Arel hatayı kendinde aramaya başladığı sırada ise Sebastian'ın aniden gözlerini açması ve açtığı arayı ona doğru attığı adımla geri kapatması bir oldu. Hemen sonra ise ellerini Arel'in yanaklarına koydu ve gözlerindeki arzuyu görebilmek için bu defa en derine baktı. Başındaki feci acıya rağmen mantığını kısa bir süreliğine devre dışı bırakarak kalbine kulak verdi. 


Ve Beyaz Atlı Prens büyünün bozulması için dudaklarını sevgilisininkilere bastırdı... 


Eleven 


Aniden bastıran uyku başının yavaşça öne doğru düşmesine neden oldu. Neredeyse beş gündür doğru dürüst bir uyku çekememiş , yemek de yiyememişti. Vücuduna sarılı yosunlar artık canını yakıyordu. Kötü cadı bazen avlanmaya gidiyor , o sırada biraz uyuyabilmeyi deniyordu ancak tedirginliği yüzünden çok kısa bir süre dinlenebiliyordu. Şimdi ise artık daha fazla dayanamamış , gözleri uykuya hasret bir şekilde kendiliğinden kapanmışlardı. 


"Olamaz!" 


Aniden duyduğu gürleme korkuyla gözlerini açmasına ve başını dikleştirmesine neden olduğunda Ursula'nın , yanından bir an olsun ayrılmadığı cam küresinin önünde olduğunu gördü. Oynayan görüntü her ne ise bu onu fazlasıyla hayal kırıklığına uğratmış , aynı zamanda öfkeden delirtmişti. 
Flounder kuyruğunu biraz oynatıp doğrularak Ursula'nın önündeki görüntüye bakmaya çalıştı. 
Arel'i seçebilmişti. Biraz daha doğrulmayı denedi ve karşılaştığı görüntüyle dudaklarının kıvrılmasına engel olamadı. 


Başarmıştı. 
"Nerede hata yaptım?! Böyle olmaması gerekiyordu!" 


Ursula'nın iğrenç sesinin kulaklarında bıraktığı çınlama yüzünden Flounder yüzünü ekşitti. Ursula tam anlamıyla kendini kaybetmiş gibi görünüyordu. Rengi olması gerekenden daha mor , yüzü Flounder'ın daha önce fark etmediği kadar çirkindi. Önündeki küreye indirdiği tek bir darbeyle parçalara ayrılmasına sebep olduğunda Flounder olduğu yerde titredi. Artık Arel ve Sebastian'a dair bir görüntü yoktu. Ancak bu defa dikkatini başka bir şey çekti. 


Ursula'nın nefretle parıldayan gözleri biraz sonra kendini bulduğunda yutkundu. Sinirden yolup durduğu saçları birbirine girmiş , gözleri şişmiş bir şekilde kendisine bakıyordu. Vantuzlarından birinin suda süzülmekte olan cam parçasına uzandığını gördü. Yosunlardan kurtulmak için debelenmeye başladı ancak çaresiz çırpınışlarını izleyecek zevki bile alamayan Ursula , sabırsızca ona doğru atıldı. 


"Hepinizi geberteceğim!" diye bağırıp cam parçasını Flounder'ın gırtlağına bastırmıştı ki Flounder'ın kekeleyerek kurduğu cümlesi yüzünden yalnızca bir çizik atabilmişti. 


"A-arkana b-bak!" 


Ursula kaşlarını çatıp Flounder'a baktıktan hemen sonra ağır ağır başını çevirdi. Flounder ise canını kurtarma umuduyla gördüğü şeyi Ursula'ya anlatmaya çalışmaya devam etti. 
"S-esi.." dedi hıçkırarak. "S-sesi hala sende." 


Ursula , hemen karşısında hala parıldamakta olan ışık topuyla karşılaştığında tuttuğu cam parçasını bıraktı ve sevinçle ona doğru ilerledi. Cam parçası ağır ağır dibe doğru süzülürken hipnoz olmuş gibi onu izleyen Flounder , cam parçasının kuyruğuna yakın bir yere düşmesiyle bakışlarını Usula'ya çevirdi. Işık topunu ellerinin arasına almış , kahkahalar atarak konuşuyordu. Kendiyle ilgisini tamamen kestiğini düşündüğü sırada kuyruğunu cam parçasına uzatmayı denedi. Yakındı ama bir türlü yetişemiyordu. 


Olağanüstü bir çabayla denemeye devam etti. Ancak bu defa Ursula'nın kendisiyle konuşmaya başlaması yüzünden amacına ulaşamamış , cam parçasını görmemesi için içinden dualar etmeye başlamıştı. 


"Zavallıcık.." dedi Ursula ellerinin arasında tuttuğu küreyi ovalayıp yüzüne yansıyan ışığı eşliğinde derin derin gülerken. "Bunu gerçek aşkın öpücüğü sanıyor." 


id 


Her şey hayal ettiği gibiydi. Dudaklarının sıcaklığı , bıraktığı tat , karnında delicesine uçuşmaya başlayan kelebekler...Hayır , hissettiği şeyler kesinlikle hayal ettiğinden daha yoğundu. Kelebekler uçmakla kalmıyor , mide duvarının her bir yerine şiddetle çarpıyordu sanki. Sebastian'ın yüzünde duran elleri karıncalanmaya başlamıştı. Ciğerleri nefes alışverişini doğru dürüst beceremiyor gibiydi , nefesini tutmasının başka bir açıklaması olamazdı değil mi? O an tek yapmak istediği delicesine çığlık atıp etrafta koşuşturmaktı... 


Dur biraz. 


Hissettiği şeyler yalnızca bunlar olmamalıydı. Sebastian dudaklarını kendininkilerden yavaşça ayırdıktan sonra yumduğu gözlerini kırpıştırarak açtı. Yüz ifadesinden kafasının karıştığını net bir şekilde seçebilen Sebastian , yüzüne buluşan gülümsemeyi temizledi. Arel ellerinden birini boğazına götürdü. 


İçinden geçirdiği o çığlığı atmayı denedi. Ancak değişen bir şey yoktu. Her şey Sebastian öpmeden önce nasılsa , şimdi de aynıydı. Düşüncelerinin arasında boğuşurken bir adım geriye kaçarak Sebastian'ın kendini saran ellerinden uzaklaştı. Sesi geri gelmemişti , Sebastian onu sevmiyordu. 
Peki o halde neden öpmüştü? 


Sebastian , Arel'in tedirgin hareketlerine karşılık kendini baskı altında hissederek etrafına bakındı. 
Müşteriler sahnede şarkı söyleyen kadına eşlik ediyorlardı , kimse onları görmemişti. Ellerini nereye koyacağını bilemez bir şekilde ensesine götürürken Arel kendisine hayal kırıklığıyla bakmaya devam ediyordu. Aptal Sebastian...Neden yaptın ki böyle bir şeyi? Seni isteyeceğini de nereden çıkardın? 


"Ben.." diyerek cümlesine güvensizce başlayan Sebastian bakışlarını olabildiğince Arel'den kaçırmaya çalışıyordu. Çünkü Arel öyle bir haldeydi ki ilk defa yaptığı şeyden bu denli utanmıştı. 


"Üzgünüm , aptalcaydı." Ve cümlesini Arel'i paramparça edecek şekilde tamamladıktan sonra onu pistte bırakıp arkasını dönerek masalarına geri yürümeye başladı. 


Önüne daha bir kaç saniye önce konulmuş olan ve üzerinde dumanı tüten spagettisini çatalına dolayıp ağzına götürmek üzere olan küçük kız , abisinin otoriter sesiyle ağzı açık bir şekilde kalakalmıştı. 


"Gidiyoruz Riley." Sebastian elini cebine atıp çıkardığı parayı masaya kodu ve çıkış kapısına yürüdü. 
Riley kaşlarını çattı. "Ama daha yemedik bile!" 


Aniden arkasını döndü. "Riley yürü dedim!" 


Kendisine ilk defa bu denli sesini yükselten abisine uyup çatalını geri bıraktı ve yakasına taktığı peçeteyi hızlıca çıkarıp masaya fırlatırcasına bıraktı. Ardından adımlarını yere vurarak Sebastian'ın kendisi için açtığı kapıdan dışarı çıktı ve onunla bir daha konuşmayacağını aklının bir köşesine not ederek restorandan dışarı çıktı. 


Eve dönerken birbirlerinden olabildiğince uzak duran ikiliye ne olduğu konusunda kafa patlatmış , bir yandan da Arel'in dibinden yürümeyi sürdürmüştü. Abisini bir celsede affedecek değildi. Hem görünüşe bakılırsa bir tek kendi kalbini kırmamıştı , Angel da bir o kadar üzgün görünüyordu. O 


dans pistinde ne olmuş olabilirdi ki? Angel abisinin ayağına mı basmıştı yani? Basmışsa ne olmuş? 
Güzelim spagetti gözlerinin önüne geldiğinde ve guruldayan karnına elini bastırdığında bir karar almıştı. Evet , Sebastian'ı uzun bir süre affetmeyecekti. Konuşmayı seven yanı bir anda Angel gibi lal olunca yolculukları sessizlik içinde ve birbirlerinden kaçarak geçmişti. 


Eve vardıklarında da Nolan'ın güler yüzle günlerinin nasıl geçtiğiyle ilgili sorduğu sorular havada kalmış , her birinin yüzündeki ifadeyi görünce o da tebessüm etmeyi kesmişti. Sebastian , sinirli olduğunu belirtircesine adımlarını sertçe zemine vurarak odasına çıkan Riley'nin ve onun aksine daha dalgınca yürüyen Arel'in arkasından bakmış , hemen ardından elleriyle yüzünü kapayarak oflamıştı. Biraz sonra omzunda hissettiği ellerle ellerini yüzünden çekmiş ve annesinin şefkatle bakan ifadesiyle karşılaşmıştı. 


"Zor bir gündü ha?" 


Sebastian onu onaylayarak başını salladı. Annesine her şeyi anlatıp biraz rahatlamak istiyordu ancak dilinin ucuna kadar gelen şeyleri geri itmek zorundaydı. Ona bir erkeği öptüğünü söyleyemezdi. Bu yanlıştı , en azından Nolan ve onun gibi diğerleri için. Hem kendi bile bir erkeğe ilgi duyabileceğini hiç düşünmemişti. Gelip geçici bir heves diye düşündü. Kendini bununla avutmaya çalışsa da en yaramaz anlarında gözlerinin önünde Arel'in belirmesine hala bir kulp bulamamıştı. 


"Kafam şu sıralar..çok karışık." diye fısıldadı Sebastian bakışlarını annesinden kaçırıp tahta parkeye dikerek. Nolan onu dinlerken ellerinden biriyle oğlunun saçlarını okşuyordu. 

"Ne istediğimi bilmiyorum , ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Sanki bir dalga beni oradan oraya savuruyor gibi..." 


Nolan kollarını iki yana açıp beklemeye başladığında Sebastian gülümseyip eğildi ve annesinin beline sarılıp çenesini omzuna yasladı. Sebastian her üzgün olduğunda Nolan'ın uyguladığı terapi onu sarıp sarmalamaktı. 


Ne kadar büyürse büyüsün ikisi de bunu yapmaktan vazgeçmeye pek niyetli değillerdi. 


"Metanetli ol oğlum , dalga elbet dinecek. Ve o zaman en doğru şeyi yapacağına inancım tam." 
Sebastian'ın sırtını sıvazladı ve omuzlarından tutup kendinden uzaklaşarak yüz yüze gelmelerini sağladı. Ardından işaret parmağını sahte bir tehditkarlıkla Sebastian'a doğru salladı. 


"Yani ufka değil kıyıya yüz! Anlaştık mı?" 


Sebastian küçük bir kahkaha patlatınca Nolan da ona eşlik etti ve yanağına bir öpücük kondurup o da diğerleri gibi merdivenlere yöneldi. Sebastian aşağı katta yalnız kalınca düşüncelerinin arasında biraz daha boğuşmaya başlamıştı. Ellerini saçlarından geçirdi ve mutfağa gidip bir bardak su içtikten sonra derin bir nefes alarak o da merdivenleri çıkmaya başladı. Adımlarını neredeyse sürükleyerek odasına attı. Kapı hafif aralıktı. Elini kulpa koyup biraz bekleyerek iç geçirdi ve ardından kendi girebileceği kadar bir boşluk bırakıp içeri süzüldü. Odasının camından içeri giren ay ışığından görebildiği kadarıyla hemen önündeki yatakta Arel sırtı dönük bir şekilde yatıyordu. 
Onu rahatsız etmemek için kapıyı ardından yavaşça kapattı ve pijamalarını giyinmek için dolabına yürüdü. 


Üzerini değiştirdikten sonra yatağa kararsız adımlar atarak yaklaşan Sebastian kendi tarafındaki yorganı kaldırdı ve Arel'den en uzak noktaya kıvrılarak ona sırtını döndü. Çoktan uyuduğunu düşünüyordu ancak yanılıyordu. Arel sürekli olarak hayatının hem en güzel hem de en kötü anını düşünüyor , kafasındaki cevapsız sorular yüzünden gözlerini bile kırpamıyordu. Eh , Sebastian da kendinden farksız sayılmazdı. İkisi de önlerindeki boşluğu izliyor , bundan sonra ne olacağını düşünüyordu. 


Arel'in kaderi Sebastian'ın aksine zaten belliydi. Tek aşkını bir kurtuluş yolu olarak görmüyordu. 
Son bir günün kaldığını biliyordu ve geriye kalan altısı için ona minnettardı. Yine de , hayal ettiklerinin bir çoğunu yaşayamamış olmak eksik hissettiriyordu. Sebastian'la bir ömür geçirmek..Hayal kurmak bile uzak geliyordu artık. Sevilesi biri olmadığını düşünmeye başlamıştı. 


O anda gök yüzünde çakan bir yıldırım ve biraz sonra yer yarılırcasına kopan gök gürültüsü Arel'in olduğu yerde titreyip yorganın altına biraz daha girmesine neden olunca Sebastian ilgisini çekmiş bir şekilde başını Arel'in olduğu tarafa oynattı. Çok geçmeden ilkinden daha şiddetle çakan ikinci bir yıldırım bu defa Arel'in yorganı başına kadar çekmesine neden oldu. Sebastian olduğu yerde döndü ve biraz doğrularak yorganın altında titreyen bedene doğru elini uzattı. 


Ufka değil kıyıya yüz. 


Ellerini yumruk yaparak usulca kendine geri çekti. İçinden sürekli tekrarladığı söz eşliğinde yastığını kavrayıp üzerindeki yorganı ayağa kalkmak için itti. 


Sırtına aniden dolan soğuklukla irkilen Arel duyduğu adım ve kapı sesiyle yorganı aşağı sıyırıp sağına döndü. Karşılaştığı koca boşluk onu bir anlığına afallattığında üçüncü bir yıldırımla yorgana yeniden sarıldı. Ne olduğunu anlayamamıştı , ses yalnızca onu rahatsız etmekle kalmıyor aynı anda ürkütüyordu da, Ürkütücü sesin hemen ardından gelmeye başlayan diğer bir ses yorganı başından çekmesine neden olduğunda bunların cama çarpan su damlaları olduğunu gördü. Kaşlarını çatıp yattığı yerde doğrularak ayaklarını zemine bastı ve az öncekinden daha cesaretli bir şekilde camın önüne kadar geldi. Pencereyi yukarı kaldırarak açtıktan sonra camın önündeki sandalyeye oturdu ve ellerinden birini dışarıya çıkararak ıslanmasına izin verdi. Ellerine çarpan su damlaları onu gülümsetmişti. Yağmuru suyun altından hiç bir zaman hissedememişti. 


Burnuna dolan toprak kokusuyla gözlerini yumdu , bir kaç gözyaşı çenesine doğru süzülmeye başladığında yüzündeki güleç ifade giderek değişti. Olaya çok mu duygusal bakıyordu yoksa bir anlığına bulutların da ağladığını mı düşünmüştü? Belki de onlar da güneşe küsmüştü.. 


& 


Başı yavaşça öne kaydıktan sonra boşluğa denk gelmesiyle doğrulup uykusundan uyanan Arel , yarım yamalak açabildiği gözlerini biraz ovalayıp esnedi. Camın önünde uyuyakalmıştı , boynu ve sırtı feci bir şekilde ağrıyordu. Cam geçe boyu açık olduğundan vücudu buz kesmişti. 


Burnunun kaşınmasıyla yüzünü ek$itti , hemen ardından hapşurmasına engel olamadı. İlk defa hapşurduğu için nasıl bir tepki vereceğini bilemediğinden vücudu geriye sendeledi ve hemen sonra sandalyenin desteği olmadığı için arkasına doğru düştü. Sırtı yerle buluşan Arel bir süre tavanı seyretti ve az önce ne olduğunu anlamaya çalıştı. 


Olduğu yerde biraz daha durup boş boş tavanı seyrettikten sonra hiç istemeyerek doğruldu ve yerden destek alarak ayağa kalktı. Adımlarını uyuşukça kapıya yöneltti ve aralık kapıyı açarak koridora çıktı. Yukarıda kimsenin olmadığını fark edince bu defa merdivenlere yöneldi. Alt kattan Nolan'ın sesini duyabiliyordu. 


"Bugün evde olmayacağım Sebastian." Mantosunu giyerken konuşmaya ara vermiş , bu sırada Arel de aşağıya inip görüş alanlarına girebilmişti. Sebastian koltukta yatıp uyuyor , Riley annesinin yanında ayakkabılarını giyiyordu. Nolan Arel'i görünce ona gülümsedi. 


"Angel da bugün seninle gelsin." 


Sebastian anında başını kaldırıp annesine baktı. "Ne?" 


"Duymuyor musun Seb? Evde olmayacağım diyorum." Mantosunun düğmelerini acelece iliklemeye başladı. 


"Ama.." dedi Sebastian gözlerini ovuşturup uyanmaya çalışarak. Kuracağı cümle Nolan'ın Riley'nin elini tutup kapıyı açmasıyla yarıda kesildi. 


"Kahvaltı yapmadan çıkmayın. Brianna sabah çörek getirmişti." 


Arel , Nolan'ın kurduğu cümle üzerine gözlerini devirince bunu fark eden Riley ağzını elleriyle kapatıp kıs kıs güldü. 


Ne işleri olduğunu bilmiyordu ancak Nolan ve Riley'nin çok acelesi olduğu belliydi. Bu yüzden Sebastian'ın onayını bile almadan evi terk etmiş , ikiliyi yalnız bırakmışlardı. Arel ne yapacağını bilmez bir şekilde olduğu yerde durup Sebastian'a bakarken , Sebastian yattığı yerden gerinerek kalkıp adımlarını sürüyerek Arel'in olduğu tarafa yürüyordu. Yürüdü , yürüdü ve Arel'in tam önünde durdu. Arel bakışlarını beklenti içinde ona dikmişken Sebastian sessizlik yemini etmiş gibiydi. Sonunda buna bir son vermek ister gibi işaret parmağını yavaşça kaldırdı ve Arel'in arkasını işaret etti. 


"Geçebilir miyim?" 


Arel kaşlarını çattı ve bakışlarını arkasına çevirdi. Merdivenin önünde dikilip durduğunu yeni fark ediyordu. Yeniden Sebastian'a döndükten hemen sonra bir adım soluna kaçtı ve Sebastian'ın geçebilmesi için merdivenin önünden çekildi. 


Arel'in çekilmesiyle merdivene yönelen Seb , basamakları çıkarken bir yandan da Arel'e bakarak konuştu. "Yemeye başla , birazdan gelirim." 


Arel başını salladıktan sonra gözden kaybolan Sebastian'ın arkasından biraz daha bakıp iç çekti ve mutfağa yöneldi. Yolda , köşede durmakta olan şifonyerin üzerinde dün taktığı bandanayı gördü. 
Yüzünde beliren tebessümle ona yaklaştı ve eline alıp nasıl takıldığını hatırlamaya çalıştı. Başını kaldırdı ve şifonyerin aynasına bakarak bandanayı kafasına götürdü ve ilk hamlesini yaptı. 
Ardından saçlarını onunla geriye yatırdı ve tuttuğu iki ucu ensesinde birleştirerek bağlamaya çalıştı. Fena gözükmüyordu..Aynaya biraz yaklaşıp kendine baktı. 


Son bir gün. 


Yüzündeki tebessüm aklına gelen şeyle silindi. Her şeyin bitmesine yalnızca bir gün kalmıştı. 
Artık bir umudu yoktu. Sebastian'ın kendini sevmediğini kabullenmişti. Elini bandanaya götürdü ve özenle yatırdığı saçlarını bozarak çıkardıktan sonra aldığı yere geri koydu. Bir anlamı yoktu. 


Mutfağa yürüdü. Sandalyelerden birini çekip bezgince oturdu. Kolundaki bilezikle oynarken bakışları bir anlığına masanın üzerindeki çöreklerle buluştu. Dün Sebastian'ın iştahla yediği keki hatırladı. Çörekler sanki Brianna'ymış gibi nefret dolu gözlerle onlara bakıyordu. Hızla masanın üzerindeki rafa uzandı , eline kum tanelerini andıran beyaz şeyi aldı. Ne olduğu hakkında bir fikri yoktu ama ne yaptığının da farkında değildi. Elini kavanoza daldırıp eline aldığı bir avuç tuzu çöreklerin üzerinde gezdirdikten sonra kavanozu hızla yerine geri koydu ve uslu bir çocuk gibi Sebastian'ı beklemeye başladı. 


Merdivenden gelen ayak seslerini duydu. Hazır vakit varken diğer kavanoza da mı uzansaydı..Elini kaldırdı , ardından kendine engel olup geri kucağına çekti. Umarım kötü bir şey yapmışımdır diyerek dilekte bulunduğunda dönüştüğü kişilikten gurur duymuyordu. 


Sebastian kapıdan içeri girip direkt olarak tezgahın üzerindeki sürahiye yöneldikten sonra bir 


bardak su içti ve nereye oturması gerektiğini düşünür gibi bir süre sandalyeleri süzdü. Ardından bunun ne kadar çocukça olduğunu fark edip Arel'in çaprazına oturmaya karar verdi ve sandalyesini çekip yavaşça oturdu. 


Bir süre bileziğiyle oynayan Arel'i süzdü. Bakışları çörekler ve Arel arasında gidip geldi. 
"Yemeyecek misin?" dedi biraz çekinerek. Ancak Arel alışılmadık bir şekilde hiç bir tepki vermedi. Sebastian bir süre daha yanıt bekler gibi yüzüne baktı ancak bunun olmayacağını fark etmesiyle iç geçirip arkasına yaslandı. 


"Bak.." dedi konuşmak için çabalayarak. "Dün olanlar için..yani seni.." Arel bakışlarını bileziğinden çekip Sebastian'a yönelttiğinde tam tersi bir şekilde Seb gözlerini utançla yummuştu. 


"Özür dilerim. Kimseyi zor duruma sokmak istememiştim." Yumduğu gözlerini yeniden açtı ve kendini izleyen mavilerle buluştu. 


"Kim bilir benim hakkımda ne düşünüyorsun.." diye söylendi kısıkça. Arel'in kaşları yavaşça yukarı süzüldü. 


Sen tanıdığım en güzel insansın. 


"Ama en kısa sürede kalacağın güzel bir yer bulacağım. İlk işim kiliseye uğramak olacak." Başını salladı. "En doğrusu bu gibi." 


Son saatlerimi seninle geçiremez miyim? 


Arel omuzlarını düşürüp bakışlarını yeniden yere diktiğinde önünde aniden beliren ele şaşkınca baktı. Ardından bakışları bu defa elin sahibine yöneldi. Sebastian yarım yamalak bir gülümsemeyle kendisine bakıyordu. "Arkadaş mıyız?" 


Sürekli midesinde hissedip durduğu o acı bu defa doğrudan göğsünde birikmiş gibiydi. Yine de başını usulca salladı. O da Sebastian gibi gülümsedi ve uzattığı elini tuttu. 


Sebastian memnun bir ifadeyle ellerini geri ayırdıktan sonra çöreklere yöneldi ve birini alıp ağzına götürdü. İlk lokmasını alıp çiğnemeye başladığında Arel vereceği tepkiyi merakla bekledi. İlk çiğneyişi normaldi ancak ikincisinde yüzü giderek ekşidi ve bunun olduğuna inanamıyormuş gibi elinde tuttuğu çöreğe şaşkınca baktı. Ardından onu usulca aldığı tabağa geri bıraktı. 


"Neyse.." dedi ağzındaki tat yüzünden hala yüzünü buruştururken. "Giderken yoldan bir şeyler alırız." 


» 


İskelenin bir köşesine oturmuş , ayaklarını denize doğru sallandırırken arada bir başını çevirip geminin bakımı ve yüklenmesiyle ilgilenen Sebastian'ı izliyordu. Yelkenlinin iplerine asılarak onu istediği konuma getirmeye çabalarken bakışları kendini izleyen çocukla buluştu. Kısa fasıllı bir bakışmanın ardından kendini işine vermeyi ve Arel'den olabildiğince uzakta kalmayı sürdürdü. 


Arel önüne dönüp denize yansıyan kendi görüntüsüne bakarken bir yandan da bacaklarını sallıyor , parmak uçlarını suya değdirip görüntünün bozulmasına neden oluyordu. Kendine bulduğu bu küçük eğlence suyun dalgalanmayı kesip görüntüsünün yeniden netleşmesiyle son bulduğunda hemen tepesinde dikilmekte olan bir yabancıyı fark etti. Başını kaldırıp ona bakacağı sırada yabancı hemen yanına bağdaş kurdu ve kendisini kısık gözlerle bir süre süzdü. 


"Merhaba." dedi şüpheci bir sesle. "Ben Buster. Seb'in arkadaşıyım." Elini yine aynı şüphecilikle Arel'e doğru uzattı. Arel de ondan farksız değildi. Elini çekingence kaldırıp yavaşça Buster'ın elini 


tuttu ve onun sertçe elini aşağı yukarı sallamasına izin verdi. 


"Sana kanım ısındı." dedi şüpheci tavrına aniden bir son verip. Çok gizli bir şey söyleyecekmiş gibi Arel'e doğru eğildi ve etraflarında kimse olmamasına rağmen neredeyse duyulamayacak bir şekilde fısıldadı. 


"Seb'in evinde , yer döşemesinin altında kese kese altın var." Dirseğiyle Arel'i sertçe dürtüp aniden sahte bir kahkaha patlattı. Ardından gemide çalışan Sebastian'ı baş parmağıyla işaret ederek dalgaya vururcasına konuştu. "Mütevazi çocuk işte. Fakir fakir dolanıyor." 


Arel bir şey anlayamadığını belirtircesine kaşlarını kaldırırken Buster vereceği her bir tepkiyi ve mimiği yine eski şüpheciliğine dönerek salise salise izliyordu. Ancak Arel hiç de umduğu gibi bir tepki vermemiş , kendisine alık alık bakmayı sürdürmüştü. 


"Buster!" 


Gemiden kendisine kızgınca bağıran arkadaşını duymasına rağmen pek aldırmayıp Arel'e kitlenen Buster , Sebastian'ın ikinci ve daha sinirli gelen ikazına kayıtsız kalamadı. 


"Buster!" 
"Ne var be?!" 


Başını çevirip Sebastian'a döndüğünde halatlarla büyük bir mücadele içinde olduğunu gördü. 
"Yardım etsene yarım akıllı!" 


Buster oturduğu yerden hızlıca kalktıktan sonra Arel'in omzuna vurdu ve "Bunu düşün." dedikten sonra Sebastian'a yardım etmek için gemiye doğru koşmaya başladı. Arkadaşının yanına vardığında o da halatları eline doladı ve rüzgardan yön değiştiren yelkenliyi sabitlemek için onunla birlikte iplere asıldı. 


"Haklıymışsın Seb , bu çocuk dolandırıcı falan olamaz." 
Sebastian gözlerini devirdi. "Ona döşememizin altında-" 
"Evet öyle dedim!" Buster alınmış gibi başını diğer yana çevirdi. 


"Buna Angel bile inanmaz." diyerek güldü Sebastian. Buster alınganlığı bir kenara bırakıp ağır ağır Sebastian'a döndü. Yüzünde yarım yamalak bir gülümseme eşliğinde halatı avucuna dolayan arkadaşına bakarken bir ıslık çaldı. Bunun üzerine Sebastian kaşlarını çatıp ona döndü. 


"Ne oldu?" 

Bu defa sırıtan Buster'dı. "Ona isim takmışsın. Hem de Angel!" 

Sebastian anında savunmaya geçti. "Riley'nin fikriydi! Bilirsin sever böyle şeyleri." 
Buster imalı sırıtışıyla bakmayı sürdürdü. "Ama sen de kullanıyorsun." 


Sebastian bakışlarını yere çevirdi. "Ona sonsuza kadar 'O' diyemeyiz." Riley'nin repliğini çalarak kendini savunmaya çalıştı. 


"Yani onunla sonsuzu düşünüyorsun?" 


"Buster!" Arkadaşına tekme atmayı denedi ancak Buster son anda diğer tarafa kaçtı. 


"Kesin onu öpmüşsündür!" dedi Buster daha çok Sebastian'ı gıcık etmek için cümlesini kahkahalar eşliğinde kurarak. Söylediği şey kendine o kadar komik gelmişti ki bir dakika boyunca gülüp durmuştu. Ancak kahkahalarının yavaşça azalıp bitmesinin sebebi bir dakika boyunca Sebastian'ın kendinden gözlerini kaçırması ve tek bir kelime bile etmemesiydi. Halbuki buna köpürmesi , bütün gemiyi tavaf ederek kendini kovalaması ve sonunda bir fiske vurması gerekiyordu. Hayır , Sebastian bunların hiç birini yapmamıştı. 


"Oh Tanrım.." dedi Buster Sebastian'a yaklaşıp yumuşak bir ses tonuyla. "Ne yaptın sen?" 


Sebastian halatı bırakamadığı için Buster'ı geçiştirme gibi bir şansının olmadığının farkındaydı. 
Ancak hala onunla göz teması kuramıyor , bakışlarını yerde oyalayıp duruyordu. Onun cevap vermemesine karşılık Buster az önceki halinin tam tersi bir şekilde endişe içinde bağırdı. 


"Bu yanlış Seb! Çok yanlış!" 


"Biliyorum!" dedi Sebastian da bağırarak. Ardından gözlerini yumup sakinleşmeyi denedi. Buster gergin bir şekilde ona daha çok yaklaştı ve bir yandan sesini alçaltmaya , bir yandan da Sebastian'ın kulaklarını patlatmaya çalışır bir şekilde konuşmaya devam etti. 


"O bir erkek! Birinin kulağına gitse ömrün hapislerde geçer! Anneni hiç mi düşünmüyorsun!?" 


"Tanrı aşkına sus artık!" dedi Sebastian sonunda dayanamayıp halatı yere atarken. Ellerini saçlarından geçirdi ve Buster'dan biraz uzağa kaçtı. "Hepsini biliyorum yeter." 


Buster da halatı bıraktı ve bin bir uğraşla düzelttikleri yelkenlinin bozulmasına izin verdi. "Ne olursa olsun yanındayım Seb , biliyorsun. Ama bu hayatını mahvedecek." Gözlerini iskelede sırtı dönük bir şekilde oturan Arel'e çevirmişken konuştu. "Onunkini de mahvedeceksin." 


Sebastian sırtını geminin korkuluğuna yaslayıp kollarını birbirine bağlarken bir yandan da iskelede Oscar'la oynayan çocuğa bakıyordu. "Dün gece bir karar verdim Buster." Arel , Oscar'ı kucağına çekip yanaklarını , ardından da göbeğini kaşıdığı sırada Oscar tamamen dizlerine yatmıştı. 


"Kendimi bir süredir boşlukta hissediyordum ama artık ne istediğimi biliyorum." Başını salladı ve bakışlarını yeniden Buster'a çevirdi. Sebastian'ın son derece kararlı bakan gözlerinin ve duruşunun getirdiği büyü , Buster'ın ağzından kaçan küçük bir "Eyvah." ile yok olup gitmişti. 
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Arel ve Sebastian gün bitiminde eve geri dönerlerken yine hiç bir iletişim kurmamış , eve gelene kadar geçen yirmi dakikada Sebastian ağzını bile açmamıştı. Arel yolda yürürken kaldırımda gördüğü bazı güzel çiçeklere durup hayranlıkla bakmış , ancak Sebastian onu beklemeden yürüdüğü için çok geçmeden izlediği çiçeklerden ayrılıp Seb'in peşinden koşmak zorunda kalmıştı. 
Yer yüzünde geçirdiği bu sürede en hoşuna giden şeylerden biri de toprağın üzerine rengarenk yayılmış çiçekler olmuştu. Güzel kokuyorlardı bir kere...Arel güzel şeyler koklamayı çok sevmişti. 
Seb'in yastığı da buna dahildi. 


Evlerinin önündeki yola geldiklerinde Arel eve doğru bir hamle yaptı ancak Sebastian'ın arkasından gelmediğini fark edip ona sorarcasına döndü. Sebastian ona başıyla evi işaret etti. "Sen geç , birazdan gelirim." Pencereden kendilerini izleyen Riley'i gördü ve ona da kaşlarıyla kapıyı işaret etti. Riley gözlerini devirip ona hala tripli olduğunu belirtircesine ağır ağır camın önünden çekildi. Arel Seb'i başıyla onaylayıp arkasını döndükten sonra eve yürüdü ve Riley'nin kendisi için açtığı kapıdan içeri girdi. Riley büyük bir heyecanla onun önüne atladı ve avucunda tuttuğu şeyi kaldırıp Arel'e göstermeye çalıştı. 


"Bak! Bayan Agnes dişimi çekti!" Dudağını yukarı kıvırıp üst ön dişindeki koca boşluğu gösterdi. 
Ancak Arel'in beklediği gibi bir tepki vermemesi duraksamasına ve kaşlarını kaldırmasına neden olmuştu. 


"Ne oldu? Neden gelmiyor abim?" 


Arel omuzlarını kaldırıp indirdi. Bunun üzerine Riley gözlerini kısıp yeniden Arel'in kolunu tuttu ve bu defa onu cama doğru çekti. "Gel benimle." 


Arel , Riley'e uyup camın önündeki koltuğa oturduktan sonra Riley de yanına oturdu ve ikisi de camın ardında görünen boş yolu izlemeye başladılar. 


"Az önce buradaydı." dedi Riley işaret parmağını cama yaslayıp biraz önce Sebastian'ın durduğu yeri işaret ederek. "Ne çabuk kayboldu böyle!" 


Riley bu defa ellerini cama dayayıp cama iyice yaklaştıktan sonra fıldır fıldır yolu tarayan gözleriyle Sebastian'a dair bir iz aramayı sürdürdü. Ancak bu kadar dikkatli bakmasına rağmen biraz sonra onu gören Riley yerine Arel olmuştu. Arel usulca Riley'nin omzuna dokundu ve dikkatini üzerine çekebildikten sonra işaret parmağıyla eve doğru yürüyen Sebastian'ı işaret etti. 
Riley , Arel'in gösterdiği yere döndüğünde ağzı hiç olmadığı kadar açılmıştı. 


"Brianna'nın evinden mi çıkıyor 0?!" 


Arel koltuğun üzerinden kalkarak hızla camın önünden çekildi. Ardından Riley'i arkasında bırakıp merdivenleri hızla çıkmaya başladı. 


"Angel!" 


Kendini kolonun arkasına atıp sırtını yasladığı sırada nefes nefeseydi. Kapının açılıp kapanmasıyla Sebastian'ın eve girdiğini anladı. Bir kaç küçük adım sesi duydu. Riley olmalıydı. 

"Ne yaptın Brianna'nın evinde?" diye sordu ona küs olduğunu bile unutup merakla. Ardından başka bir adım sesi daha duydu. Nolan , Riley'i duyup şaşırarak oğlunun vereceği cevabı duymak için içeriye koşmuştu. 


"Ben.." dedi Sebastian ilk başta güçsüz çıkan sesiyle. Hemen ardından boğazını temizledi ve bu defa kendinden daha emin bir şekilde devam etti. 


"Brianna'ya evlenme teklifi ettim." 


Arel'in bacakları kendini daha fazla taşıyamaz noktaya geldiğinde yavaşça kayarak yere oturdu. 
Titreyen elleriyle yüzünü kapatıp hıçkırarak ağlarken Nolan'ın sevinç dolu nidaları ve tebrikleri kulağına ulaşıyordu. Ona sürekli doğru olanı yaptığını söylüyordu. Kendini daha önce hiç bu kadar yanlış hissetmemişti. Sonunu bildiği halde canının bu kadar yanacağını da hesaba katmamıştı. 


Yüzünü kapayan ellerinin üzerinde hissettiği diğer bir el irkilmesine neden olduğunda toparlanmaya çalıştı. Ancak karşısında gördüğü yüz bunu yapmasına gerek olmadığını söyler gibi bakıyordu. Küçük kız , Arel'in yaşlarla ıslanmış yanağına avucunu koyduğunda Arel yeniden hıçkırmaya başladı ve bu defa Riley hiç bir şey söylemeden ona sarılıp ağlaması bitene kadar ona eşlik etti... 
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"Baksana , bu da çok güzel." 


Ağzından fışkıran kurabiye parçaları eşliğinde konuşup elinde tuttuğu diğer bir şekerlemeli kurabiyeyi gösterdi. Evin içinde oradan oraya koşuşturan insanların aksine kendilerine uygun bir köşe bulup oturmuş , önlerindeki kasedeki atıştırmalıkları yiyorlardı. Nolan'ın davetliler için gece boyu uğraşıp yaptığı güzelim yiyecekler Riley'nin midesinde karışıyorlardı. Küçük kız evdeki koşuşturmadan istifade edip bir kaç şey aşırabilmişti. 


Kendisinin aksine Arel daha az iştahlıydı. Sürekli olarak tam önlerindeki elbise askılığına takılı duran gelinliğe bakmaktan bazen Riley'i bile duyamıyordu. İnsanların birbirleriyle evlenirken ne kadar güzel giyindiklerini daha önce duymuştu. Ancak gelinlik olarak tanımlanan bu şey daha önce görüğü giysilerin hepsinden daha güzeldi. 


"Beni dinlemiyor musun?" Riley , Arel'e doğru eğilip görüş açısına girdikten sonra bakışlarını takip etti ve gelinliğe baktığını gördü. Sinirle arkasına yaslanıp ellerini havaya kaldırarak konuşmaya başladı. 


"Bu zamana kadar bir gelinliği olduğuna inanabiliyor musun?!" dedi Riley hemen ardından yüzünü buruşturup. "Bu çok korkunç! Yani demek istediğim.." Elindeki küçük kurabiye parçasını gelinliğe doğru fırlattı. Kurabiye gelinliğe çarpıp un ufak olurken Riley devam etti. 


"...kafayı yemiş." 


Riley kendi kendine söylenmeye devam ederken Arel başını kaldırıp hol tarafından görünen Sebastian'ın odasına baktı. İçeride hazırlanıyor olmalıydı. Acaba o nasıl görünecekti? Brianna bu kadar güzel giyinecekse Sebastian da bir o kadar şık olmalıydı. Onu dünden beri görmemişti. İşin aslı görmeyi de istemiyordu Arel. Bunun kalbindeki ağrıyı çoğaltacağını biliyordu. Ağrı artık katlanılmaz bir hal almıştı , iki gün öncesine kadar midesinde dolaşan kelebekleri özlemişti. 


Düşüncelerinin arasından Nolan'ın öfke saçan sesiyle sıyrılmak zorunda kaldı. "Riley! Onlar senin için değil!" Üzerlerine doğru yürüyen kadın Riley'nin dizlerinde duran kaseyi alıp masanın üzerine bıraktı. Riley hala elinde kalan son kurabiyeyi ağzına götürmeye uğraşıyordu. 


"Hala üzerini giyinmedin mi? Çok az bir vakit kaldı." Kızının kolundan tutup onu ayağa kaldırmaya çalıştı ancak Riley ayak diredi. "Banane! Geceliğimle gideceğim." 

Nolan bir saniyeliğine durup başını tavana kaldırdı ve Tanrı'dan biraz sabır diledi. "Giyinirsen kase senin." 


Riley'nin bakışları kase , annesi ve son olarak Arel arasında gidip geldi. Ardından Arel'e dönüp çaresiz bir şekilde fısıldadı. "Beni affet." Hemen ardından hızla yukarı , odasına koşmaya başladı. 


Nolan kaseye uzanıp eline bir kurabiye aldı ve yerde oturan Arel'e gülümseyerek uzattı. Arel de ona gülümseyerek Nolan'ın elindeki kurabiyeyi aldı ve ardından Nolan onun saçını okşayıp hazırlıklar için koşuşturmaya devam etti. 


O gittikten sonra Arel uzanıp kurabiyeyi kaseye geri bıraktı ve ellerini çırpıp ayağa kalktı. O sırada aralık kapıdan hızlı adımlarla içeri giren Brianna , topuklularının yere vurma sesleri eşliğinde gelinliğine yürüdü ve onu askısından tutup kollarının arasına aldı. Giyinmek için kendi evine gidiyordu ki kapının hemen yanındaki Arel'i görüp anlık bir duraksama yaşadı. Arel ona bakmaktan kaçınırken o da sağına soluna bakınarak etrafı kolaçan etti ve az öncekinin tam tersi bir 


şekilde yavaş adımlarla Arel'e yaklaştı. 


"Diğerlerini kandırabilirsin.." dedi Brianna bunca zamandır duyduğu en soğuk sesiyle. "..ama ben aptal değilim." Bir adım daha attı ve bu defa Arel kaşlarını çatarak rahatsız olmuş bir şekilde geriledi. 


" Arkadaşmış.." dedi Brianna alayla mırıldanarak. "Ona nasıl baktığını fark etmedim mi sanıyorsun?" 


Arel parkede oyalanan gözleri hafifçe irileştiğinde aynı anda kendine neredeyse meydan okuyan kadına dönmüşlerdi. "Her ne düşünüyorsan asla olmayacak , Angel." Takma adı dudaklarının arasından bir küfür gibi tükürürcesine çıkmıştı. "O yüzden ayak altında dolaşmayı bırak." 


Arel'in omzuna düşen lüle saçlarını tek bir parmağıyla geri itip işaret parmağını çocuk azarlar gibi ona doğru salladı. "Seni bir daha Sebastian'ın etrafında görmek istemiyorum." 

Arel ellerini Brianna'nın geriye attığı saçlarına götürüp eski konumuna getirdiğinde ona bakabildiği en nefret dolu ifadesiyle bakıyordu. Merdivenden hızla inen ayak seslerini duydu. Ardından eline sarınıp kendine çekiştiren diğer bir eli hissetti. 


"Angel!" dedi Riley bir Brianna'ya bir Arel'e bakıp. "Saçlarımı yapsana." Brianna az öncekinin aksine yüzüne yerleştirdiği şefkat(!) dolu bir gülümsemeyle dizlerini kırıp Riley'e doğru eğildi ve başını okşadı. "Benden daha güzel olayım deme." 


Riley , Brianna'yı baştan aşağı süzdü. "Zaten öyleyim." 


Brianna sinirleri bozulmuş bir şekilde kahkaha atarken bir yandan da Riley'nin burnunu parmaklarının arasına alıp kıstırdı. "Şakacı seni." 


Riley burnunu Brianna'dan kurtulmak için başını sağa sola çevirdi ve başarılı olamayınca burnundaki eli iterek yeniden Arel'in elini tuttu. Ardından onu merdivenlere ve oradan da kendi odasına sürükledi. Bir yandan da söylenmeyi ihmal etmemişti. 


"Şaka sanıyor salak." 


Riley , Arel'i odaya sokup kapıyı kapattıktan sonra ona doğru döndü ve ellerini beline yerleştirip sordu. "Sizi duydum. Onu dinlemeyeceksin değil mi?" 


Arel bir tepki vermedi. Bunun yerine yorulmuş bir şekilde Riley'nin pembe örtülü yatağına oturdu. 
Riley oldukça yavaş ve üzgün adımlarla ayaklarını sürüyerek Arel'in önüne kadar geldi. 


"Angel gitmeyeceksin değil mi?" 


Arel dudaklarını içe büküp ellerinden birini komodinin üzerine duran çiçekli taca uzattı. Tacı Riley'nin başına özenle yerleştirip saçlarını düzeltirken Riley gözünden süzülen bir kaç damla yaş eşliğinde hafifçe burnunu çekti. "Ama nereye gideceksin ki?" 


Arel hafifçe tebessüm edip bakışlarını Riley'nin arkasındaki dolabına çevirdi. Kendi yaptığı resimleri her ne kadar topa tutsa da küçük kız her birini dolabına teker teker asmıştı. Arel onu omuzlarından tutup yüzünü dolaba çevirdi. Ardından yaptığı deniz resmini işaret parmağıyla gösterdi. Kız kaşlarını çatıp omuzları sarsılarak ağlarken bir an durakaldı. "Denize mi?" Burnunu çekti. "Ama ne yapacaksın ki orada?" 


Riley'nin ses tonu Arel'e soru sormaktan çok kendi kendine düşünür gibiydi. Etrafında yavaşça dönerek yeniden yüzünü Arel'e çevirdi. Arel küçük kızın ıslanmış yanağını temizlerken Riley kurduğu hayalleri onunla paylaşıyordu. 


"Büyüyünce ben de seninle evleneceğim." O burnunu çekerken Arel genişe gülümsedi. "Her gün oyun oynarız. Ben senin hep saçını yaparım. Saçlarını hiç kesme tamam mı?" 

Arel gülümseyerek başını salladı. Ardından küçük kız parmak ucunda yükselip kollarını Arel'in boynuna sardı. Arel omzunda sessizce ağlayan kızın sırtını sıvazlayıp bir süre sakinleşmesini bekledi. Tek oyun arkadaşını durup dururken kaybedecek olmak onu üzmüştü. Arel küçük kızı daha fazla kışkırtmamak adına dudaklarını ısırıp dolan gözlerini gizlerken bunu daha fazla sürdüremeyeceğini hissedip ayağa kalkmaya yeltendi. Riley kollarını Arel'den çektiğinde onunla göz teması kurmadan kapıya yürümesi ve odayı terk etmesiyle küçük kız oflayarak yatağına zıpladı ve bir süre Arel'in aralık bıraktığı kapıyı izledi. 


» 


Başını kaldırmış kilisenin yüksek duvarlarına bakarken ellerini önünde birleştirmiş bir halde bekliyordu. İçindeki sıkıntıyı önündeki kalabalığa yoruyor , eli iki de bir kravatına gidip gevşetmek için çekiştiriyordu. Ön sıralarda oturan annesiyle göz göze geldiğinde gerginliğini yansıtmamak adına dişlerini göstererek gülümsedi. Şuan dünyada Nolan'dan daha mutlusu yokmuş gibiydi. 
Arada bir annesinin gözlerinin dolduğuna , hatta başını eğip ağladığına şahit oluyordu. Sebastian'ın da kendi kadar mutlu olduğunu düşünüyordu. Bundan daha kötü olan şey ise Sebastian'ın da kendini mutlu sanmasıydı. 


Kilisenin kapısı açıldığında Sebastian duruşunu dikleştirdi ve bütün dikkatini içeri gireceklere verdi. İlk olarak Bay Moore görüş alanına girdi. Pahalı olduğu her halinden belli olan gri takımının içinde oldukça şık ve biricik kızından ayrılacağı için bir o kadar hüzünlü duruyordu. Bay Moore'ın hemen ardından koluna girmiş olan Brianna göründüğünde Sebastian yüzüne bir sırıtış yerleştirdi. 
Ancak tam tersi bir şekilde Brianna'nın yüzü asıktı. Kiliseye kendinden önce girip etrafa çiçekler saçarak gösterişte bulunacak olan Riley ortadan bir anda yok olmuştu. Yoluna taş koyup duran bücüre içinden tüm nefretini haykırırken bunu dışa yansıtmayarak Sebastian'a karşılık vermeyi denedi. Hayalleri gerçek oluyordu , küçük bir velet keyfini kaçıramazdı. 


Arka planda çalan org eşliğinde Sebastian'a varan yolu tamamladıktan hemen sonra Sebastian müstakbel eşinin elini tutarak onu sahneye doğru çekti. Vaiz elinde kitabıyla ortalarında yerin aldığında düğün merasimi başlamıştı. Vaiz orada bulunan davetliler ve çiftler için uzunca bir dua okumaya başlamışken Sebastian neden soğuk terler döktüğünü anlamaya çalışıyordu. 


Sebastian az sonra hayatını birleştireceği kadına bakarken aynı saniyelerde Arel de teslim olacağı denize bakıyordu. Hava soğuktu. Sebastian'ın aksine kumsalda yürüyen Arel bunu iliklerine kadar hissedebiliyordu. Yürümekten yorulduğunda olduğu yerde durdu. Ayakları çıplaktı , denizin yaptığı git gellerle su ayaklarına çarpıp geri çekiliyordu. Bir süre başını eğip yalnızca suyu izledi. 
Güneş vücudunu giderek daha az yakıyor , rengi koyulaşıyordu. Ölüme ne kadar yakın olduğunu bilmek arada bir tüylerini ürpertiyordu. Canı yanacak mıydı? Bilmiyordu. Aklında sürekli olarak en mutlu olduğu anları düşünüyor , böylece acısının hafiflemesini umuyordu. Güzel anılarının hepsindeyse baş rolü Sebastian oynuyordu. Acısını hafifletmek yerine çoğalttığından bir haberdi. 


Peki her şey bitmiş miydi? 


Sebastian özünde istemediği bu evliliği gerçekleştirirken , Arel kendini ölüme hazırlayıp gün batımını beklerken belki de onları kurtaracak olan küçük bir cam parçasıydı. 

Büyücü cadı her öğün yaptığı gibi bir saat öncesine kadar avlanmaya gitmiş , zaferini yiyeceklerle kutlamak için bölgesini terk etmişti. Kuyruğunun dibine kadar çekebildiği cam parçasını hala almak için çabalayan Flounder ise her zamankinden çok daha fazla efor harcıyordu. Arel'in fazla bir vakti kalmamıştı. Bunu bilmek her yerinin zangır zangır titremesine neden olsa da işine daha fazla odaklanmış , cam parçasını kuyruğuna çekebilmeyi deniyordu. 


Yalnızca bir kaç santim... Vücudunu saran yosunlardan yapabildiği kadarıyla aşağıya biraz daha kaydı. Kuyruğu artık zemine değiyordu. Kuyruğunu bir spatula gibi kullanarak cam parçasını kendine çekmeyi denedi. Yavaş ve dikkatlice..İlk denemesi başarısızlıkla sonuçlanırken ağlamamak için alt dudağını dişlerinin arasına aldı ve kararlı bir şekilde yeniden denemek için aşağı kaydı. Bu defa cam parçası kuyruğunun üzerindeki yerini almış , Flounder'ın genişçe gülümsemesine neden olmuştu. Şimdi tek yapması gereken kuyruğunu yukarı sallamak ve...evet işte böyle..yavaşça yukarı süzülen cam parçasını yosunların izin verdiği kadarıyla eliyle tutmaya çalışan Flounder amacına nihayet ulaşabildiğinde vakit kaybetmeden yosunları kesmeye başladı. 
İlk olarak arkasından duran ellerini saran yosunları , ardından vücudunu saran yosunlardan teker teker kurtulmuştu. Nihayet özgür olmanın verdiği heyecanla istikametini Arel'in hazine odasının girişine çevirmeye niyetlendi. Ancak uzaktan yaklaşmakta olan karaltı onu bir kaç saniye olduğu yere çiviledi. Çok geçmeden karanlığın içinden açığa çıkan Ursula , serbest kalmış Flounder'ı fark edince yaşadığı şokla elinde tuttuğu avları bırakmış , Flounder ise kendine gelerek var gücüyle oradan uzaklaşmaya başlamıştı. 


"Gel buraya!" diye bağırdı Ursula onun peşinden gelirken. "Mahvedeceksin her şeyi!" 


Flounder arkasına bile bakmadan yüzerken mağaranın girişine çok az bir mesafe kaldığını fark etti. 
İçi uzun süredir ilk defa umutla dolmuşken koluna sarınan bir vantuz bütün hevesi kursağında kalmış gibi hissetti. Ursula'nın kendine bu denli yaklaştığını fark edememişti. Ancak korkaklık edecek vakit değildi. Arkasını döndü , Ursula'nın koluna sardığı vantuzuna elinde tuttuğu cam parçasıyla derin bir kesik attı. Suya karışan bulanık kanla birlikte çığlık atan Ursula duraksayınca Flounder mağaranın girişine hızla ilerlemeye devam etti. Başarmıştı , artık mağaranın içindeydi. 


Yaşadığı adrenalinden az daha bayılacak gibi hissediyordu. Mağaranın saraya çıktığını bilmediğinden Ursula hala peşindeydi. Yarası yüzünden az öncekine oranla daha yavaştı. Flounder sarayın içine doğru süzülürken peşinde olan Ursula da nerede olduğunun bilincine varmıştı. Geri dönmek istedi, ancak Flounder'ın nöbet tutan bir grup askerden yardım dilenmesiyle dikkatlerini çekmişti bile. 


"Yakalayın onu!" diye bağıran Flounder'ı dinleyen askerler Ursula'nın kaçmasını önleyerek onu yakalamış ve tıpkı Flounder'a yaptığı gibi kaçmasın diye sıkıca bağlamışlardı. Flounder intikamını alabildiğinden içi biraz soğumuş gibi hissetti. Ancak kendi hayatını kurtardıysa da arkadaşının hayatı hala tehlikedeydi. Bu yüzden vakit kaybetmeden olağanca hızıyla taht odasına yüzdü. 
Kendini içeriye soluk soluğa atabildiğinde göz kontağı kurduğu ilk kişi tahtta oturmakta olan Athena olmuştu. Sanki Flounder'ın yokluğunu daha yeni fark ediyormuş gibi alnına yasladığı elini yavaşa başından çeken Kraliçe hemen ardından tahtından kalktı ve perişan görünen çocuğa doğru fısıldadı. 


"Flounder?" 


Kraliçenin sesiyle arkası dönük duran Triton eşine döndü. Ardından o da çocuğu fark etti. Gür kaşları anlamsızlıkla çatıldı. 


"Arel.." dedi Flounder. "Onu kurtarmalıyız." 


Kraliçe oğlunun adını duyar duymaz hışımla Triton'a döndü. Hemen ardından askerler taht odasına ellerinin arasında kurtulmak için çırpınan Ursula'yla birlikte girdiler. Triton onu görür görmez sinirden kafayı yemiş gibi elinde tuttuğu mızrağın sivri ucuna Ursula'ya doğrultarak ona süzüldü. 


"Neden bu işin arkasında senin olduğunu düşünüyorum?!" 


Ursula gözlerini irileştirdi ve boğazına dayanan mızrağa rağmen ukalaca gülümsedi. "Her şeyi bana yıkmaya bayılırsın." 


"Bunu hak ettin." Triton en sert sesiyle cevapladı. 


"Neyi?" dedi Ursula sakin bir sesle. Sonraki kurduğu cümle ilkine nazaran bir çığlığı andırıyordu. 
"Hakkımı aradığım için iğrenç bir yaratığa dönüşmeyi mi?!" 


"Yeter!" 


Flounder bu aile tartışmasını daha fazla dinlemek yerine ikisini de susturdu. Kum saati hala Arel için işliyordu. Her salise değerliydi. Triton'dan güç alarak günlerdir kendine eziyet eden büyücüye yaklaştı , rolleri değişmiş gibilerdi. 


"Yaptığın büyüyü hemen boz!" 


Athena duyduğu şeyle eliyle ağzını kapatarak şaşkınlığını atlatmaya çalıştı. "Büyü mü? Ne yaptın oğluma?!" 


"Açıklamak için vakit yok." dedi Flounder panikle. Ardından Triton'a döndü. "Büyüyü kaldırmak zorunda! Yoksa Arel ölecek." 


Triton mızrağını Ursula'nın boğazına hiddetle bastırdı. "Her ne yaptıysan boz cadı!" 


Ursula canının acımasına rağmen atabildiği en şakrak kahkahayı attı. Bunu bile zaman harcamak için uzun tutmuştu. "Bozamam." dedi Triton'a bakıp gülümseyerek. Ardından bu defa aynı ifadeyle Flounder'a döndü. "Arkadaşın bunu kendi kabul etti. O istemeden hiç bir şeyi bozamam." 


Flounder yıkılmış bir ifadeyle omuzlarını düşürdüğünde Kraliçe ona bağırarak biricik oğluna ne olduğunu soruyor , alamadığı her yanıtta sesini daha da yükseltiyordu. Sesinin Flounder'a cam bir fanusun içindeymiş gibi ulaştığından habersizdi. Triton ise Ursula'nın nasıl bir yöntem izlediğini bildiği için oğlunu kaybetmiş sayıp şimdiden yas tutmaya başlamıştı bile. 


Herkesin umutsuzluktan kırıldığı saniyelerde Flounder aniden aklına gelen şeyle hüzün içinde eğdiği başını kaldırdı ve Ursula'nın önüne kadar geldi. 


"Hile yaptın!" dedi işaret parmağını ona doğrultup. "Sebastian'a yaptığın büyüyü bozmak zorundasın!" 


Ursula'nın yüzündeki eğlenir ifade Flounder'ın sözleriyle giderek asılırken Flounder küçük bir destek için bakışlarını Triton'a çevirdi. Bunun üzerine Triton otoriter bir sesle Ursula'ya yapabileceği en adaletli teklifi yaptı. 


"Canının bağışlanmasını istiyorsan oğlum yaşamak zorunda." dedi Triton üzerine basarak. Ursula ona ve diğerlerine yüzündeki nefret dolu ifadesini her birinin üzerinde teker teker gezdirdikten sonra omuzları yenilgiyle düştü. Hemen ardından bakışları Flounder'da sabitlendi. 


"Seni en başında gebertmeliydim." 
» 


Vaizin duası son bulduğunda birbirlerinin ellerine uzanmış ve vaizin kendilerine yönelteceği soruları beklemeye başlamışardı. Sebastian , Brianna'ya kaçamak bir gülümseme gönderdiğinde genç kız da utanarak ona karşılık verdi. Kaç gece hayalini kurduğu şeyi yaşıyor olmasını hala atlatamaması bir kenara , şuan Sebastian'la el ele tutuştuğuna bile inanamıyordu. Her ne kadar bundan son derece mutlu olsa da diğer yanı bir gecede nelerin değiştiğini merak ediyordu. Yine de fazla kurcalamamak en iyisiydi. 


"Siz Sebastian Reed , şu anda elini tuttuğunuz Brianna Moore'ı karın olarak kabul ediyor ve Tanrı'nın bu tanıkları huzurunda , ikiniz de hayatta olduğu sürece ona sadık , sevgi dolu ve adanmış bir koca olmaya söz veriyor musunuz?" 


Vaizin Sebastian'a yönelttiği soru üzerine gülümseyerek ağzını aralayan Sebastian , biraz sonra ani bir baş ağrısıyla gözlerini sıkıca yumdu. Brianna kaşlarını çatıp Sebastian'ın elini daha sıkı kavradı ve ona biraz eğilerek ne olduğunu anlamaya çalıştı. "İyi misin?" 


Sebastian gözlerini yeniden açtığında karşısında kendisine endişe ile bakan Brianna ve etrafındaki diğer şeyler dönüyordu. Brianna'nın sesi bile kulaklarına çok derinden ulaşmıştı. Bir süre daha gözlerini yumarak toparlanmayı denedi. 


Bu sırada vaiz sorusunu yineledi. 
"Tekrar soruyorum ; söz veriyor musunuz?" 


Sebastian vaizin sesiyle gözlerini açtığında ilk olarak bakışları Brianna'yla tutuştukları ellerine kaydı. Ardından yavaşça Brianna'nın yüzüne , hemen sonra başını biraz sola çevirip kendilerini izleyen kalabalığa döndü. En önde oturan Nolan başını sallayıp pedere bir cevap vermesi gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Alnında biriken bir kaç damla ter şakaklarına doğru süzüldü. 
Adanmış bir koca mı? Brianna için mi? Kendini neyin içine sürüklemişti böyle...Geleceği bir kaç saniye içinde gözlerinin önünde oynamaya başladı. Yirmi sene sonra Brianna'nın yemekleri yüzünden muhtemelen obez olurdu. Etrafta koşuşturup kafa patlatan sekiz çocuk ve Brianna'nın daha önce tanışmadığı cadı tarafı... Ah...neden bunu yapıyordu ki? 


Brianna'nın ellerini aniden bırakıp geriye doğru bir kaç adım attı. Herkes nefeslerini tutmuş , Sebastian'ın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışırken o diğerlerini umursamadan doğruca Brianna'ya bakıyordu. 


"Özür dilerim Anna , seninle evlenemem." 


Kalabalıktan yükselen şaşırma sesleri ve vaizin kitabını kapatmasıyla yükselen ses kilisede yankılandığında Brianna kendinden uzaklaşan Sebastian'a bir kaç adım attı ama Sebastian yine geriledi. 


"Ne demek evlenemem!" diye bağırdı Brianna. Elindeki çiçeği Sebastian'a fırlattı ve çiçek Sebastian'a çarpıp yere düşerek buketinden ayrıldı. Brianna yere çöküp ellerini yüzüne kapatarak utanç içinde ağlarken Sebastian kilise duvarlarının üzerine geldiğini hissedip bunaltıyla dışarı çıkmak için hızla kapıya adımladı. Ancak kolunu sertçe tutan biri ona engel oldu. Arkasını döndüğünde beklemediği bir anda Bay Moore yüzüne bir yumruk savurdu ve Sebastian'ın yere düşmesine sebep oldu. 


"Hayatını mahvedeceğim senin! Kurtuluşun yok Reed!" 


Sebastian bir şey söylemeden ayağa kalkıp hızlı davranarak kilisenin kapısından dışarı çıktığında ciğerlerine derin bir nefes çekip boş sokağı koşarak evlerine varmaya çalışıyordu. Dudağından süzülen kanı elinin tersiyle sildi ve boğazını sıkan kravatını hırsla çözmeye çalıştı. Kendi elleriyle cehenneme çevirdiği hayatı yüzünden sinirleri bozulmuş bir şekilde gözlerinden taşan yaşları da temizledi ve evlerinin bahçesinden içeri girdi. 


Kapıları aralıktı , kaşlarını çatarak eve girdi. Nefes nefese merdivenleri çıkarken hareketleri az öncekine göre çok daha yavaştı. Kendi odasına girecekti , ancak kardeşinin aralık duran kapısından gördüğü bir ayak onu odaya girmeye itti. Kapıyı araladığında Riley sırtını yatağa yaslamış , yalnızca oturuyordu. Gülümsedi , içeriye adımladı ve kardeşinin yanına oturdu. Ancak Riley 


bakışlarını ondan kaçırarak kalçasını yerde sürükleyerek Sebastian'dan en uzak köşeye süründü. Bir yandan da abisinin neden dudağının patladığını merak ediyor , arada bir başını kaldırıp bakıyordu. 


"Ne oldu?" dedi hala bakışlarını Sebastian'dan kaçırırken. Ses tonundaki ima Sebastian'ı yeniden gülümsetmişti. 


"Her şeyi mahvettim." dedi Sebastian yorgun bir sesle. Dizlerini kendine çekip başını arkaya atarak yatağa yasladı. 


"Onu zaten biliyorum. Dudağına ne olduğunu sormuştum." 


Sebastian omuzlarını silkti ve gözlerini kapatıp biraz uyuklamak istedi. "Brianna'yla evlenmeyeceğimi söyleyince Bay Moore güzel bir hediye bıraktı." Uykuya daldığı için sesi sonlara doğru bir mırıltıya dönüştü. 


Kurduğu cümleyle Riley aniden ona doğru döndü ve yerinden fırlayarak ayağa kalktı. "Ne?!" 
Abisinin göğsüne iyi bir yumruk vurdu ve Sebastian nefesi kesilerek gözlerini açtı. "Senin yüzünden arkadaşımdan oldum!" 


"Neyden bahsediyorsun?" dedi Sebastian anlamsızlıkla buruşturduğu yüzüyle. Riley sesini yükseltip bu defa abisinin koluna vurdu. "Angel'dan tabii ki!" 


Sebastian uzun süre sonra varlığını yeni fark ediyormuş gibi bir süre donup kalırken aşağıdan dış kapının gürültüyle kapanma sesi ikilinin kulaklarına ulaştı. Angel..onu dünden beri görmemişti. 


"Nerede 07?" diye sordu Riley'e. Bu sırada merdivenlerden çıkmakta olan kişi ayağını yere öyle bir vuruyordu ki yer adeta sallanıyordu. Az sonra Riley'nin kapısı hızla açıldığında duvara çarpıp büyük bir gürültü çıkarmıştı. Kapının önünde öfkeden deliye dönmüş bir Nolan duruyordu. 


"Ne yapmaya çalışıyorsun Sebastian?!" diye bağırdığında Sebastian onu dinlemek yerine hala Riley'den bir cevap bekliyordu. 


"Bizi herkese rezil ettin! Zavallı kız çeşme gibi ağlıyor!" 


Sebastian onu duymazlıktan gelerek Riley'nin omuzlarını tuttu. "Nerede dedim Riley...Angel nerede?" 


Riley bağırıp duran annesine ve Sebastian'a ürkek birer bakış atıp işaret parmağıyla tıpkı Arel gibi dolabının üzerindeki deniz resmini işaret etti. Sebastian başını Riley'nin dolabına çevirdi ve resme bir süre bakıp fısıldadı. "Deniz mi?" 


Deniz resmine bakıp incelerken Riley'nin hemen yanına yapıştırdığı diğer resimler dikkatini çekti. 
Kaşlarını çatarak oturduğu yerden doğruldu. Nolan hala ona bağırıyordu. Annelerini ilk defa bu denli sinirli görüyorlardı ancak şimdi Sebastian'ın önemseyeceği en son şey bu olurdu. Çünkü önünde duran resimler aklında yalnızca tek bir şeyi canlandırıyordu. 


İlk kağıtta deniz ve denizin üzerinde yanan bir gemi vardı. Parmaklarını pastel boyanın üzerinde gezdirip bir diğerine geçti. Bunu çizdiğinde Riley Angel'la dalga geçmişti. 
"Sana diyorum ki ; bu bir balık!" Riley'nin o günkü sesi kulaklarında çınladı. 


"Ama elleri var!" 
Diğer bir resme geçti. Bu defa beceriksizce çizilmiş bir halka duruyordu. Ucundaki şey her ne ise 


parçalanmış gibiydi. Sebastian'ın bir eli boğazına gitti. Bu bir kolye miydi? "Riley?" diye sordu Sebstian hala resimlere bakarken. Ardında başını şaşkınlıkla arkasında duran kardeşine çevirdi. 


"Bunları Angel mı çizdi?" 


Riley usulca başını salladığı sırada Nolan oğlunun konuyla alakasız sorusuna karşılık daha çok küplere binmiş bir halde bağırdı. "Sebastian ne saçmalıyorsun?! Bana aklımı mı kaybettireceksin?!" 


Sebastian annesine doğru döndü ve kıpkırmızı olmuş yüzünü ellerinin arasına alıp alnına bir öpücük kondurdu. "Sonra anne..sonra konuşalım." 


Sebastian annesinin bir şey demesine fırsat vermeden kapıdan sıvışıp çıkarken Nolan merdivenlerden inen oğlunun arkasından bağırmaya devam etti. "Nereye gidiyorsun?!" 


Riley abisinin arkasından koşup trabzanlara tutunurken arkasından gülümseyerek bakıyordu. Nolan kafası karışmış bir şekilde bakışlarını dış kapıdan çıkmakta olan Sebastian'dan çekip kızına yöneltti. Neler olduğunu anlayamamıştı ama kafası çok dolu olduğundan oğlu döndüğünde hesaplaşmayı tercih etmişti. 


Sebastian salaklığına lanetler okuyarak üzerinde damatlığıyla koşuyordu. Onu çoktan kaybetmiş olma düşüncesi bütün bedenini titretiyor , her aklına geldiğinde koşuşu daha da hızlanıyordu. 
Gözlerinin önünde sürekli olarak Arel'in görüntüsü beliriyordu. Mesela lunapark günü Brianna'nın getirdiği keki yediğinde Angel'ın ifadesi... Yüzündeki hüznü sanki daha yeni fark ediyordu. 


"Aptal!" diye bağırdı kendi kendine. Bu kadar körleştiğine inanamıyordu. Ayak tabanları yere o kadar sert vuruyordu ki artık acımaya başlamışlardı. O sırada ara sokaktan aniden önüne çıkan küçük bir yük arabası yüzünden hızını düşürmeye çalıştı ancak aralarındaki mesafe o kadar azdı ki yalnızca arabaya çarpıp yere düşerek durabilmişti. Arabanın üzerindeki kasalar yere düşüp içerisindeki meyve sebzeler yerlere saçılırken nefes nefese ne yapacağını düşünüyordu. Başını kaldırıp kasaların sahibine baktı ve Yancy ile karşılaştı. 

"Çok üzgünüm Yancy." Eline bir kaç domates alıp kasalara geri koymak için hamlede bulundu ancak Yancy eline vurup ona engel oldu. 


"Bırak şimdi onları. Git hadi." 


Sebastian elinden kayıp düşen domateslere ardından da Yancy'e baktı. Yaşlı adam onu kendine getirmek için bir kez daha bağırdı. "Git hadi ne duruyorsun?!" 


Sebastian başını iki yana sallayıp hızlıca ayağa kalktıktan sonra Yancy'i dinleyip koşmaya kaldığı yerden devam etti. Ardında bıraktığı yaşlı adamın , arkasından kahkaha attığını hayal meyal duymuştu. 


Sonunda istediği yere vardığında kayalıkların üzerinden hemen aşağıda duran kumsala bakıyordu. 
Önce sağına , ardından soluna bakındı ve Arel'e dair bir iz aradı. Ardından onu denizin dibinde , dalgaları izlerken buldu. Gülümseyerek ellerini ağzına siper etti ve var gücüyle bağırdı. 


"Angel!" 


Arel yüzünü buruşturarak sese doğru başını kaldırdı. Ardından kayalıkların üzerinden kendine gülümseyerek bakan nefes nefese kalmış adamla buluştu gözleri. Vücuduyla birlikte şaşkınlık içinde Sebastian'a doğru döndü. Sebastian onu bulma heyecanıyla kayalıkları inmeye başladığında hızlı davrandığı için ayağı kayıyor , arada bir tökezliyordu. Üzerlerine düşmekte olan güneş ışığıysa artık tepenin ardında kalmıştı. 


Güneş batmıştı. 


Sebastian kumun üzerinde bata çıka kendine doğru koşarken Arel onun düşündüğünden daha şık 


olduğunu geçiriyordu içinden. Bir daha onu görmeyi hayal bile edemezken şimdi yanına kadar gelmiş , hatta kendisine nefessiz kalacak kadar sıkı sarılmıştı. Arel ne yapacağını bilemez bir halde ellerini ürkekçe Sebastian'ın gövdesine sardı ve çenesini omzuna yasladı. Sebastian ise ciğerlerini özlediği çilek kokusuyla doldurup Arel'i kaybetmemiş olmanın sevincini yaşıyordu. 


"Beni affedebilecek misin?" diye fısıldadı Sebastian. 
Seni nasıl affetmem? 


Az sonra kollarının altındaki bedenin sarsıldığını hissetti Sebastian. Bir kaç saniye sonra da omzundaki ıslaklığı...Arel'in belinde duran ellerinden birini saçlarına götürdü ve başını yapabilecekmiş gibi kendine daha çok bastırdı. Ancak o Arel'i ne kadar kollarının arasında tutmak istese de Arel de bir o kadar ondan kaçmak için çabalamaya başlamıştı. 


"Sorun ne Angel-" 


Sebastian neler olduğunu anlamaya çalışırken Arel'in güçten kesilmiş gibi kendini yere bırakmasıyla o da Arel'le birlikte kumların üzerine düşmüştü. Arel hala Sebastian'ın boynunda duran ellerini ani bir hareketle çekip ondan kaçabileceği en uzak notaya gitmeye çalışırken Sebastian ise önünde duran mucizeyi aralık bir ağızla seyrediyordu. Kendinden gerileyerek kaçmaya çalışan Arel'e doğru emekledi , ellerini tutup onu durdurdu ve başını eğip bedeninin aşağısına kaşlarını çatarak baktı. 


"Bence bu yalnızca onun hayal gücü." 
"Yada balıkların elleri olduğunu sanıyor!" 


Aklında buna benzeyen tek bir görüntü canlanıyordu. Angel'ın yaptığı resim...çünkü şuan Angel'ın ayakları yerine tıpkı bir balık gibi kuyruğu vardı. Mavinin en güzel tonları sanki onda toplanmış gibiydi. Bakışlarını bir süre ayıramadı , Arel ise ona bakmaktan kaçınıyordu. 


"Sendin." dedi Sebastian bakışlarını Arel'in yüzüne çevirip. "Hudson kazasında beni kurtaran sendin." 


Arel bir süre hiç bir tepki vermedi. Sebastian şuan kendinden iğreniyor olmalıydı. Oysa bunu görmemesi gerekiyordu. Bakışlarını utangaçça ona yöneltti..yalnızca bir saniye. Kendisine nasıl beklentiyle baktığını gördü. Gözlerini yeniden kumlara çevirdi. Ardından Sebastian'ın hiç beklemediği bir şey oldu. 


"Bendim." 


Sebastian en şaşkın ifadesiyle Arel'e bakmaya başladığında kulaklarına inanamıyor gibiydi. 
Beklediği yalnızca küçük bir baş oynatmasıyken şimdi ilk defa duyduğu bu ess...Gördüğü ve duyduğu şeyler birer hayal olabilir miydi? Çünkü karşısındaki bu varlık daha önce gördüğü bütün her şeyden güzel , duyduğu ses dinlediği bütün şarkılardan daha melodikti. 


"Seni o gemide gördüm." Arel'in yüzüne buruk bir tebessüm yayıldı. Bakışları hala kumu seyrediyor , arada bir yukarı tırmanıp ürkekçe Sebastian'la buluşuyordu. "Ben.." bir damla yaş yanağından yuvarlanıp kumların üzerine düştü. "..ben seni çok sevdim..Sebastian." 


Arel , Sebastian'ın ne tepki vereceğini bilemez haline karşılık , bir şey söylemesine fırsat vermeden boynuna sarıldı. Biraz sonra Sebastian da art arda yaşadığı şaşkınlıkları bir kenara bırakıp kollarını Arel'e sarabilmişti. Kafasında bir çok soru işareti vardı. Sormaya hangisinden başlayacağını da bilmiyordu. Belki de neden yüzgeçleri olduğunu sormakla başlayabilirdi. 


"Artık korkmuyorum." 


Sebastian bir kez daha anlamsızlıkla kaşlarını çattı. Ancak Arel'in fısıltıyla kurduğu cümlesinin üzerinde durmadı. Çünkü konuşmaya başlasa soracağı ilk şey neyi kastettiği olmazdı. 


"Adım Arel." Yavaş ve yorulmuş çıkan sesine rağmen kıkırdadı. "Angel da güzeldi." 


"Arel.." diye fısıldadı Sebastian sesine hayranlık katarak. İsmini Sebastian'ın ağzından duymak yüzüne yorgun bir tebessüm bırakmıştı Arel'in. Başını eğip burnunu yavaşça Sebastian'ın boynuna sürttü , ardından omzuna geri yattı. 


"Neler olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok.." diye serzenişte bulundu Sebastian. Kafasının ne denli karıştığı ses tonuna yansıyordu. 


"Ama üstesinden gelebiliriz..değil mi?" 
Gelebilirler miydi? 


Sebastian , Arel'den gelecek her hangi bir yanıt bekledi. Aralarına aniden giren sessizlik Sebastian'ın bakışlarını omzunda yatan çocuğun saçlarına çevirmesine neden oldu. Arel'in sırtında duran eli onu hafifçe okşadı. 


"Arel?" 


Arel'in , Sebastian'ın boynuna sarılı kolu yavaşça aşağıya kayıp kumların üzerine düştüğünde Sebastian kaşlarını çatarak bu defa bakışlarını Arel'in eline çevirdi. Teni her zamankinden daha soluktu. 


"Arel?" diye sordu bu defa ona seslenmekten öte endişeyle. Bir eliyle belini diğeriyle ensesini kavrayıp onu omzundan ayırdığında Arel'in mavi gözleriyle karşılaşmayı umdu ancak göz kapaklarının ardına gizlenmişlerdi. Ellerinin arasında hareketsiz duran çocuğu ne yapacağını bilemez bir halde sarstı. 


"Arel aç gözlerini!" Sırtındaki elini yüzüne götürdü , yanağını kavradı ve yeniden sarstı. Gözleri aşağı inerek Arel'in boynuyla buluştu. Yanağında duran elini hiç istemeyerek oraya doğru sürükledi. Baş ve orta parmağını Arel'in şah damarına hizalarken elleri titriyordu. Parmaklarını tenine bastırdı..ancak hissettiği hiç bir şey olmamıştı. 


Yeniden denedi..alamadığı her geri dönütte gözleri biraz daha yaşardı. Son deneyişi ise yaşların firar etmeleriyle son buldu. Omuzları sarsılarak ağlarken ellerinin arasındaki bedeni kollarına çekti. 


"Ne oluyor anlamıyorum.." diye mırıldandı hıçkırıklarının arasından. Ardından etrafına bakındı. 
Kimseler yoktu. Başını metrelerce yüksek kayalıklara çevirdi ; çaresizce bağırdı. 


"Yardım edin!" 


Aldığı tek dönüt sesinin kendine geri ulaşmasıydı. Kızarmış gözlerini yeniden Arel'in bembeyaz olmuş yüzüne çevirdi. Dizlerinin üzerinde duruyorken kendini geriye attı ve kumun üzerine oturarak Arel'i kucağına çekti. Baş parmağını Arel'in bir çizgi kadar düz duran dudaklarında gezdirdi. Bir daha onu gülümserken göremeyecek miydi? Son iki gündür onu aslında ne kadar üzdüğünü sanki daha yeni fark ediyordu. Kendinden nefret etti. 


"Ben seni hak etmedim ki , neden sevdin beni?" Baş parmağıyla güldüğünde kısılan göz kenarlarını okşadı. Ardından bunu bir daha yapma şansının olmayacağı bilinciyle yavaşça başını aşağı eğdi. 
Yüzüyle arasında milimler kala duraksadı. Gözlerini yumup burnuna dolan çilek kokusunu içine 


çekti. 


Göz çeperine sığmayan bir kaç damla yaş Arel'in yanaklarına damlarken dudaklarını , kendisinin aksine içini ürperten soğuklutaki dudaklara bastırdı. Bunun bir veda olduğunu hala kabullenemeyen tarafı yüzünden yeniden omuzları sarsılmaya başladığında dudaklarını Arel'den ayırıp doğruldu ve onu göğsüne bastırıp bir elini sarı saçlarında gezdirdi. 


Arel'i bilmiyordu ama Sebastian kendini hiç bir zaman affetmeyecekti. 


Bundan sonra ne olacağını bile düşünemiyor, yalnızca burada oturup onu yanında tutmak istiyordu. Güneşin yokluğuyla havanın soğuduğunu fark ettiğinde iç güdüsel olarak kollarının arasındaki bedeni daha çok sarıp sarmaladı. Onu tek başına bıraktığı yağmurlu gecede sabaha kadar camın önünde titreyerek uyuduğundan habersizdi.. 


Akşam karanlığında , denizin yaptığı gel git sesleri eşliğinde Arel'in yüzünü zihnine kazıyormuşçasına izleyen Sebastian , önüne düşen perçemlerinin rüzgar yüzünden hareket ettiğini hissetti. Tıpkı meltem gibiydi , aldırış etmedi. Ancak çok geçmeden rüzgarın kum tanelerini havaya kaldırarak hafifçe savurduğunu fark etti. İlgisi bir anda sağına dönmüştü. Sanki bir şeyler olması gerektiğinden farklı gelişiyordu. Temkinli bir şekilde Arel'i daha çok sarmaladı. 


O sırada aniden çıkan rüzgar Sebastian'ı ürküterek şaşkınca başını kaldırmasına neden olduğunda rüzgarın şiddeti yüzünden saçları hatta üzerindeki kıyafetler sağa sola savruluyordu. Rüzgar bir çember şeklinde yalnızca etraflarında dönüyor , kum tanelerinin de kendiyle birlikte dans etmesini sağlıyordu. Sebastian kollarının arasındaki bedenin kendinden uzaklaştığını fark ettiğinde onu tutmak istedi ancak rüzgar buna izin vermiyordu. Arel'in bedeni yerden çok da yüksek olmayan bir noktaya kadar süzülürken Sebastian önünde olup bitenleri aralık bir ağızla izliyordu. 


Arel'in vücudu bir yay gibi gerildikten hemen sonra arkasından aniden parlamaya başlayan ışık , Sebastian'ın gözlerini koluyla siper etmesine neden olmuştu. Sarı ışık kümesi yoğun bir şekilde Arel'in vücudunda daireler çizerken Sebastian ışığa alışabildiği kadarıyla kısık gözlerle neler olduğunu izlemeye çalışıyordu. Yüreği ne kadar korkuyla da atsa bakışlarını Arel'den çeviremiyordu. Nefes almayı bile bırakmıştı. O sadece..çok güzeldi işte... 


Arel'in etrafını saran ışıkların arasından görebildiği kadarıyla bel altının yavaşça şekillendiğini fark etti Sebastian. Kuyruğunun mavilere bezenmiş rengi yavaşça ten rengine dönerken aynı anda ebatı da küçülüyordu. Sonunda kuyruğunun yerinde bir çift ayak belirdiğinde Sebastian elleriyle şaşkınlıkla ağzını kapattı. Çok geçmeden vücudunu saran ışıklar yavaş yavaş kaybolmaya başlarken üzerinde kendi bol kıyafetleri belirdi. Sanki onunla birlikte tamamlanmış gibi azalıp kaybolan ışıklarla birlikte Arel baygın bir şekilde yere süzüldü. Ayakları kuma değdiği anda Sebastian başını iki yana sallayıp kendine gelmeye çalışarak yorgunca diz çöken çocuğa dizlerinin üzerinde yanaştı. Arel kapalı gözleriyle yarı baygın bir halde soluklanırken Sebastian ellerini onun yüzüne koyup yaşıyor olmasına inanmaya çalışıyordu. 


"Sebastian?" diye sordu Arel mırıltı gibi çıkan sesiyle. Sebastian başını salladı. "Buradayım." 


Arel kafasını biraz toplayabildikten hemen sonra gözleri fal taşı gibi açıldı. Ellerinden biri heyecanla Sebastian'ın omzunu art arda dürtmeye başladığında ağzı şok içinde aralanmıştı. 


"Ayaklarım var!" 
Cümlesinin hemen ardından yine şok bir ifadeyle başını aniden kaldırdı. Sebastian'ı dürten eli boğazına gitti. "Konuşabiliyorum!" 


Arel sevinç içinde kahkahalar atarken Sebastian engel olamadığı gülümsemesiyle onu izliyordu. 
Onu bozuntuya vermemek için yüzündeki gülümsemesini bozmasa da da onun tam tersi bir şekilde 


mırıldandı. "Zaten böyle olması gerektiğini düşünen sadece benim galiba.." 
"Büyü bozuldu!" Sebastian'ın gülümseyen yüzü aniden düştü. "Bekle , büyü mü?" 


Arel mutluluk içinde başını gök yüzüne kaldırmış gülüp dururken aniden duraksayıp bakışlarını Sebastian'a çevirdi. Hala tebessüm ediyordu. 


"Ve bütün bunlar demek oluyor ki..." 


Sebastian kaşlarını çatıp Arel'in cümlesini devam ettirmesini beklerken çocuğun aniden üzerine atılmasıyla kumların üzerine yatmıştı. Biraz sonra dudaklarının üzerinde hissettiği baskıyla gözlerini yumdu ve Arel'in ensesini kavrayıp kendine daha çok bastırdı. Arel , Sebastian'ın yüzünü elleri arasına hapsedip onu doyasıya öperken karşılıklı aşkının tadını çıkarıyordu. Biraz sonra Sebastian'ın ensesindeki ellerini belinde hissetti. Hemen sonra sırtının zemine değmesiyle irkilmiş , pozisyon değişikliği ikisinin de bir anlığına gülümsemesini sağlamıştı. Sebastian , Arel'in gülüşünün üzerine bir öpücük kondurup geri çekildiğinde onu tekrar böyle görebildiği için Tanrı'ya şükürler ediyordu. 


Yalnızca denizin gel git seslerinin duyulduğu saniyelerde bundan daha farklı bir ses duymasıyla başını soluna , denize çevirdi Sebastian. Kıyıdan çok da uzak olmayan bir mesafeden denizin içinden kendilerine bakan bir adam fark eden Sebastian dilinin ucuna kadar gelen küfrü yutup daha farklı bir tepki verdi. 


"Aman Tanrım! Bunca zamandır orada mıydın?!" 


Sebastian'ın verdiği ani tepkiyle Arel de anlamsız bakışlarıyla sağına döndü. Sebastian'ın aksine bu Arel'e çok tanıdık bir simaydı. 


"Baba?" 


Sebastian'ın yüzü dehşet bir ifadeye büründü. "Baba mı?!" Bulundukları pozisyondan kurtulmak için alelacele Arel'in üzerinden kalktı ve üstüne başına çeki düzen verdi. Kendisinin aksine Arel oldukça yavaş davranıyordu. Çünkü suçlu olduğunu biliyordu , yüzleşmek zorunda kalmak onu 

germişti. 


Yattığı yerden yavaşça ayaklanan Arel , paçalarının ıslanmasına aldırış etmeden Triton'a doğru yürüdü. Triton'ın hemen arkasında duran Athena , oğlunu sapasağlam görebildiği için sevinç göz yaşları döküyordu. Biraz sonra yüzeye çıkan Flounder da arkadaşının gayet iyi olduğunu teyit edebildiğinde rahatlamış bir nefes vermişti. 


"İstediğin kişi olamadığım için özür dilerim baba." Başı yere eğikti , Triton'ın yüzüne bakamıyordu. 
Tam o anda başını okşayan bir el hissetti. Hemen sonra Triton'ın geniş eli Arel'in omzunu kavradı ve kendine çekti. Arel ne olduğunu anlamaz bir şekilde babasının kolları altında ezilirken Flounder'a iri gözlerle bakıyordu. 


"Önemli olan.." diye başladı Triton. Kudretine rağmen göz çeperlerinden bir kaç damla yaş damlamıştı. Eşinin elini omzunda hissetti. Başını çevirdi ve Athena'yla göz göze geldiler. Athena başını sallayıp cümlesini bitirmesi için Triton'ı cesaretlendirdi. 


"..senin mutluluğun." 


Arel duyduklarıyla sevinç içinde gülümseyip babasına sıkı sıkı sarılırken fikrini neyin değiştirdiğini de içten içe merak ediyordu. Kurcalamadı , Triton'ın ardından annesine de kocaman sarıldı. Göz altlarındaki morluğu fark etti. İçi ezildi. 


"Herkesin kuyruğu var. Hala tek ilgincine giden benim." dedi Sebastian bakışlarını hepsinde teker teker gülümseyerek gezdirirken. Onu herhangi birisi duymuş gibi durmuyordu. 

Arel , son olarak en yakın dostuna sarılırken onda her zamanki Flounder'dan farklı bir şeyler fark etti. Zayıflamıştı , göz altları annesininkinden daha koyuydu. 


"Flounder , sen iyi misin?" 


Arel'in sorusunu Athena cevaplamak için konuşmaya başlamıştı ki Flounder cümlesini bitirmesine engel oldu. 


"Flounder-" 


"Sadece uykusuzum." Flounder elini Arel'in omzuna koyup bakışlarını Athena'ya çevirdi. Athena vermek istediği mesajı alıp sustu ve ona genişçe gülümsedi. Flounder , eğer başına gelenleri Arel öğrenirse ne denli sarsılacağını bilecek kadar onu tanıyordu. Onu daha fazla üzmek yerine başına gelenleri bir sır olarak saklayıp mutluluğuna ortak olmayı seçmişti. 


"Yokluğunda gözümüzü bile kırpmadık." 


Arel, arkadaşına bir kez daha içtenlikle sarılıp sırtını sıvazlarken Athena'nın sesi bir kez daha duyuldu. Bu defa ilgi odağı Sebastian olmuştu. 


"Oğlumu kurtardığın için teşekkür ederim." dedi yumuşak sesinin titremesine engel olamayarak. 
Triton bir koluyla eşini sardığında Athena da onun göğsüne sığındı. 
"Ben mi?" dedi Sebastian işaret parmağını kendi göğsüne bastırıp. "Kurtarmış mıyım?" 


Flounder , Arel'e sarılırken bir yandan da konuşmaya dahil olmadan edememişti. "Evet , onu öptünya." dedi gözlerini devirmesine engel olmadan. Hala Arel'in bu insanda ne bulduğunu anlayamıyordu. 


"Ha o mu?" dedi Sebastian genişçe gülümseyerek. Elini mütevazi davranmaya çalışır gibi havada salladı. "Sorun değil , hep yapabilirim." 


Boğazına doğru değen sivri şeylerle nefesi kesildi Sebastian'ın. Bakışları Triton'ın elinde tuttuğu mızrağa ve az sonra Triton'ın çatılmış gür kaşlarıyla buluştu. Sesli bir şekilde yutkundu. 


"Babanın mızrağı var." 


Korku dolu mırıltısı Arel'in kulağına ulaştığında Arel kıkırdayarak babasının Sebastian'a doğrulttuğu kolunu tutarak aşağı çekti. "Baba!" dedi bir yandan da ona sahtece kızarak. Triton homurdanarak Sebastian'a doğrulttuğu mızrağı geri indirdi. Oğlunu çaldığı için ona kin besleyen tarafını susturamıyordu. 


Arel , ailesiyle birlikte geçirdiği vaktin sonuna geldiğinde onlar denizin altına süzülmüş , Arel ve Sebastian da sahilin boş olmasını fırsat bilerek ellerini birbirlerine kenetleyip kayalıkları çıkmak için yavaş adımlarla yürümeye başlamışlardı. 


"Dilsiz , kimsesiz , dolandırıcı çocuğa da bakın!" dedi Sebastian yüzündeki abartı şaşkınlıkla yanı başındaki Arel'e dönüp. 


"Brianna'dan nefret eden adama bakın! Bugün evleniyordu." Seb'in üzerindeki damatlığı işaret etti. 


Sebastian art arda gelişen olaylardan bir kaç saat öncesine kadar yaşadığı tüm şeyleri unutmuştu. 
Arel'in cümlesi bir tokat gibi suratına çarptığında olduğu yerde durdu. Gözlerini sıkıca kapatıp yüzünü ekşitirken Arel ne olduğunu anlamaya çalışırcasına önüne geçerek onu seyrediyordu. 


"Agh.." Elleriyle yüzünü kapadı. "İşi bırak evim bile yok artık! Bay Moore beni satın alacak." 


Sebastian'ın serzenişlerine karşılık Arel'in yüzünde bir tebessüm belirdi. Sebastian'ın yüzünü kapayan ellerine uzanıp onları tutarak iki yana çekti ve yüzünü açığa çıkardı. 


"Ya da sen onu satın alırsın?" 

Sebastian gözlerini açtı ve Arel' baktı. "Nasıl?" 

"Sebastian , ben prensim." 

Sebastian kaşlarını olabildiğince kaldırdı. "Hiç bu açıdan bakmamıştım ben." 

Arel kıkırdayıp yeniden Sebastian'ın elini tuttu ve birlikte yürümeye devam ettiler. 
"Yani bir balıktın." 

"Deniz erkeği." diyerek düzeltti Arel onu. 

"Sonra ayakların çıkıverdi." 


Arel bir iç geçirdi ve Sebastian'ın kolunu tutup kendi omzuna atarak kolunun altına girdi. "Hepsini anlatacağım." dedi başını onun göğsüne yaslayıp. "Önce biraz tadını çıkarayım." 


Sebastian başını sallayarak onu onayladı. "Tabii , keyfine bak." Diğer koluyla da onu sarıp sessiz sessiz yürümeye devam ederlerken yaklaşık üç metre sonra Sebastian çenesini tutamayarak Arel'e sorular sormaya devam etti. 


"Tanrı aşkına nasıl nefes alıyordun?" 


"Tamam!" Sebastian'ın kafasındaki soru işaretlerini gidermek için başını onun göğsünden kaldırdı ve derin bir nefes aldı. 


"Anlatmaya başlıyorum..." 


SON 


Fırçasını baş parmağıyla tuttuğu palete götürüp , renkleri karıştırarak elde ettiği zümrüt yeşiline buladıktan hemen sonra tuvalin arkasındaki resimlediği manzaraya göz gezdirdi. Yaklaşık on beş dakikadır çiçeğin üzerindeki kelebek , çizmesini ister gibi hareket etmiyordu. Gülümsedi , çimenleri çizmek için fırçasını tuvale götürdü. Güzel bir başlangıç yapmıştı...En azından çimene benzemişlerdi. Diğer bir rengi elde etmek için fırçasını yine paletine sürükledi. Bu defa az öncekinden daha açık bir yeşil elde etti. Bu , çiçeğin sapı olacaktı. Detaylara bakmak için başını kaldırarak yeniden önündeki manzaraya döndü. Ancak kelebek olması gereken yerde değildi. 
Çiçeğinin üzerine büyükçe bir gölge düşmüştü ve bunun sebebi kendisine gülümseyerek bakan diğer bir çiçeğiydi. 


"Sebastian!" dedi yüzünde oluşan tebessümle elindekileri yanındaki küçük sehpaya bırakırken. 
Ona doğru koşup boynuna zıplarken Sebastian da neşesine karşılık veriyordu. 


"Daha geç geleceğini sanıyordum!" Yanağına sulu bir öpücük kondurup yüz yüze gelmek için biraz geri çekildi. 


"İşim erken bitti." dedi burnunu Arel'inkine sürtüp. "Yüzünü boyamayı nasıl başardın?" Ellerini kaldırıp Arel'in çenesine ve yanağına bulaşmış boyayı temizledi. Ardından yüzünü ellerinin arasına alıp eğilerek dudaklarına uzunca bir öpücük bıraktı. Ardından bahçeden evlerine kadar uzanan patika yolu birbirlerine sırnaşarak yürümeye başladılar. 


Evleri insanlardan , kasabadan , gözlerden uzaktı. Yapımında Seb ve Arel büyük rol oynamış, evi istedikleri gibi dizayn edebilmişlerdi. Bir çok penceresi vardı ki bunu güneşin tadını doya doya çıkarmayı arzulayan Arel'in isteğiydi. Bahçelerinde bir çok çiçek türü vardı. Her gün birini çizmek Arel için bir hobiye dönüşmüştü. En azından Sebastian yokken oyalanabilecek bir şeyler bulabiliyordu. 


Sebastian ise artık kendi işinin patronuydu. Kendine ait bir çok yük gemisi vardı ve hepsini gayet iyi idare ediyordu. Her ne kadar maddi olarak sıkıntı çekmeseler de Sebastian işini bırakmak istememişti. Gemicilik onun her şeyiydi. Yine de bir gün Lorenzo'nun patronu olabileceği aklının ucundan geçmezdi. 


Evlerine uzanan patikayı geçip aralık olan çelik kapıdan içeri girdiklerinde Arel'in , üzeri boyalarla kaplı önlüğünü boynundan çıkarıp atmasıyla Sebastian'a doğru atılması bir olmuştu. Sebastian da onu büyük bir açlıkla karşılayıp öpüşlerine karşılık verirken Arel'in bacaklarını ona sarıp kucağına tırmanmasıyla ellerini kalçasına koyup işini kolaylaştırdı. İkisinin de nefessiz kaldığı anda Arel dudaklarını bu defa Sebastian'ın boynuna götürdü ve küçük öpücükler kondurarak Sebastian'ın gözlerini yummasına neden oldu. 


"Arel.." diye mırıldandı Sebastian başını arkaya itip. Arel dudaklarını Sebastian'ın boynundan çekmeden cevap verdi. "Efendim?" 


"Sıkılmadın mı?" 


Sebastian'ın sorusu Arel'in duraklamasına , bu defa cevabını Seb'in boynundan bir kaç santim uzaklaşarak cevaplamasına neden olmuştu. "Sen yanımdayken neden sıkılayım ki?" Ardından işine kaldığı yerden devam etti. 


Sebastian derin bir kahkaha atıp başını çevirerek Arel'in ensesine bir öpücük kondurdu. "O halde cebimdeki Paris biletleri çöpe gidecek desene." 


Arel başını hışımla kaldırıp iri gözlerle Sebastian'a bakarken yüzünü ellerinin arasına alıp heyecanla sarstı. "Paris mi?! Lütfen Paris'e gidelim! O ne?" 


Sebastian başını sağa çevirip elini hemen yanlarındaki masanın üzerinde duran heykelciğe uzattı. 
Demirden yapılma Eyfel Kulesi heykelini Arel'in gözlerinin önüne kadar getirdi. Evin her yeri biblolar , heykeller ve şehir simgeleriyle doluydu ancak Arel elbette bir çoğunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. İşte bu Eyfel Kulesi gibi...Evlerinde geçirdikleri bir kaç ay her ne kadar neşe dolu geçse de Sebastian , Arel'in hala gezip görmek istediğinin farkındaydı. Onu bu arzusundan mahrum bırakmak isteyeceği en son şey olurdu. 


"İşte.." dedi Sebastian elindeki heykeli bir tur çevirip. "Buraya gideceğiz. Eyfel Kulesi..." 


Arel'in ağzı şaşkınlıkla aralandı ve Sebastian'ın avucundaki heykele uzandı. O da Sebastian gibi heykeli bir tur çevirip iyice inceledi. "Ama bu çok küçük." 


Sebastian , Arel'in hayal kırıklığına gülmemeye çalışarak dudaklarını birbirine bastırırken tek gözünü yumup bir ihtimalmiş gibi başını iki yana oynattı. "Buna gidince kendin karar verirsin artık." 


Arel bütün ilgisini elindeki kuleye yöneltip çatık kaşlarla onu izlerken bacakları hala Sebastian'a sarılıydı. Sebastian varlığını belli etmek ister gibi hafifçe öksürdü ancak Arel farklı alemlere dalmış gibiydi. 

"Eee? Az önce bir şeyler yapıyordun." dedi Sebastian beklentiyle. Arel çatık kaşlarıyla başını kaldırıp Sebastian'a baktı ve aniden kucağından atlayarak ayaklarını zemine bastı. 


"Hazırlanmamız gerek Seb! Hadi gel!" 


Yatak odasına çıkan merdivene koşup hızlı hızlı çıkarken Sebastian omuzlarını üzgünce indirip bir süre arkasından baktı. 


"Üf ya.." diye mırıldandı kendi kendine. "Neden hemen söyledim ki?" 


"Bu , dönme dolaptan bile yüksek!" 


Arel hemen önündeki tellere sarınıp bir türlü kapayamadığı ağzıyla manzaraya ve nokta kadar görünen insanlara bakarken Sebastian da onu izliyordu. Arel'in düşlediğinden kat be kat daha büyüktü Eyfel Kulesi. Bu da daha çok hayran olmasına sebep olmuştu. 


Bulundukları yerin ıssızlığından fırsat bilip hala büyük bir şaşkınlıkla manzarayı ve etrafını izleyen Arel'in arkasından sarılan Sebastian , kollarını beline dolayıp çenesini omzuna koydu. Arel de başını geriye atarak başını Sebastian'ın göğsüne yasladı. 


"Dondurma arabasına bak! Kutu gibi." dedi Arel kıkırdayarak. Sebastian da onunla birlikte gülüp başını çevirdi ve saçlarını bir kaç kere öptü. 


"Beğendin mi?" diye sordu fısıldayarak. Arel başını hızlıca salladı. "Bayıldım! Keşke eve götürebilsem." 


Sebastian sarsılarak gülerken Arel de başını ona çevirip dudaklarına uzanmak için bir hamlede bulundu. Ancak kulenin merdivenlerinde duydukları ayak sesleri ikilinin aniden birbirinden ayrılmasına ve iki arkadaş gibi yan yana durmalarına neden olunca Arel üzgünce omuzlarını indirdi. İki çift tam yanlarına gelip sarmaş dolaş önlerindeki manzarayı seyrederlerken onları 


imrenen bakışlarıyla izleyen Arel , biraz sonra elinde diğer bir eli hissedince sağına dönüp Sebastian'a baktı. Mutsuz olduğunu sanmaması için ona gülümsedi , ardından ona sokulup gizlice eline sarınarak karşılık verdi. 


Hiç konuşmadan manzarayı izlemeye devam ederlerken yanlarındaki adamın aniden diz çökmesiyle ne olduğunu anlamak için bakışlarını onlara çevirdi Arel. Elinde tuttuğu kırmızı kutuyu ayaktaki kadının görüşüne sokan adam kutuyu açtığında kadını karşılayan yüzük onu gülümsetmiş , adamın konuşmasına bil izin vermeden "Evet!" diye atılmasına sebep olmuştu. 


"İmkansız olduğunu biliyorsun." diye fısıldadı Sebastian , sanki Arel'in aklından geçenleri okuyabilmiş gibi. Arel , başını eğip gizlice tutuştukları ellerine bakarken bir iç geçirdi. 


"Bu hiç adil değil." 


Elinden bir şey gelmediği için ona hak verircesine başını ağır ağır salladı Sebastian. Yeni nişanlı çift diğer bir kata çıkmak için merdivenlere yönelirken etraf boşalmasına rağmen Arel elini Sebastian'ınkinden usulca çekip paltosunun cebine koydu. 


"Bir tanem yapma böyle.." diye konuştu Sebastian kendinden uzaklaşan Arel'e yaklaşıp. "Ben istemiyor muyum sanıyorsu-" 


"Aslında , evlenebiliriz." 


Arel'in cümlesi Sebastian'in duraksamasına , hatta bir kaç saniye anlamsızca Arel'e bakmasına neden olunca Arel devam etmesi gerektiğini fark ederek biraz çekingen bir şekilde konuşmasını sürdürdü. 


"Bizim dünyamız sizinki kadar katı değil." 


Sebastian gözlerini kırpıştırıp duyduklarını hazmetmeye çalışırcasına bir kaç saniye yalnızca Arel'e baktı. 


"Ama.." dedi Sebastian duraksamasına engel olamayarak. "Nasıl olacak ki?" Kafası karışmış gibi kaşları olabildiğince çatıldı. 


"Hah.." dedi Arel işi biraz dalgaya vurarak. "Keşke bizi bir süreliğine 'balığa' çevirebilecek kudrette biri olsaydı. Şansa bak , bu babam!" 


Sebastian , Arel'in imasına kırılmış bir şekilde yüzünü astı ve bu sırada söylediklerini düşünmeye başladı. Farklı hissetmeden bir şeylerin parçası olabilme imkanının sunulması elbette harika bir şeydi. Ancak Sebastian'ı o an anlık bir dehşete sürükleyen şey bir kuyruğa sahip olmaktı. İçinde yaşadığı tereddüt yüzüne yansıdığı anda söylediği şeyden büyük bir pişmanlık duymaya başlayan Arel , omuzlarını silkip yönünü manzaraya çevirdi ve gergince elleriyle oynarken konuştu. 


"Boş ver , saçmaladım." 


Arel , bakışlarını manzaradan çekip ayaklarına dikerken Sebastian onu kırdığını fark ettiğinde kendini pataklama isteğini zar zor bastırdı. Ancak bundan daha iyisini yapabilirdi. Adımlarını kulenin merdivenlerine çevirip hızlıca çıkarken arkasında bıraktığı Arel onun gidişini fark etmeyecek kadar dalmıştı. Merdivenleri ikişer ikişer çıkıp aradığı şeyin biraz ileride olduğunu görmesiyle ellerini ceplerine koyup oraya ilerledi. Cebinden çıkardığı bir deste parayla az önceki çiftin yanına ulaştığında parayı adamın eline tutuşturup hemen sonra kadının elini tutarak kaldırdı ve yüzük parmağındaki yüzüğü çıkardı. 


"Bu hanım daha iyisini hak ediyor." dedi bir yandan da , eline tutuşturulan parayı iri gözlerle sayan 


adam o an Sebastan'ı duymuşa benzemiyordu. 


Sebastian avucundaki yüzükle merdivenleri çabucak inerek Arel'in bulunduğu kata geldiğinde onun hala bıraktığı yerde durduğunu gördü ve yüzüne yayılan tebessümle yanına ilerledi. Biraz arkasında durup tek dizini kırarak çöktükten sonra hala varlığını fark etmemiş olan Arel'in dikkatini çekebilmek için boğazını temizliyormuş gibi yaparak hafifçe öksürdü. Sebastian'ın alçaktan gelen sesiyle başını şaşkınca soluna çeviren Arel , tıpkı az önceki adam gibi yere çömelmiş , parmaklarının ucunda yine az öncekinin tıpkısı bir yüzükle kendisine gülümseyen yüzüyle karşılaştı. Kaşları anlamsızlıkla havaya kalkarken üşüdüğü için kabanının cebine soktuğu ellerini dışarı çıkardı ve vücuduyla birlikte Sebastian'a döndü. Aniden çıkan rüzgar sarı saçlarını dağıttığında önüne gelen perçemini kulağının arkasına sıkıştırırken başı eğik , Sebastian'ı izliyordu. 


"Arel..." diye söze başladı Sebasitan. Yüzündeki tebessümü bir an olsun bozmadan cümlesini tamamlamak için dudaklarını araladı. 


"Benimle evlenir misin?" 


Arel gözlerini irileştirip duyduğu şeyi hazmetmeyi başardıktan hemen sonra olduğu yerde bir kez zıplayıp gülümseyerek Sebastian'ın eline sarıldı. 


"Evet! Elbette evet!" 


Sebastian da Arel'in ellerini tutup ayağa kalktıktan hemen sonra sağ elinin yüzük parmağını açığa çıkarıp sade işlemeli yüzüğü Arel'in parmağına geçirdi. Hemen sonra onu belinden tutup kendine çekerek aralarındaki boşluğu kapattı ve dudaklarına uzanarak tutku dolu bir öpücük bıraktı. Arel kollarını Sebastian'a sarıp başını göğsüne dayarken Sebastian da çenesini onun başına dayadı ve huzur dolu sessizlikle ayaklarının altında duran Paris'i izlemeye devam ettiler. 


Çatalını tabağında duran zeytine batırmaya çalışma girişimi zeytinin sağa sola kaymasıyla başarısız bir şekilde sonuçlanırken ondan daha uslu duran peynire uzandı. Çatalına aldığı bir dilim peyniri ağzına götürmek üzereydi ki hemen çaprazında oturan Arel'in tabağındakileri neredeyse yarıladığı ve biraz sonra boğulmak üzere olduğu gerçeğiyle karşılaştığında çatalını tabağına geri bıraktı. 


"Uhm..sevgilim?" 


Arel yemekle dolu ağzına bir salam daha koymaya yeltenmişti ki Sebastian'ın kendine seslenmesiyle duraksayarak ağzındakileri çiğnemeye ve aynı anda konuşmaya çabaladı. 
"Ofondom?" 


Sebastian çenesine bulaşmış reçeli fark ettiğinde baş parmağını uzatarak temizledi. "Fazla mı heyecanlısın ne?" 


"No? Hoyor , olt torofo bogon ovlonoyoroz." 
Sebastian tek kaşını kaldırdı. "Arel seni anlamıyorum." 


Arel omuzlarını sıkkınca indirip ağzındakileri daha yavaş bir şekilde çiğnemeye başladığında hepsini midesine indirmesi neredeyse dört dakikasını almıştı. Bu da dört dakika boyunca yalnızca Sebastian'la bakıştığı anlamına geliyordu. 


"Heyecandan ölüyorum." diye itiraf etti Arel son lokmasını da yuttuktan hemen sonra. Dirseklerini masaya dayayıp alnını ellerine yasladı ve iç geçirdi. "Birazcık da korkuyorum." Ayakları istemsizce sallanmaya başladığında Sebastian aslında onun ne kadar gergin olduğunu anlamış oldu. 


"Neyden?" diye sordu ona doğru eğilerek yumuşak bir ses tonuyla. Ancak Arel cevap vermek yerine omuzlarını silkti ve Sebastian'a bakmaktan kaçındı. Bakışlarını tabağına dikip sessizce düşünen çocuğu bir süre izleyen Sebastian , kolundan tutarak onu kendine çekti ve bezgince kendini bırakıp ona teslim olan Arel'i tek dizine oturtup beline sarıldı. Arel daha fazla kaçamayacağını anladığında bu defa bakışlarını ellerine dikip gergince onlarla oynamaya ve aynı anda konuşmaya başlamıştı. 


"Evim.." diye başladı Arel. Kısa bir duraksamanın ardından daha alçak bir ses tonuyla konuşmaya devam etti. "..geri dönmeyi hak etmiyorum." 


Nihayet ağzındaki baklayı çıkarabildiğinde Fransa seyahatinden beri neden bu kadar düşünceli olduğunu da anlamış oldu Sebastian. 


"Babamın isteğini yerine getirmemişken kendiminki için oraya geri dönmek-" 


"Hey hey hey!" diyerek Arel'in lafını kesen Sebastian çenesini kavrayıp onu kendisine bakmaya zorladı. 


"Sen bir ilksin Arel. Poponu tahta koyup geleceğin kralı olmasan da , hayallerinin peşinden koşmayı bırakmadığın için halkın seni daima hatırlayacak ve yad edecek. Çünkü onlara ilham kaynağı oldun." Cümlesini bitirince parmaklarını Arel'in ayak tabanlarında gezindirdi ve gıdıklayarak kıkırdamasını sağladı. 


"Emin ol babanın isteği de buydu." 


Arel yüzünde donuklaşan gülümsemesiyle kollarını yavaşça Sebastian'ın boynuna sarıp onu hapsetti. İçini yiyen huzursuzluğun dinmesiyle Sebastian'ın dudaklarına art arda öpücükler kondururken bir kaç saat sonra onunla evleneceği gerçeğinin beyninde yankılanmasıyla midesine yeniden kramplar girmeye başlamıştı. 


İskelenin ucunda duran sevgilisine ilerleyip arkadan sarılırken başını sırtına yaslayıp yoğun güneş ışığı yüzünden gözlerini yumdu. Sebastian beline sarılan elleri tuttu ve olduğu yerde ritimli bir şekilde sallanmaya başladı. 


"Hazır mısın?" diye fısıldadı Arel bulundukları pozisyondan ve güneş ışığı yüzünden mayışmış bir şekilde. Sebastian iç geçirdi ancak buna tezat bir şekilde başını ağır ağır salladı. 


Arel kollarını Sebastian'dan çekip iki küçük adımla yanına ulaştıktan sonra güneşten kısılan gözleriyle bir süre birbirlerini izlediler. Sebastian elini Arel'in saha da açılmış sarı saçlarında gezindirirken beklemediği bir anda kendini geriye , denize doğru bıraktı ve son anda Arel'in de kolunu yakalayarak kendiyle beraber düşmesini sağladı. Arel'in neşeli kahkahası tamamen suya gömülmeleriyle birlikte son bulurken iskele de az öncekinin aksine derin bir sessizliğe bürünmüştü. 


Sebastian yumduğu gözlerini açıp etrafına bakarken tuzlu su gözlerini neredeyse hiç yakmıyordu. 
Tuttuğu nefesini aslında boşu boşuna tuttuğunu anladığı sıradaysa artık ciğerlerinin işlevsiz olduğunu fark etmişti. Sarı bir ışık hüzmesinin vücudunun etrafını halka halka sararak ilerlediğini gördü Sebastian. Işık vücudunu terk ettiği anda ise bacaklarının yerini kızıl ve mavi pullarla bezenmiş bir kuyruk almıştı. Başını eğmiş şaşkınca kendine bakarken kuyruğunu hareket ettirmeyi denedi. Düşündüğünden daha kolaydı. 


"Arel.." dedi şaşkınlığı ses tonuna yansımış bir şekilde. Ardından başını hızla kaldırıp biraz uzakta dönüşümünü çoktan tamamlamış olan Arel'e baktı. 


"Aman Tanrım suyun altında konuşuyorum!" 


Arel , Sebastian'ın coşkusunun aksine yavaşça başını salladı. O daha çok sevgilisinin yeni formunun her bir ayrıntısını aklına kazırcasına inceliyor , kendini ele geçiren hayranlık dürtüsüne engel olamıyordu. Sebastian çok çekici duruyordu...Onu kendi gibi görmeyi daha önce aklının ucundan bile geçirmemişti ve bunu daha önce denemedikleri için her bir zerresi pişmanlık duyuyordu. 


"Penisim nereye gitti?" diye söylendi Sebastian aniden. Çatık kaşlarla alt tarafını izlerken gözleri sorarcasına Arel'le buluştu. Ancak Arel onu duymak bir kenara dursun gözlerini Sebastan'ın vücudundan çekemiyordu bir türlü. 


"Şeyi görmek ister misin?...koleksiyonumu..." diye konuştu Arel dalgınca. Sebastian kafası karışmış bir halde tek kaşını kaldırdı. "Ama bana yok olduğunu söylemiştin." 


Korkunç bir sakinlikle "Hı hı." diyerek Sebastian'ın elini tuttu Arel. Ardından onu denizin derinliklerine , evine doğru sürüklemeye başladı. 


Sebastian yanlarından geçen rengarenk balıkları ve daha önce görmediği deniz canlılarını izleyerek Arel'in kendini sürüklediği yere giderken denizin altının sandığı kadar korkunç olmadığı kanaatine varmıştı. Yanından geçmekte oldukları iki denizanasına doğru parmağını uzatan Sebastian , Arel'in ikazıyla elini kendine geri çekti. "Sakın dokunma!" 


Ya da sandığı kadar korkunçtu. 


Yolculukları daha derine inmeleriyle ve her yanı altınlarla parıldayan yapıya ulaşmalarıyla son bulduğunda Sebastian önündeki güzelliği gözlerini kırpmadan izleyerek hazmetmeye çalışıyordu. 
Yer yer inciler ve değerli diğer taşlarla süslenmiş bu devasa yapı kesinlikle Sebastian'ın beklediğinin üstünde bir seviyedeydi. Bulundukları yere varır varmaz sanki denizin altı hareketlenmiş , tıpkı karada olduğu gibi işlerini halletmek için oradan oraya yüzen bir çok deniz insanıyla karşılaşmışlardı. Sebastian etraflarındaki hareketliliği ait olmadığının verdiği bir çekingenlikle izlerken onun biraz uzağındaki Arel yanlarında beliriveren Flounder'la kucaklaşıyordu. 


"Bura sensiz çok sıkıcı." diye söylendi Flounder iç geçirerek. Arel onun sırtını sıvazlayarak geri çekildi. 


"Tahmin edebiliyorum." dedi Arel mütevazilikten uzak bir şekilde. Bunun üzerine Flounder göz devirdi ve bununla birlikte görüşüne giren Sebastian'ı bir süre kısık gözlerle seyretti. Ardından usulca Arel'e yaklaşıp fısıldadı. 


"Vazgeçmek için hala geç değil." 


Arel , Flounder'ın bakışlarını takip edip onunla birlikte Sebastian'ı izlemeye başladı. Sebastian kuyruğunu pervasızca oynatıp onu inceliyor , geçen her saniyede kendine biraz daha şaşırıyordu. 
"Onu neden sevmiyorsun?" 


Flounder omuz silkti. "Salağa benziyor." 


Sebastian'ın kaşlarını çatıp aralarında fısıldaşan ikiliye dönmeleriyle Arel ve Flounder hışımla birbirinden ayrıldılar. "Sizi duyabiliyorum!" 


Flounder ona dil çıkarıp umurunda değilmiş arkasını dönerek dikkatini tamamen Arel'e verdi. 
"Tören yarım saat sonra. Hazırlanmak için harika bir süre." 


Arel şirin bir ifadeyle gülümsemeye ve olduğu yerde kıvranmaya başladığında Flounder bunun ne anlama geldiğini anlamış gibi aşırı bir tepkiyle karşılık verdi. 


"Sakın!" 
Arel gülümsemesini kesip şaşkınca konuştu. "Ama daha söylemedim bile." 
"Hazırlanmak yerine başka bir şey yapmayacak mısın?" 


Arel gözlerini bir kaç saniye kaçırıp yeniden Flounder'a yöneltti. "Sebastian'a etrafı gösterecektim." 


Flounder eliyle alnına vurdu. "Bunun acelesi ne?!" 


Arel güven verircesine ellerini Flounder'ın omzuna koydu ve kendinden emin bir şekilde konuştu. 
"Geç kalmayacağız , söz veriyorum." 


Geç kalmışlardı. 


Flounder güven vermediğini belli edercesine Arel'i kısık gözlerle izleyip geriye doğru yavaş hareketlerle yüzerken Arel ona gülümseyip el salladıktan hemen sonra Sebastian'ın eline sarınıp onu saraya çekerek gözden kaybolmuşlardı. Flounder , Arel'in geç kalacağını biliyordu. Şimdiye kadar birlikte bir çok önemli şeyi kaçırmışlardı ve nitekim o gün Arel'in kendi düğününe geç kalması Flounder'ı bir nebze şaşırtmamıştı. 


Geç kalmalarının sebebiyse... 


"Burada sadece yıkıntılar var." diye konuştu Sebastian , mağaranın ortasında durmuş etrafına bakınırken. 


"Hani kolesiyonu-" 


Arel'in aniden üzerine atlamasıyla sözü yarıda kesilip sırtı kayayla buluşan Sebastian onun bu kendini kaybetmiş haliyle ilk defa tanıştığı için kısa bir süre afallamıştı. Arel'in ısrarla ağzının 

içine sızmak isteyen diline müsaade ettiğinde kendine gelebilmiş , ellerini onun beline sarıp kendine çekerek arzusunu yerine getirmeye karar vermişti. Öpüşmeleri her ne kadar tutku dolu olsa da bunun yeterli gelmediği düşüncesiyle boğuşan Sebastian , aniden kasık bölgesinde hissettiği ve kendine sürtünen şeyin ne olduğunu görebilmek için dudaklarını Arel'den ayırıp başını aşağı çevirdi. 


"Arel , penisin varmış!" 

Görüşü biraz daha netleştiğinde fark ettiği diğer bir şeyle bağırmaktan kendini alamadı. 
"Benim de va-!" 

Ancak coşkuyla kurduğu cümlesi Arel'in yeniden ona atılmasıyla yarıda kesilmişti. 


Biraz uzaktaki ahşap eve uzanan patika yolu birbirlerine sırnaşarak yürüyen ikili eve yaklaştıkça hareketlerini kısıtlamaya , biraz sonra tamamen birbirlerinden uzaklaşıp yan yana yürümeye başlamışlardı. 


Evin kapısına ulaşan dört basamaklı merdiveni çıktıktan sonra kapıyı çalmak için elini kaldıran Sebastian , kapının aniden açılmasıyla eylemini gerçekleştiremeyince elini indirip kendisine 


gülümseyerek bakan Riley'e doğru eğilip kocaman sarılmıştı. 


"Hoşgeldiniz!" diye cıvıldadı Riley önce Sebastian'a ardından Arel'e sarılarak. Az sonra sesi duyup gelen Nolan da yanlarına ulaştığında iki gence de sarılmıştı. Eve girdikleri anda etraflarını saran nefis yemek kokuları ikisinin de az daha karınlarını guruldatacaktı. 


"Bakın kimler gelmiş!" Merdivenlerden henüz inmiş olan adam bir kaç adımda tazecik karısına sarılıp yanağına bir öpücük kondurduktan sonra hiç bitmeyen enerjisiyle gülümseyerek Sebastian ve Arel'e döndü. 


"Merhaba Yancy." Sebastian da aynı şekilde onu selamladı. "Her geçen gün daha mı gençleşiyorsun sen?" 


Yancy başını yanı başındaki Nolan'a çevirip Sebastian'ın takılmasını fırsata çevirdi. "Annenin sayesinde." 


Nolan kızarıp küçük bir kahkaha bıraktığında Sebastian ve Arel de yüzlerindeki buruk gülümsemeleriyle onları izliyorlardı. Yancy hayatının aşkını nihayet bulmuş , Nolan ilk eşinden sonra sevmeyi ve sevilmeyi yeniden yaşayabilme fırsatını bulmuştu. Onlar aşklarını ulu orta ilan ederlerken öğlen saatlerinden beri evli olan Sebastian ve Arel bunu onlarla paylaşmak bir kenara dursun hala iki arkadaş gibi davranmak zorundaydılar. Üstelik Arel'in hikayesini yalnızca Sebastian biliyordu ve dolayısıyla diğerleri için Arel hala dilsiz bir çocuktu. Bir araya geldikleri her seferinde Arel büyük bir çaba göstererek susuyor , küçük oyunlarını devam ettiriyordu. 


Hep beraber yemek masasına oturduklarında Nolan çorba servisini yapıyor , Riley bardaklara su dolduruyordu. Arel önüne konulan çorbadan tüten dumanı içine çekip elini kaşığına yöneltti. 
Nolan'ın yemeklerini hep sevmişti. Sebastian da annesi kadar iyi yemek yapıyordu. Ondan bazı şeyler öğrenmişti. Bir şeyler haşlamayı , kızartmayı becerebiliyordu. İlerleyen zamanlarda Nolan kadar güzel yemekler yapmayı diliyordu çünkü yemek yemek çok zevkliydi. Özellikle tadı güzel olanları. 


Mesela bu çorba gibi. 


"İşler nasıl gidiyor Seb?" diye sordu Yancy muhabbet kurmak için. Sebastian suyundan bir yudum alıp Yancy'i cevapladı. 


"Çok iyi. Yarın Norveç'e bir gemi kalkacak." 
Yancy başını salladı ancak sonra aklına bir şey takılmış gibi kaşlarını çattı. 
"İçinde olmadan idare etmek zor olmuyor mu?" 


Nolan dirseğiyle Yancy'i sertçe dürtünce Yancy "Ah!" diyerek sahte bir abartıyla kolunu tuttu. 
Sebastian ve Arel ikisine bıyık altından gülerken Sebastian annesinin rahatlaması için konuya açıklık getirdi. 


"Kaptanlar benden daha tecrübeliler. Şimdiye kadar bir sorun olmadı. Olacağını da sanmıyorum." 


Biraz sonra oluşan sessizlikte herkes tabağındaki çorbasını bitirdiğinde Arel son kaşığını üzgünce midesine gönderip arkasına yaslandı. Nolan ayaklanıp boşalan tabakları toplarken bir yandan da sordu. 


"Biraz daha çorba isteyen var mı?" 


"BEN ! " 


Herkes kelimenin tam anlamıyla donakalmıştı. Bakışları yalnızca tek bir kişiye odaklanmıştı ve bu kişi ne yazık ki yemeği çok seven Riley değil diğer bir obur olan Arel'di. 


"A-angel.." diye kekeledi Riley. Sebastian gözlerini yumup bunu nasıl atlatacaklarını düşünmeye başlamıştı. 


"Konuşuyorsun!" 
Ah , sahi mi Riley? 


Arel yardım dilercesine yanında oturan Sebastian'a döndüğünde Sebastian da bunu ilk defa duyuyormuş gibi karşılamayı tercih etmişti. 


"Angel!" dedi o da tıpkı Riley gibi. "Konuşuyorsun!" 
Ursula lütfen bacaklarımı geri al. 


"ah..." dedi diğerlerinden daha düşük bir ses tonuyla. "...konuşuyorum..." Gergin bir gülümsemeyle diğerlerine baktı ancak Nolan ve Yancy hala aralık bir ağızla kendisini izlemeye devam ediyorlardı. 


"Söylemiştim." dedi Nolan hala bir büyünün etkisindeymiş gibi Arel'e bakmayı sürdürürken. 
"Balık çorbasının şifalı olduğunu hep derim!" 


"NE!" 


Arel yanaklarını şişirip kusmamak için ellerini ağzına bastırırken Sebastian küçük bir "Eyvah.." 
diyerek Arel'e destek olmak için ondan tarafa dönmüştü. Ancak kendini tutamayacağını fark eden Arel , sandalyesini hışımla geriye itip ayağa kalktıktan sonra dış kapıdan çıkmış , sofradaki herkesi kafalarında bıraktığı soru işaretleriyle arkasında bırakmıştı. 


"Şey.." dedi Sebastian tıpkı Arel gibi kalkarken bir yandan da açıklama yapmaya çalışarak. "Balık sevdiği pek söylenemez." 


Nolan kırdığı potu anladığında yüzünü buruşturup içini kaplayan vicdan azabıyla Yancy'nin omzuna başını bıraktı. Bu sırada Sebastian da Arel'in arkasından koşmuş , toprak yola adımını attığında akşam karanlığı yüzünden onu bir türlü görememişti. Ancak biraz sonra duyduğu öğürmeyle arkasını dönmüş , ağacın dibinde istiğfar eden sevgilisinin yanına adımlamıştı. 


Midesini tamamen boşalttıktan sonra eğildiği ağaç dibinden göz yaşları içinde kalkan Arel , Sebastian'a sarılıp hıçkırmaya başlayınca onu sarıp sarmalayan Sebastian saçlarına art arda öpücükler kondurdu. 


"Bunu yaptığıma inanamıyorum!" Ağlaması geçen her saniye daha da şiddetleniyor , kurduğu cümleler giderek daha az anlaşılır hale geliyordu. "Kendimi hiç affetmeyeceğim!" 


"Arel senin bir suçun yok biliyorsun." diyerek teselli etmeye çalışan Sebastian , bunu yaptığına çok geçmeden pişman olmuştu. 


"İkinci tabağı istedim Seb! İkinci balık dolu bir tabağı istedim!" 


"Şhh..." Sebastian , Arel'in başını göğsüne daha çok gömüp ağlamasının bitmesini rahatlayacağını umarak beklemeye başladı. Yaklaşık on beş dakika sonra Arel'in şiddetli ağlaması daha durağan bir hale geldiğinde Sebastian çenesini kavrayıp onu nazikçe kaldırdı ve geniş elleriyle Arel'in yaşlardan ıslanmış yüzünü temizledi. Kızarmış burnuna bir öpücük kondurup geri çekildiğinde 


yüzünde beliren hin sırıtışıyla Arel'in sinirini bozacak o cümleyi kurdu. 
"Güzeldi ama." 


"Sebastian ya!" Arel onu göğsünden ittirip uzaklaşmaya yeltenecekken kolunu kavrayan diğer bir el yüzünden bunu yapamamış , kendini yeniden Sebastian'a yapışmış bir şekilde bulmuştu. 
Sebastian eğilip kendini affettirmek için dudaklarına uzunca bıraktığı bir busenin ardından onu yeniden göğsüne çekip sarmaladı ve artık evli oldukları gerçeğinin beyninde yankılanmasıyla eşine sarılma faslını bu defa daha uzun tuttu. 


Birlikte ettikleri yeminde 'çok' sevmekten bahsetmişlerdi. Ezbere konuştukları metin doğruyu yansıtmıyordu , yeterli gelmiyordu. Hep , her haliyle , daha fazla , sonsuza kadar...Hayır , Sebastian uygun bir kelime bulamıyordu. 


Arel'in başı Sebastian'ın göğsüne gömülü olduğu için farkında değildi ancak üzerlerine aniden parıldayan ışıkla irkilen Sebastian gözlerini korkuyla soluna çevirdi. Kapı aralığından merakla başını uzatmış olan Riley , abisini ve Angel'ı görmesiyle tebessüm edince Sebastian da ona karşılık verdi. Sonunda dileği gerçekleşen küçük kardeşi kapıyı sessizce kapatıp geri içeri süzüldükten sonra yaklaşık iki dakika kadar süren sessizlikte Arel ve Sebastian birbirlerine sarılmayı sürdürdüler. Ancak sonra Riley'nin evin içinden gelen bağırtısı ikisini de irkilterek birbirlerinden ayırmıştı. 


"YANCY! BUNU GÖRMEN LAZIM"" 


# ömer ii ' ik. 


2. güzel masallar "Evtel zamâh içinde, kalbur-saman içinde.."-diye başlayanlar mıdır? Ya da birbirlerine 

sırılsıklam aşık iki kraliyet soylusunun 

, başlarına gelen bütün felaketlere gögüs germesi midir? Sahiden kötüler 
7 jher zaman layığını;bülür Wu? Ya 
sonsuza kadar mütlü Vaşdihak gerçekten mümkünmüdur? 


İpekten elbiseler ve A işli bir tacın 

yerine ; elleri iplere asılmaktan nâsır 

tutmuşibir gemici kulağa harika gelen 

bu masalda nasıl bir yer üstlenebilirdi 
“kı? Ya bir çift ayak yerine'tipkı Bir 

balık gibi yzyeçlere sahip olsaydıtız., bu bir masal miyoksa kabus mu i 

olur 
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